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Karayipler'in en Korku Ща ьа Ыт Когѕа cennetirlde kendi devletlerini kurma serüveni 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Seddi ve daha fazlası! avcılarına kadar herşey Oo dünyasını keşfedin 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Borsa İstanbul Pay Piyasası her geçen gün yeni halka arzlarla büyümeye devam ediyor. 2022 yılının Ocak-Temmuz ayları arasında 27 şirket daha halka açıldı. 
Türkiye sermaye piyasalarından aldığınız güçle yeni büyüme hikâyeleri yazmak için sizi de Borsa İstanbul'a bekliyoruz. 


Halka arz, 


|, 


BORSA /borsaistanbul 


İSTANBUL www.borsaistanbul.com 


Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 30 Ağustos 
Zaferi'ni gururla kutladık... 


Geçtiğimiz günlerde, Ata'mızın önderliğindeki Büyük Taarruz'u ve ardından kazandığımız şanlı zaferi hepimiz gururla kutladık. 

Savaş tarihine odaklandığımız kardeş dergimiz History of War'da, bundan tam 
100 yıl önce gerçekleşen bu destansı 
mücadeleyi, uygulanan strateji ve taktikleri tüm detaylarıyla anlatan bir yazı kaleme aldığımızı buradan da hatırlatmak isterim. 

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını vetüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 

Karayip korsanlarının Altın Çağı o günlerden beri popülerliğini hiç yitirmedi ve pek çok kitap, belgesel ve filme konu oldu. Peki, Kara Sakal, Anne Bonny, Charles Vane ve diğerlerinin bu romantik hikâyesindeki gerçeklik payı nedir? Korsanlar gerçekten Nassau'da bircumhuriyet kurabildi mi? Sayfa 24'te korsanların heyecan ve macera dolu dünyasını ziyaret ederken, bu soruların cevaplarını da bulabilirsiniz. 

Günümüzdeki bunca teknolojiye ve bilgi birikimine rağmen Mısır'daki piramitlerin 


BÜYÜK ZAFERİN 100. YILI! 


nasıl inşa edildiğini hâlâ çözememiş olmamız gerçekten hayret verici. Özellikle Büyük Piramit'in binlerce yıl önce hangi yöntemler kullanılarak yapılmış olabileceğine dair çok sayıda teori ortaya atıldı. Bunlardan bazıları mantık sınırlarını biraz zorlasa da akla yatkın teoriler de var. 
Sayfa 34'te, piramitlerin gizemlerini çözme yolunda atılan adımları keşfedebilirsiniz. 
Her sayımızda, popüler tarihin bir parçası olan fakat çok bilinmeyen olayları ve şahsiyetleri sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. William Burke ve William Hare tam da bu tanıma uyan tarihi karakterler. 
Ceset hırsızlığıyla başlayıp, korkunç cinayetlere uzanan hikâyelerini ilgiyle okuyacağınıza eminim. 


Gelin şimdi birlikte sayfaları çevirip geçmişi keşfetmeye başlayalım. 
Kasım ayında, yeni sayımızda tekrar görüşmek üzere... 


Gökhun 
Sungurtekin 


O Bize yazın 


allabouthistoryoodoganburda.com 


Her sayımızda sesli içerikler de yer alıyor. Dilerseniz, 56 ve 70. sayfalarda bulunan karekodları okutarak bu içerikleri dinleyebilirsiniz. 


Ençok heyecanlandığım an: Korsan 
[Î Charles Vane'in zekice bir 


hamleyle Nassau adasindan kaçışı 


Ençok dehşete kapıldığım an: Kongo'da 

а askerlerin, harcadıkları her mermi karşılığında üstlerine kesilmiş bir el vermesi 


En çok şaşırdığım an: 
я Yaklaşan fırtınaları sülüklerin 


hareketleri sayesinde tahmin eden garip makine 
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A'DAN Z'YE ANTİK ÇİN 


Zaman tüneli 

Önemli olaylara göz atalım 
Tarihin İçinden 

Qin Shi Huang'ın Mezarı 
Detaylı Bakış 

Dört sanatın ustası 

Tarihin Hazineleri 
Sanxingdui'deki Altın Maske 
Onur Listesi 

Antik Çin'in Önemli İsimleri 
SORU & CEVAP 

Antik Çin'in Tarihte Bıraktığı İzler 


Keşfedilecek Yerler 
Antik Çin'in Arkeolojik Mirası 


9/ Kayıp Korsan Cumhuriyeti 

Karayipler'in en korkulan haydutlarının bir korsan 

cennetinde kendi devletlerini kurma serüveni 

ол Piramitlerin Sırları 

+ Gizemli piramitlerin inşasındaki büyük sır perdesi nihayet aralandı mı? 


Д9 U-Bot Efsanesi f Sinsice sualtında görev yapan bu deniz gücü gerçekten çok etkili miydi? 
AR Gadıların Tarihi 
Antik Yunan'dan 16. yüzyıl cadı avcılarına, cadıların büyülü dünyasını keşfedin 


DA Zaman Yolcusunun El Kitabı 
U + 1800'lerin sonunda Kongo Bağımsız Devleti'nde hayatta kalmayı başarabilir misiniz? 


Rönesans Döneminde Rekabet 
Dünyanın en başarılı iki sanatçısı arasındaki müthiş çekişme 


Gölge Savaşçılar po 


Seçkin ninjalar suikast, casusluk ve vE IK sabotaj konularında ustaydı | (86 | М ÑW 
Burke & Hare: Ceset Hırsızları 


IN 
Ceset hırsızlığını zirve noktasına taşıyarak, günümüze kadar IU ulaşan kötü bir şöhret edinen ikili Büyük Sergi'nin harikaları јр © z ; = Dünya genelindeki yeni ürünleri ve teknolojik gelişmeleri ! — sergilemeyi amaçlayan Büyük Sergi, daha бпсе esine rastlanmamış bir etkinlik oldu 


Alternatif Tarih 82 
Amerika'yı ilk önce Çinliler keşfetseydi ne değişirdi? = 
Stonehenge'in Sırları 00 


Yapılış amacı hakkında pek çok fikir öne sürülen bu antik anıtın neden ve nasıl inşa edildiğini keşfedin 


Hollywood'a karşı Tarih 00 
Burke & Hare filmi tarihi gerçekler karşısında nasıl bir sınav verecek dersiniz? 
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POPULAR | 
SCIENCE — 


TÜRKİYE 


Ayrıca yeni icatlar, ilginç makaleler, birbirinden ilginç görseller, 


POPULAR SCIENCE AĞUSTOS 
SAYISINDA SİZİ BEKLİYOR. 


WOODSTOCK 
FESTİVAL 


ABD'nin New York eyaletinin Bethel şehrindeki bir mandıra alanında düzenlenen Woodstock 
Müzik ve Sanat Festivali, 1960'ların karşı kültür devriminde dönüm noktası olmuş etkinliklerden biriydi. 
Yaklaşık 400.000 insanın katıldığı festivalde Joe 
Cocker, Janis Japlin ve 

The Star-Spangled Banner adlı ABD ulusal marşının efsanevi bir yorumunu seslendiren Jimi Hendrix gibi önemli müzisyenler sahne aldı. 


ILK TÜP BEBEK 
DÜNYAYA GELİR 


Dünyanın, in vitro fertilizasyon (IVF) yöntemiyle hamile kalınan ilk bebeği Louise Joy Brown, İngiltere'deki Royal Oldham Hastanesi'nde dünyaya geldi. 
Louise'in doğumu oldukça tartışma yaratan bir olaydı. Hem ebeveynleri Lesley ve John 

hem de bu başarının ardındaki jinekolog ve bilim insanları Patrick Steptoe, Robert Edwards ve Jean Purdy medyanın yakın markajına maruz kaldı. 
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DÜNYANIN EN ÇOK OKUNAN SAVAŞ 
TARİHİ DERGİSİ HISTORY OF WAR ŞİMDİ TÜRKİYE'DE! 


MUHTEŞEM FOTOĞRAFLAR, İLLÜSTRASYONLAR VE BENZERSİZ HİKÂYE ANLATIMI İLE TARİHTEKİ EN ÖNEMLİ SAVAŞLARI KEŞFEDİN! 


DÜNYANIN EN СОК OKUNAN SAV 
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EYLÜL- EKİM- 


KASIM SAYISI 
BAYİLERDE! 


TİLKİSİ + 


Hitler'in en iyi generalinin savaş alanlarındaki dahice stratejileri ve taktikleri 


pa İMPARATI 
(yük İmparator! lukları çi, çöküşü ve en önemli sava 


Ai rs 


TÜMYÖNLERİME _ 


ANTİK ÇİN 


ال 


Olağanüstü buluşlardan büyük filozoflara, Çin tarihinin en erken 


dönemlerini keşfedelim 


TARİHİN İÇİNDEN: QIN SHI 
HUANG IN MEZARI 


DETAYLI BAKIŞ: | N 
DÖRT SANATINUSTASI ÖNDEGELEN ŞAHSİYETLERİ 


Yazanlar: Mike Haskew, Callum McKelvie, Emily Staniforth 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ANTİK ÇİN'İN TARİHTE 
BIRAKTIĞI İZLER 
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En eski yazı örnekleri, 
Shang Hanedanı döneminden kalma kaplumbağa kabukları /$ ve bronzlarüzerinde /$ 


bulundu 


у SHANG HANEDANI 


İLK YERLEŞİM YERİ YAZIYI KULLANIR 


Sarı Nehir (Huang Ho) vadisindeki ve Yangtze 


Nehri kıyılarındaki yerleşimciler köyler inşa ederek Shang Hanedanı döneminde bir yazı sistemi ortaya bir tarım toplumu kurmaya başlar. Henan bölgesinde, çıkmaya başlar ve iletişim süreçlerinde köklü bir tarım yapan topluluklar ortaya çıkar ve pirinç temel değişime yol açar. Yazının kapsamlı uygulamaları; gıda ürünü haline gelir. Bu döneme ait tarım terası ticari işlemlerin kaydının tutulması, tarihi ve kalıntıları halen mevcut. resmi belgeler gibi Antik Çin yaşamının hemen 


hemen tüm alanlarını etkiler. 


İLK İPEK ÜRETİLİR ‚ SHANG HANEDANI CENNETİN YETKİSİ mû 1050 
MO 4000 | ORTAYA ÇIKAR MÖ 1600 Zhou Hanedanı'nın kurucusu Kral Wen, 


Bir bıçakla kesilmiş ipek К А > Kabile lideri Cheng Tang, Çin yazılı а YY ато kozasının da aralarında yer t 3 tarihinde belgelenmiş ilk hanedan yetki verildiğine dair bir inanış olan Cennetin aldığı bulgular, ilk ipeğin Şanşi ' Н olan Shang Hanedanı'na hükmeder. Я © Yetkisi'ni (Tianming) ilk ilan eden hükümdar olur. 
eyaletindeki Xia bölgesinde Ú ЕОС А ¥ Y Shang Hanedani ni devirmesini haklı çıkarmak üretildiğini gösteriyor. | alanında yapılan keşifler damgasını vurur. ЁЙ için bu ilahi saltanat anlayışına başvurur. 


XIA HANEDANI MÜ 2100 imparator Í І-СНІМО YAZILIR mû 1150 e YÜZ DÜŞÜNCE OKULU mü 770 


Yu'nun liderlik ettiği Xia (Şia) Konfüçyanizmdeki beş m A Muazzam bir kültürel ve entelektüel Hanedanı yükselişe geçer. Arkeologlar Ü klasikten biri olan antik kehanet i gelişmenin yaşandığı ve beş yüzyıl boyunca hanedanın varlığını tartışsa da ; ИШ metni l-Ching veya редіѕікікег # м etkisini hissettirecek olan Yüz Düşünce efsaneye göre Xia Hanedanı, | Kitabı yazılır. Metnin anlamına Okulu dönemi başlar. Konfüçyüsçülük, T medeniyetlerin beşiği olan Çin'in ilk 4 yönelik yorumlar sonraki Çin == Î Legalizm, Taoculuk ve başka teoriler birbiri hanedanı olma özelliğini taşıyor. inançlarını etkiler. = > ЖИ ardına ortaya çıkar. 


~) ÜNLÜ. 
~ ŞAHSİYETLER 


Tarihi bir klasik olan Savaş Sanatı kitabının yazarı Sun Tzu, evrenle ` — uyum içinde olmayı vurgulayan bir D 

š s E7 inanç olan Taoculuğun kurucusu 

Lao-Tzu ve rölativist filozof Teng 


эв + эһ k « 


шлш. 


ія 


Shih, Antik Çin'deki kültürel, siyasi ve 

sosyal gelişmenin e _ ye $ hızlandığı bir ЛЛ smd "s e 

dónemde tarihi 

yasarlar. К kayıtlar, Savaş 


Sanatı kitabını gerçekten Sun Tzu'nun 


yazıp yazmadığı konusunda soru işaretlerine yol açıyor А | 
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RAKİPSİZ QIN HANEDANI 


“Çin” şeklinde telaffuz edilen ve ülkeye adını veren Oin Hanedanı, Çin'in gerçek anlamda 
ilk imparatorluğu olarak MÖ 221 
ila MÖ 207 yılları arasında kısa bir dönem hüküm sürmesine rağmen, imparatorluğun topraklarını aşağı yukarı günümüzdeki sınırlarına ulaştırır. Kuzeydeki sınır duvarına yapılan eklentiler, Çin Seddi'nin inşasının başlangıcını teşkil eder. 


SAVAŞAN DEVLETLER KÂĞIT İCAT EDİLİR 105 мо DÖNEMİ 481 М0 Kâğıdın icadı ilk yazılı belgelerin ve 


İlkbahar ve Sonbahar Dönemi'nin ardından kitapların ortaya çıkmasını sağlar. 
Antik Çin'de yaklaşık 250 yıl boyunca Kağıt; bambu, kenevir ve diğer yaşanan savaşlardan Oin Hanedanı üstün malzemelerin önce ezilerek hamur 


çıkar ve diğer devletleri egemenliği altına haline getirilmesi, sonrasındaysa ` alarak iktidarını sağlamlaştırır. düzleştirilmesiyle elde edilmektedir. 


KONFÜÇYÜS DOĞAR мй 551 


Büyük bir filozof, öğretmen ve siyasi figür olan Konfüçyüs dünyaya gelir. Kültürel perspektifi Çin'in düşünce dünyasını şekillendirir. Buna rağmen Konfüçyüs, siyasi düşmanlarından kaçmak için nihayetinde sürgün hayatı yaşayacaktır. 


İPEK YOLU mû 125 


Efsanevi İpek Yolu, Çin'den 
Orta Doğu'ya ve nihayetinde Avrupa'ya uzanan uluslararası bir ticaret yoluna dönüşerek, ticaretin ve kültürel etkileşimin gelişmesini sağlar. 


TERAKOTA ORDUSU 


DÖKME DEMİR 
İCAT EDİLİR ce TOPRAK ASKERL ER) 


Dökme demirin işlenmesi; almış Antik Çin'in ilk hükümdarı 

savaş, tarım, mimari ve diğer İmparator Qin Shi Huang, Lishan faaliyet alanlarında dayanıklı Dağı'nın altında büyük bir titizlikle alet-edevatlar yapılmasını N ы , inşa ettirdiği anıt mezarına 

sağlar. Çinliler, Batı'da =. М ана defnedilir. Ona; binlerce ipagi uygulanmasından i; e - terakota askeri, savaş Qin Shi 


WU CHU SAVAŞLARI mü 512 


Sun Tzu'nun liderlik ettiği Wu güçlerinin MÖ 506'da Boju'daki zaferiyle zirvesine ulaşan Wu Chu Savaşları, Çin'in hâkimiyeti için savaşan antik devletlerin arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor. 


yüzlerce yıl önce, basınç N çi arabası ve attan Huang'ın terakota altında malzemenin — oluşan görkemli bir ordusu 7.000'i 

> ae iv düreslik eder aşkın askerden, 600 
sağlamlaştırıldığı bir ısıl O2 ASUS ordu eşi attan ve 100 savaş işlem yöntemi geliştirir. 7 AEE arabasından 


oluşuyordu 


QIN SHI 
HUANG'IN 
MEZARI 


Çin 
MÖ 246 - 208 


” | 

A | 974 yılının Mart ayında kuyu açmak için Е toprağı kazan bir grup köylü olağandışı bir şey keşfetti. Toprağın derinliklerinde 

terakota (pişmiş toprak) bir heykelin parçaları vardı. Sonraki kazılarda binlerce terakota askeri bulundu. Bu keşif 20. yüzyılın en büyüklerinden biri kabul ediliyor. Peki, bu askerlerin toprağın altında ne işi vardı? Kimin mezarını koruyorlardı? 

İtibarı ve şöhreti hakkındaki tartışmaların ölümünden binlerce yıl sonra bile sürdüğü Qin Shi Huang, Çin'in ilk imparatoruydu. MÖ 221'de, oldukça kanlı geçen Savaşan Devletler Dönemi'ne fiilen son vererek Çin'i tek bir bayrak altında birleştirdi. Ülke yönetiminde yapısal değişiklikler hayata geçirdi. Ortak bir para birimi ve tüm imparatorlukta kullanılabilecek tek bir dil oluşturdu. Memur atamalarını soydan ziyade liyakate göre yaptı. Fakat tüm bunların yanında, 


acımasız bir hükümdardı. Kendisinin bağlı olduğu 


Legalizm haricindeki tüm felsefeleri yasakladı ve görkemli saraylarının çoğunun inşasında mahkümları kullandı. Kendisine karşı olanlara korkunç cezalar uyguladı. 

Ölümsüzlüğü saplantı haline getirdiği söylenen Oin Shi Huang, yaşam süresini uzatabilmek için yıllarca büyücülere danışmıştı. Fakat ironik bir şekilde, bu çabaları belki de ömrünü kısaltmıştı. 
Ölüm sebebinin, kendisine verilen bir iksirin içerisindeki cıva olduğu düşünülüyor. Ölümü alt etmek için bu kadar zaman harcayan biri olarak, ölümden sonraki yaşama ciddi şekilde hazırlık yapmış ve Çin tarihindeki en büyük mezarı inşa ettirmişti. 

Qin Shi Huang'ın mezarı, büyük bölümü halen toprağın altında olan 52 kilometrekare büyüklüğündeki bir kompleks. Otuz yılı aşkın bir sürede inşa edilmiş olan mezar, içerisinde keşfedilen ve öteki dünyada Oin Shi Huang'ı koruması için yerleştirilmiş binlerce terakota heykelle adını tüm dünyaya duyurdu. Yapıya hasar verme endişesiyle mezara girmekte tereddüt eden arkeologlar, teknolojinin ilerlemesiyle, bir gün kompleksin tamamını keşfetmeyi umut ediyorlar. 
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İŞÇİLERİN MEZARLARI 


Bu mezarlıkta, kompleksi inşa eden işçilerin bedenleri bulunuyor. 
Toplamda 114 adet mezar var, fakat bunlardan bazıları, daha sonra buraya defnedilen Tang ve Han hanedanlarının üyelerine ait. Mezarlar birbirine oldukça yakın; bazılarının arasında 20 santimetreden daha az mesafe var. Mezarlardan birine, zorla çalıştırıldıkları düşünülen bir erkek, bir kadın ve bir çocuk gömülmüş. 


Br 


TERAKOTA 
AKROBATLAR 


Arkeolojik kazılar sırasında tespit edilen belki de en alışılmadık çukur buydu. İçerisinde bulunan terakota heykeller savaşçı figürler değil; daha ziyade imparatorun eğlence tercihlerine dair bir fikir sunuyorlar. 
Ayrıca Çin'de uzun bir geçmişi olan akrobasi geleneğini de gözler önüne seriyorlar. Bazı uzmanlar, bu terakota akrobatların mezardaki 
Antik Yunan etkisini 

© yansıttığını düşünüyor. 


QIN SHI HUANG'IN LAHİTİ 


Mezar odası henüz gün yüzüne çıkarılmadı. Arkeologlar, içerisindekilere zarar vermeden güvenli bir şekilde incelemelerde bulunabilmek için halen en uygun zamanı kolluyor. Manyetik farklılıkları tespit eden aygıtlar kullanılarak dışarıdan yapılan incelemelerde, 

80 metre uzunluğunda, 50 

metre genişliğinde ve 15 metre yüksekliğinde bir mezar odası olduğu tespit edildi. Antik dönem Çin'in en önemli tarihçisi Sima Qian, yazdığı metinlerde cıva nehirlerinin aktığı bir yeraltı sarayından bahsediyor. 


| TÜM YÖNLERİYLE 
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Illustration by: Adrian Mann 


Detaylı Bakış 


DÖRT SANATIN USTASI 


DÖRT SANAT 


Dört sanat, Antik 

Çinli bilge bir kişinin sahip olması gereken sanatsal ve entelektüel becerilerdi. Bu anlayış 
Tang Hanedanı döneminde gelişmişse de her sanat çok daha eskilere dayanan zengin bir tarihe sahip. 


Çin 
MÖ 2000 — 200 


PUTOU 


Futou olarak da bilinen bu şapka, devlet görevlilerinin yanında, bilgeler gibi diğer bazı önemli 

kişiler tarafından da takılıyordu. 
İleriki dönemlerde İpek Yolu boyunca yayılan putoular, 6. ve 
10. yüzyıllar arasında oldukça popüler hale geldi. 


PANLING LANSHAN 


Geniş kollu, yuvarlak 


Çinresim sanatı veya 
Guö Huâ, Çinli bilgenin 


uzmanlaşması gereken dördüncü sanat dalıydı. 
Kaligrafide öğrenilen teknikler veaynı fırça darbeleri kullanılarak yapılıyordu. Manzara resimleri ilk olarak Sui ve Tang hanedanları döneminde popüler hale geldi. İnsan resimleri deyine bu dönemde gelişmeye başladı. 


ÇİN KALİGRAFİSİ 


yaka uzun bir elbise olan panlinglanshan, ilk olarak Tang Hanedanı döneminde ortaya çıktı. QIN ÇALGISI Yine bu dönemde devlet İpekten yapılmış yedi teli görevlilerinin ve Çinli bulunan bu çalgının kişinin bilgelerin favori giysisiydi. karakterini geliştirdiğine, Fakat kıyafetin rengine müzisyeni daha yüksek уе tarzına yönelik kayıtlar bir entelektüel ve ruhani farklılık gösteriyor. seviyeye taşıdığına inanılıyordu. Efsanelere göre bu müzik aleti MÓ 3. 
yüzyılda ortaya çıkmıştı. 
Ancak ilk versiyonları burada görünenden daha kısaydı ve yedi yerine on teli bulunuyordu. 


60 OYUNU 


Bu strateji oyunu antik Çin, 
Kore ve Japonya'da popülerdi. 
Go'nun amacı rakibinin taşlarını ele geçirmek değil, bunun yerine tahta üzerindeki boşalanları çevrelemeye çalışmaktır. Oyun, МО 500'den 


pe 


Antik Çin'de kaligrafinin (Shu) güzel sanatların bir dalı olarak kabul : edilmesi resimden çok daha öncesine uzanıyor. İlk yazılar çoğunlukla bir fal yazıtına (kaplumbağa kabuğunun göğüs kısmı veya öküzlerin kürek kemiği gibi yassı kemik oluşumu) veya bronz bir kalıba yazılıyordu. Çin kaligrafisinin gerçek anlamda gelişmesi Han Hanedanı dönemine rastlıyor. Kaligrafi oldukça prestijli bir sanat biçimi olduğundan, bilgenin ve yazılan sözcüğün gücünü yansıtıyordu. 
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itibaren dört sanattan biri olarak görülmeye başlandı 

ve 1960'larda gerçekleştirdiği Kültür Devrimi sırasında 
Başkan Mao Zedong'un hedefi haline geldi. 


Illustration by: Kevin McGivern 


Tarihin Hazineleri 


SANXINGDUN'DEKİ ALTIN MASKE 


Bu maske bir Antik Çin medeniyetine ait Çin, MO 1700 civarı - MO 1150 civarı 


ir Bronz Çağı yerleşim yeri olan 

Sanxingdui'nin kalıntıları, 1927 

yılında Çin'in Siçuan eyaletindeki Guanghan şehrinde kanalizasyon çukurunu tamir etmeye çalışan bir çiftçi tarafından tesadüfen keşfedildi. Çiftçinin keşfi, Antik Çin dünyasına dair anlayışımızı tamamen değiştirdi. Antik Çin uygarlığının yalnızca Sarı Nehir bölgesinde hüküm sürdüğü düşünülürken, Sanxingdui'da gün yüzüne çıkarılan bu benzersiz kalıntı sayesinde Yangtze Nehri civarına yerleşmiş başka bir Antik Çin medeniyetinin daha olduğu anlaşıldı. “Üç yıldızlı höyük” anlamına gelen Sanxingdui'da bulunan eserler, aynı döneme ait diğer tarihi eserlerden farklı oldukları için büyük öneme sahipti. Bu farklılık, söz konusu medeniyetin kendine has bir kültürü ve gelenekleri olduğunu gösteriyordu. 


BENZERSİZ BİR STİL 


Maskenin abartılı karakteristiği, çukurlarda bulunan bronz büstlerin çoğunda da görülüyor. 
Bu stil Sanxingdui'daki medeniyete özgüydü 

ve diğer Antik Çin medeniyetlerine dair 

bu tarzda herhangi bir bulguya rastlanmadı. 


KULLANIM АМАСІ 


Maskenin tamamen dekoratif bir parça olduğu ve büyük olasılıkla 
Sanxingdui'da ortaya çıkarılan bronz büstlerden birinin yüzünü süslediği düşünülüyor. Maske 

ve büst, Cancong'u onurlandırmak için yapılmış olabilir. 


1920'lerde bulunan kalıntılara, 1986'da aynı bölgede keşfedilen iki çukurda yer alan altın, bronz, yeşim taşı ve çömlekten yapılmış eşyalar da eklendi. Bu eşyalar, efsanevi Shu Krallığı'nın ilk kralı Cancong'a dair ilk tasvirlerle tutarlılık gösteren, dışa doğru çıkık gözlere sahip büstler ve figürlerden oluşuyordu. Buradan yola çıkan arkeologlar, Sanxingdui'nun söz konusu krallığın merkezi olduğu sonucuna vardı. 

2021 yılında olağanüstü antik objelerin 
yer aldığı yeni çukurlar keşfedildi. Haziran ayında bulunan ve 3000 yıllık olduğu tahmin edilen bu altın maske, söz konusu medeniyetten kalma maskelerin en iyi korunmuş örneği. Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki maske, Shu halkının altını işlemedeki ustalığını gözler önüne seriyor. 
Aynı yılın Mart ayında gün yüzüne çıkarılan 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benzer bir maske ise henüz tamamlanmamış olmasına rağmen 286 gram ağırlığında. 
Çukurda keşfedilen diğer objeler üzerinde yanma emarelerine rastlanması nedeniyle, maskenin kayıp kısmının bir yangında yok olduğu düşünülüyor. 

Sanxingdui'daki çukurlarda altın maskelerin başka örnekleri de bulundu. 
Bunlar, aynı çukurlarda keşfedilen bronz büstlerin yüzlerine takılmak üzere tasarlanmış. Söz konusu büstler de maskeler gibi abartılı bir görünüme sahip ve bazılarında yine Kral Cancong'un dışa doğru çıkık biçimde tasvir edilmiş gözleri dikkat çekiyor. Shu Krallığı'ndan günümüze ulaşmış ve Çin'in kültürel tarihinde keşfedilen başka hiçbir şeye benzemeyen bu yüzler, arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. 


MALZEME 


Altının ustaca işlenmiş olması, 
Shu Krallığı'ndaki zanaatkârların çok yetenekli olduğunu 
| ve zor malzemeleri 
yontarak göz alıcı sanat eserleri üretebildiklerini gösteriyor. 


KÜPELER 


Sanxingdui'da bulunan altın ve altın varaklı maskelerin bazılarının kulaklarındaki delikler, 
Shu Krallığı'nda yaşayanların kulaklarını deldirdiklerini ve küpe taktıklarını ortaya koyuyor. 
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Alamy 


Onur Listesi 


ANTİK ÇİN'İN ÖNEMLİ İSİMLERİ 


Antik krallığın siyasi, kültürel, sosyal ve coğrafi temellerini biçimlendiren 10 önemli şahsiyet 


FU HAO BİLİNMİYOR - MÖ 1250 CİVARI £ ban Zhao 

` Ў а ® 6 
Kon füç yü 5 Kral Wu Ding'in çok sayıda karısından - MS 49-7 IS 120 
MÖ 551 — 479 biri olan Fu Hao, komşu kavimlerle ittifakı güçlendirmek amacıyla yapılan Çinli filozofların en ünlüsü olan anlaşmalı bir evlilik sayesinde hanedana Konfüçyüs, aynı zamanda etkili bir girdi. Uzun seferler sırasında birlikleri siyasetçi olmanın yanında, İlkbahar komuta eden askeri bir lider olarak ön ve Sonbahar Dönemi'nin de önemli plana çıktı. Shang Hanedanı tahtının bir şairiydi. İnsan ilişkilerinde varisinin annesi ve dini törenlerde yer erdem, adalet ve nezakete vurgu alan kıdemli bir rahibeydi. 1970'lerin yapan Konfüçyüs'ün öğretileri, ortasında, içerisinde antik eserler geçmişten günümüze geniş kitlelerce de bulunan mezarı keşfedildi. Fal okunmaya devam ediyor. Atalara yazıtlarındaki ibareler çok önemli bir karşı sadakat ve saygıyı öğütleyen şahsiyet olduğunu kanıtlıyor. 
Konfüçyüs, aralarında Beş Klasik adlı çalışmanın da yer aldığı çok sayıda Çin klasiğinin yazarı olarak biliniyor. Cennetin Yetkisi anlayışına dönülmesi gerektiğini savunan ve 


İlk kadın tarihçilerden biri olduğu düşünülen Ban Zhao, aynı zamanda önemli bir siyasetçi ve filozoftu. Tarihçi 
Ban Biao'nun kızı olan Ban 
Zhao, erkek kardeşi Ban 
Gu'nun yazımına başladığı ve Batı Han Hanedanı'nın geçmişini anlatan Hanshu 
(Han Kitabı) adlı eseri tamamladı. Ayrıca, Antik 
Çin toplumunda kadın davranışlarına dair bir rehber niteliğinde olan, Nuchieh (Kadınlara Öğütler) isimli bir kitap da yazdı. Matematik 


SUN T MÜ 544 - MÛ 496 ve astronomi alanlarına ilgi 


Askeri strateji ve taktikler üzerine ufuk duyan Zhao, döneminin en 


bunun için siyasi çaba harcayan büyük filozof, hükümdarlardan açıcı bir çalışma olan Savaş Sanatı adlı etkili kadın bilgesi oldu. 
ve halktan geçmişteki barış ve eserin yazarı Sun Tzu ya da Üstat Sun, Çeşitli şiirler ve yazılar kaleme refah dönemini hatırlamalarını Antik Çin'in Doğu Zhou Hanedanı almasının yanında, Taocu istiyordu. Öğretileri, döneminde yaşadı. Çin tarihinde cinsel uygulamalar da dâhil 
4 günümüzde modem askeri ve edebi alanlarda öne çıkan olmak üzere pek çok konuda 
$ Çin ve Doğu Sun Tzu'nun savaşta askerlere liderlik Han saltanatı üyelerine & Asya kültüründe ettiği düşünülüyor. Çatışma, iş birliği ve danışmanlık yaptı. 


topluma dair teorileri Asya felsefesinde yüzyıllardır önemini korurken, düşüncelerini modern gündelik yaşama uyarlayan Batılı bilgeler sayesinde 20. 


geçerliliğini koruyor. 
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Вап 


yüzyılda popüler hale geldi. Zhao, kraliyet ы kütüphanesinde R verdiği dersler яр sayesinde siyasette > etkilibirisim ve 
BİLİNMİYOR - MÜ 2025 CİVARI | haline geldi S Çin tarihindeki ilk hanedan olan antik Xia (Şia) Hanedanı'nın Bš yarı mitolojik lideri İmparator Büyük Yu'nun varlığı Xà Ж. 
bilim camiasında tartışma konusu olmakla birlikte, Xia a £ x Hanedanı'nı kurduğu ve Çin'deki > > aa Antik Çinli hanedan geleneğini başlattığı $ +» — filozof ve sair düsünülüyor. Аупса, Sari Nehir'deki + Ф # Konfüçyüs'ün en ünlü taşkınları önlemek için büyük ıslah 2 5 Ж öğüdü muhtemelen çalışmaları yaptığına da inanılıyor. K # * 
suydu: “Kendine ы порче" 9 
2 БА Dürüst ve ahlaklı bir hükümdar iğ 
yapılmasını istemediğin > 8 "PPA а. > 25 
birseyibaskasina olarak saygı gören Yu, “Su Terbiyecisi й Ў уарта" unvanını edindi ve olağanüstü a * liderliği, proje yönetimi ve problem T 8] A " 
çözme becerileri sayesinde köylerin $ 4 
5 Ж 


kurulmasına ve tarım uygulamalarının hayata geçirilmesine önayak oldu. 


Zhang Heng 
MS 78 — MS 139 
Han Hanedanı döneminde yaşamış olan Zhang Heng; 
astronom, yazar, mühendis ve matematikçi olarak nam saldı. Kraliyet soyundan gelmemesine rağmen kendine sarayda yer edinerek imparatorlar için takvimler hazırladı. Konfüçyüsçülüğü benimseyen Zhang 
} Heng, makam hırsları š A E olmadığını öne sürerek 
ФА — yüksek mevkilerdeki 
' görevleri geri çevirdi. 
Bilimsel çalışmaları kapsamında, suyla 


/ 


i 


\ 3 " l çalışan bir halkalı 
L Д0 TZU \ küre (astronomide f | 5 И \ ` i kullanılan bir aygıt) ve МО 500 CIVARI - МО 4. YÜZYIL SONLARI © © üçboyutlucisimlerin Taoizm adlı felsefi öğretinin kurucusu hacmini hesaplamayı olan Lao Tzu (Laozi), Tao Te Ching adlı sağlayan matematiksel 


kitabın yazarı olarak kabul ediliyor. ' denklemler icat etti. 
Lao Tzu ismi pek çok efsaneyle birlikte anılıyor. Antik Çinli bazı bilgeler bu ismin ardındaki esas kişinin, Zhou Kralı Wu'nun sarayında üst düzey bir 


yetkili olan ve kraliyet kütüphanesinin j [ İmparator yöneticisi olarak görev yapmış Li ч Oin Shi Huang 

Er olduğunu iddia ediyordu. Bir i اح‎ ölümsüzlüğe ulaşmayı diğer efsaneye göreyse, Lao Tzu ve ç. "N saplantı haline getirmişti. 


Bu yüzden, mitsel yaşam iksirini bulmaya çalışıyor ve onu ölümsüz kılacağına 

inandığı zehirli cıva haplarınıalıyordu 


Konfüçyüs karşılaşmış, Tzu'nun ilmi ve bilgeliği Konfüçyüs'te büyük saygı uyandırmıştı. 


[HOU KRALI WEN 


Imparator i Qin Shi Huang 
MÜ 1152 - MÛ 1050 


“Cennetin Yetkisi” inanışıyla iktidarda MO 259 di MO 210 


hak iddia eden ilk imparator olan Zhou Pek çok tarihçi tarafından ilk Çin 

Kralı Wen, doğal düzen ve evrenin imparatoru olarak kabul edilen Oin Shi iradesi gereği ülke Huang, aynı zamanda Oin Hanedanı'nın da yönetiminde ilahi bir ilk imparatoruydu. Henüz on üçünde tahta hakkı olduğu fikrini çıkıp otuz sekiz yaşına kadar iktidarı elinde benimsemişti. Bazı tutmuştu. MÖ 220 ila 210 yılları arasında, tarihçiler, klasik Çin savaş halindeki yedi Antik Çin devletini 


şiirindeki pek çok tek bir bayrak altında birleştirmeyi başardı. 
yazılı eserin adından Kuzeyden gelen saldırılara karşı savunma övgüyle bahsettiği amaçlı bir önlem olarak Çin Seddi'nin 


Wen'i, Antik Çin'in ilk epik kahramanı olarak kabul ediyor. 
Akılcı ekonomi politikalarıyla halkın refah düzeyini yükseltmiş ve askeri seferlerle 
Zhou Hanedanı'nın topraklarını genişletmişti. 


inşasını başlattı, dünyaca kabul gören bir para birimi tesis etti ve ölçü birimlerini standart hale getirdi. İmparator; binlerce terakota askeri, at ve savaş arabasından oluşan Terakota Ordusu'yla birlikte 
gömülmesiyle tanınıyor. Mezarı 1974 
yılında Şensi bölgesinde rastlantı eseri keşfedildi. 
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ANTİK ÇİN 
ZHUANG ZHOU 


MÜ 369 - MÜ 286 
Zhuang Zhou, 
Savaşan 
Devletler 
Dönemi'nde etkisini hissettirmiş, 

Yüz Düşünce 
Okulu'na mensup bir filozoftu. 
Taoculuğun temel metinlerinden 
Zhuangzi'nin yazarı olarak hatırlanıyor. Çalışmaları Batılı düşünürleri de etkilemişti. Varlığı modern tarihçiler arasında tartışma konusu olsa da Song devleti döneminde memur olarak görev yaptığına inanılıyor. 
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SORU & CEVAP 


ANTİK ÇİN'İN TARİHTE 
BIRAKTIĞI İZLER 


Dr. Roel Sterckx, Antik Çin'in kökenlerini, gelişimini ve dünyaya etkilerini anlatıyor 


Sizi Çin tarihi üzerine eğilmeye sevk eden sebepler nelerdi? 

Belçika'nın kuzeydoğusunda küçük bir köyde yetişmiş olmam, yabancı dillere duyduğum ilgi ve bir dizi tesadüfün karışımı diyebilirim... 18 yaşındayken eğitimime klasik filoloji veya Avrupa tarihi alanında devam etmeye kesin olarak karar vermiştim. Fakat bu durumda, büyüdüğüm kentte sıradan bir lise öğretmeni olacağımı fark ettim. 
Beni oradan çıkaracak, daha uzaklardaki bir yerin tarihi hakkında eğitim görmeyi arzulamaya başladım. Bu dönem, Çin'in dış dünyaya açıldığı 1980'li yıllara tekabül ediyordu ve Çin tarihi üzerine eğitim almak artık kulağa o kadar da egzotik gelmiyordu. Ben de “Batı'da oldukça iyi tanınan antik medeniyetlere bir alternatif olarak, neden dünyanın öbür ucundaki Antik Çin medeniyeti üzerine öğrenim görmeyeyim" diye düşündüm. 


Antik Çin'in başlangıç tarihine dair ihtilafın nedeni sizce nedir? 

İhtilaf, tarihi ve tarih öncesini nasıl tanımladığınızla ilgili... Örneğin 

yazıyı tarihin başlangıcı olarak kabul ederseniz, Antik Çin'in yazı sisteminin Babillilerinki kadar eski olmadığını öne sürerek buna itiraz edenler olabilir. Dolayısıyla Çinli tarihçiler 

her zaman tarih öncesini; terakota çanaklar, yemek kalıntıları, mezarlar ya da yeşim taşı objeler gibi bize farklı arkeolojik kanıtlar sunan yüzyılları temel almak istiyorlar. Öte yandan, bazı Çinli tarihçiler ilkel çizimlerin de yazı olarak değerlendirilebileceğini iddia ediyor. Yakın geçmişte Çin'de, Shang Hanedanı'nın fal yazıtlarından önce 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Dr. Roel Sterckx, 
Cambridge 
Üniversitesi'nde 
Çin Tarihi, Bilimi ve Uygarlığı 
Profesörüdür. 
European Association for Chinese 
Studies'te 2006-2012 yılları arasında Genel 
Sekreterlik görevini yürütmüş, 2013'te 
British Academy üyeliğine seçilmiştir. 
Aynı zamanda, 
Chinese Thought: 
From Confucius to 
Cook Ding adlı eserin de aralarında yer aldığı çok sayıda kitap yazmıştır. 


hüküm sürmüş Xia adlı bir hanedanın varlığını kanıtlamak ve Antik Çin'in başlangıcını daha eskiye çekmek için bir proje yürütülmüştü. Fakat Xia Hanedanı'na dair tarihsel bir kanıt bulunmuyor. Gerçi söz konusu bölgede medeniyetlerin ve insan topluluklarının var olduğuna dair kanıtlar mevcut ve bilhassa Xia toplumuna ait etkileyici arkeolojik kalıntılar da keşfedildi. Fakat belirli bir tarihten itibaren bir kronoloji yapmanız gerekiyorsa, tarihçiler başlangıç noktası olarak yazıyı temel alıyor. 


Antik Çin tarihinin sonraki yüzyıllara etkileri neler oldu? 

Kabaca MÖ 9. yüzyıldan başlayıp MÖ 2. 
yüzyılda imparatorluğun birleşmesine kadar geçen süre, Çin uygarlığının sonraki 2.500 yıl boyunca alacağı şekli belirleyen yüzyıllardı. Büyük filozofların ve klasik metinlerin ortaya çıkışının yanında, bu dönemde filizlenen ve deyim yerindeyse Çin toplumunun genlerine işleyecek olan siyasi düşünce yapısı, gelecek yüzyıllarda Çinli seçkinlerin eğitiminde önemli bir rol oynayacaktı. 
Ayrıca Sun Tzu; devlet düzeni, liderlik 

ve askeri stratejilere dair temel metinlerini de yine bu süreçte kaleme aldı. Konfüçyüs'ün MÖ 6. yüzyılda sahneye çıktığı dönemde Çin, feodal 

bir yapıya sahip olan ve birbirleriyle savaş halindeki devletlerin oluşturduğu bir konfederasyondan, gelişmiş bir bürokrasiye, hukuk sistemine, ortak bir yazıya, ağırlık ve ölçü birimlerine sahip, birleşmiş bir imparatorluğa dönüştü. 

Söz konusu süreç, Çin'in ilerleyen dönemlerdeki siyasi anlayışına dair temel 


düşüncelerin şekillendiği bir laboratuvar niteliğindeydi. Çin Seddi gibi simgesel yapıların ilk izlerine de bu dönemde rastlıyoruz. 


Antik Çin'deki bilimsel gelişmeler nelerdi? 

Bilim, icat ve yenilik bağlamındaki önemli gelişmelere bakacak olursak, hidrolik gücünün kullanıldığını, zamanı doğru ölçen bir su saatinin geliştirildiğini ve gökyüzünü ayrıntılı şekilde tarif eden 


gelişmiş astronomik gözlemler yapıldığını görüyoruz. Bu dönemde, insan bedenine ve akupunktura dair teorilerin yanında, ansiklopedik metinlerle doğal dünyayı kataloglamaya yönelik ilk girişimler de göze çarpıyor. MÖ 1. yüzyılda ise Çin tıbbının klasik metinlerinin bir araya getirildiğini biliyoruz. Son olarak, bronz dökümü de önemli yenilikler arasında. 


Çalkantılı geçen Savaşan Devletler Dönemi'nin önemi neydi? 

Dört ila beş yüzyıl süren ve Çin'in birleşmesiyle sonuçlanan süreci ifade eden “Savaşan Devletler Dönemi” oldukça isabetli bir tanım. Zira bu dönemde, birbirleriyle savaş halindeki devletlerden oluşan geniş bir coğrafya söz konusuydu. Dönemin sonlarına doğru çatışma halindeki devlet sayısı yediydi. 
Savaşan devletler açısından bakıldığında, bir devletin asli görevi savaşa girip sınırlarını genişletmekti. Hükümdarlarsa, daimi ordularıyla birlikte bu bölgesel devletlerin başındaki savaşçı liderlerdi. 
Savaş ağaları olarak adlandırabileceğimiz bu feodal devlet hükümdarları, 

sarayın danışmanları haline gelen 

gezgin “tüccarların” tavsiyelerinden ve sağladıkları bilgilerden de istifade ederek, ölümüne bir savaşa tutuştu. Haritanın en batısında bulunan Oin devleti bu kanlı süreçten galip çıkarak diğer devletleri hâkimiyeti altına aldı ve batıdan doğuya doğru ilerleyerek, ülkeyi tek bir bayrak 


altında birleştirip ilk imparatorluğu kurdu. 


Oin Hanedanı'ndan Han Hanedanı'na geçiş süreci hakkında neler söylemek istersiniz? 

Oin devleti üstün ordusu ve sonradan Legalizm olarak adlandırılacak katı siyasi doktrini sayesinde epey başarılı olmuştu. 
Bir otokrat olan kral, iktidarın dizginlerini iki mekanizma sayesinde elinde tutuyordu: Muhaliflerin cezalandırılması ve yandaşların ödüllendirilmesi. Fakat 

bu durum sadece 20 yıl kadar sürdü. 
Daha sonra Oin'i deviren ve yaklaşık 

dört yüz yıl boyunca hüküm süren Han Hanedanı, ilk sağlam ve uzun ömürlü Çin imparatorluğu oldu. 


Batı'da Çin hakkındaki yanlış kanılar neler? 

Batı dünyasındaki en büyük yanılgı, Çin'in, hiçbir zaman değişmemiş, tek bir büyük imparatorluktan günümüze kalan bir ülke olarak düşünülmesi. Fakat Çin tarihini incelediğimizde, birlik dönemleri kadar bölünme dönemlerinin de var olduğunu görüyoruz. Çin birbirinden farklı çok sayıda bölgeden oluştuğundan, merkezdeki yönetim, imparatorluğu 

bir arada tutma konusunda antik dönemlerden itibaren hep sorunlar yaşadı ve zorlandı. Hatta sorunun bugün dahi devam ettiği söylenebilir, zira bence aynı parçalı yapı günümüzde de sürmekte. 


Batılı eğitim kurumlarının Antik Çin tarihine nasıl yaklaşmasını tavsiye edersiniz? 

Antik Çin, ülkedeki düşünce yapısını, liderlik tarzını ve toplumsal yapılanmayı yüzyıllardır şekillendiren temel siyasi ve etik düşüncelerin doğduğu bir dönem olduğundan, büyük öneme sahip. Batı, sadece Çin'le ekonomik ilişki içerisinde olduğunda ya da Çin, Batı'ya yönelik bir tehdit oluşturduğunda onunla ilgilenme eğilimi sergiliyor. Çin tarihine değinen pek çok kitap genelde söze Afyon Savaşları'yla başlıyor ve hemen ardından konuyu 20. yüzyıla, Komünistlere ve Maoculara getiriyor. Bir karşılaştırma yapacak olursak bu durumu, lise ve üniversite müfredatlarında batılı ülkelerin tarihini 1914 yılından başlatmaya ve 

çok eski dönemleri kapsadığı için 

Roma ve Yunan medeniyetlerine veya Rönesans dönemine hiç değinmemeye benzetebiliriz. 
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ÜSTTE Antik Çin'in 
Savaşan Devletler 
Dönemi'nden kalma bronz bir kazan, MÖ 5. yüzyıl civarı 


ALTTA Bir 

Oin Hanedanı efsanesine göre, ilk imparator 

Oin Shi Huang, ölümsüzlüğün sırrını aramak için gemiler yaptırmıştı 


ANTİK ÇİN'İN ARKEOLOJİK MİRASI 


Beş kayıp şehirde Antik Çin'in günümüze 


ulaşan arkeolojik kalıntıları 


YIN KALINTILARI 


HENAN 


Yin şehrinin kalıntıları, Henan Bölgesindeki Sarı Nehir'in (Huang Ho) kıyısında bulunuyor. Bazı tarihi belgeler, şehrin Shang Hanedanı'nın (MÖ 1300 - MÖ 1046) son dönemlerinde başkentlik yaptığını gösteriyor. 
Bu da Yin'in, Çin tarihindeki ilk başkent olduğu anlamına gelmekte. Yaklaşık dört kilometrekarelik bir alanı kaplayan başkent, 255 yıl boyunca varlığını korumuş ve yaklaşık sekiz nesil boyunca 12 krala ev sahipliği yapmış. 
Yin bölgesinde ortaya çıkarılan en önemli bulgulardan biri fal yazıtları. UNESCO'ya göre bunlar, Çin yazılı dilinin ilk örneklerini oluşturuyor. Kazı alanında bulunmuş insan yapımı objeler, söz konusu dönemde hem ay hem de güneş takviminin kullanıldığını ve şehirde yaşayanların bronz döküm yapabildiğini kanıtlıyor. İnsan kalıntılarının ve savaş arabalarının yer aldığı bir dizi çukur, geçmişte bölgede insan kurban edildiğini gösteriyor. İleriki dönem Çin mimarisinin ilk örneklerini oluşturan kral mezarları ve saraylar yine burada gün yüzüne çıkarıldı. Shang Hanedanı'nın kral mezarları arasında sağlam bir şekilde günümüze ulaşmış tek örnek olan, Fu Hao'nun mezarı da bunlardan biri. 
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Fu Hao'nun 


mezarı Shang 
Hanedanı'ndan 


günümüze sağlam bir şekilde ulaşmış tek mezardır 


KAIFENG 
YERALTI ŞEHRI 


HENAN 


MÖ 475 ila MÖ 221 yılları arasındaki Savaşan Devletler Dönemi'nden Qing (Çing) 
Hanedanr'na (MS 1644 - 

MS 1911) uzanan yaklaşık 
2000 yıllık süre boyunca 
toplam altı Kaifeng şehri birbiri üstüne inşa edildi. 
Antik Çin için alışılmadık olan bu durumun nedeninin, şehrin Sarı Nehir'in yüksek taşkın riski bulunan güney kıyılarında yer alması olduğu düşünülüyor. O dönemde, bir hanedana ait başkent çatışmalar sırasında yenik düştüğünde, yerine geçen 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birbiri üzerine inşa edilmiş şehirlerin ender rastlanan bir örneği 


hanedanın başkenti başka bir bölgeye inşa edilir ve önceki başkentin kalıntıları terk edilirdi. Fakat Kaifeng şehri sel baskınları nedeniyle pek çok kez balçıkla kaplanmış olduğundan, buraya inşa edilen sonraki şehirler, öncekilerin kalıntıları üzerine kuruldu. Bunun sonucunda bölge, Antik Çin'e dair önemli ölçüde bilgi sağlayan son derece zengin bir arkeolojik alana dönüştü. 2012 yılında, Kaifeng bölgesinde kazılara başlanması için, “Şehir Üstünde Şehir” sloganıyla Xinzheng Geçidi projesi hayata geçirildi. 


ШШ! 


Neolitik dönemden kalma Liangzhu şehri, MÓ 3300 civarından MÖ 2300 yılına kadar, yaklaşık 1000 yıl boyunca varlığını sürdürdü. 
UNESCO'ya göre bu antik şehir, “küçük çaplı Neolitik bir topluluğun, ritüelleri ve zanaatları olan, hiyerarşik ve entegre bir siyasi birliğe dönüşmesini gözler önüne seriyor.” Bu bakımdan Liangzhu şehri, önceki kültürlerden erken dönem Antik Çin şehirlerine geçişin mükemmel bir örneğini teşkil ediyor. 

Şehir esasen bir tarım bölgesiydi ve ana gelir kaynağı olan pirinç bolca yetiştiriliyordu. 
Gelişim süreci boyunca şehirde bir toplumsal sınıf düzeni ve tek bir inanç sistemi oluştu. 
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Liangzhu'da ortaya çıkarılan kalıntılar 


Liangzhu'da yapılan kazılarda, aralarında şehir kalıntılarının, su muhafaza sisteminin ve toplumsal sınıflara göre ayrılmış bir mezarlığın bulunduğu çok sayıda keşif yapıldı. 
Bu muhteşem şehrin MÖ 2300 yılında terk edildiği ve kültürünün esrarengiz bir şekilde yeryüzünden silindiği anlaşılıyor. Kimilerine göre bu gizemli yok oluş, şehrin taşkınlara açık Yangtze Nehri havzasında kurulmuş olmasıyla doğrudan bağlantılı. 

2019 yılında UNESCO, kalıntıların “erken 
şehir medeniyetlerinin seçkin bir örneği” olduğunu ifade ederek, şehri Dünya Mirası ilan etti. 


Q SANXINGDU! KALINTILARI 


SİÇUAN BÖLGES 


Sanxingdui kalıntıları, Antik Çin'e ait en gizemli ve en etkileyici arkeolojik alanlardan biri. 
1927 yılında keşfedilmesinin ardından, 1986'da içerisinde pek çok eser bulunan iki “kurban 
çukurunun” gün yüzüne çıkarılmasıyla arkeoloji camiasının ilgisi bölgeye yöneldi. Bu keşif, antik dönemde Çin kültürünün merkezdeki ovadan Sarı Nehir boyunca yayıldığını öne süren geleneksel görüşle tezat teşkil ediyordu. Söz konusu kalıntıları inceleyen arkeologlar, Çin medeniyetinin doğuşunda diğerleri kadar önemli addedilebilecek çok sayıda bölgenin var olma ihtimalini tartışmaya başladı. 

Sanxingdui, Shang Hanedanı'yla aynı dönemde 
tarih sahnesinde yer aldı (yaklaşık MÖ 1700 

- MÖ 1150), fakat kültürü farklıydı ve burada değişik bir bronz döküm yöntemi geliştirilmişti. 
Tamamen ortadan kaybolmadan önce 500 

yıl boyunca varlığını koruduğu düşünülen bu kültürden günümüze hiçbir yazılı kayıt kalmadı. 
Bölgede 2021 yılı gibi çok yakın bir tarihte, 3.000 yıllık bir altın maskeyi de içeren eserlerin ve farklı kalıntıların yer aldığı yeni “kurban çukurları” keşfedildi. 


ANTIK CIN 


© JINSHA KALINTILARI 


ÇENGDU 


Sanxingdui'nin yıkılmasının ardından Jinsha şehri, Shu devletinin başkenti ve Yangtze Nehri'nin yukarı kısmındaki antik medeniyetin merkezi haline geldi. 2001 yılındaki bir onarım faaliyeti sırasında tesadüfen keşfedilen bölge yaklaşık beş kilometrekare büyüklüğünde. Çoğunun tarihleri Shang ve Zhou hanedanlarının son dönemlerine uzanan kalıntılardan, şehrin MÖ 12. ve MÖ 7. yüzyıllar arasında geliştiği anlaşılıyor. Elde edilen bulgular, Jinsha kültürünün siyasi çalkantılar veya nehir taşkınları sebebiyle MÖ 500 ila MÖ 200 yılları arasında ortadan kaybolduğunu gösteriyor. 

Kazı bölgesinde; büyük yapılara ait temeller, kurban törenleri için kullanılan bir alan, yerleşim yerleri ve büyük mezarlıkların yanı sıra, iki göz alıcı altın maskenin de aralarında yer aldığı çeşitli altın eserler gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca, yeşim taşı ve fildişinden yapılmış çok sayıda obje de keşfedildi. Jinsha, 21. yüzyılda Çin tarihine dair yapılmış ilk büyük arkeolojik keşif olarak kabul ediliyor. 
Antik şehrin ve onu çevreleyen Çengdu bölgesinin hikâyesini anlatan Jinsha Müzesi'nde çok sayıda nadide eseri yakından incelemek mümkün (Daha fazla bilgi için: english. 
jinshasitemuseum.com). 
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arayipler'in en korkular Каф апап bir korsan cennetinde kendi devletlerini kurma serüveni 
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4 8. yüzyılın başlarında 
korsan saldırılarında ciddi bir artış görüldü. Bu durum Amerikan sularındaki deniz ticaretini kesintiye uğratıyor ve deniz taşımacılığı için ödenen sigorta bedellerini yükseltiyordu. 
Kayda değer ilk ciddi saldırılar 1714 
civarında başladı ve on yıl boyunca devam etti. Saldırıların ekonomik etkisi bir yana, korsanlık faaliyetlerindeki bu ani artışın sonu hiç gelmeyecek gibi görünüyordu. Korsanların ele geçirdiği gemilerdeki mürettebattan bazıları gönüllü olarak saldırganların safına geçmeye başladığındaysa sorun daha da büyük bir hâl aldı. Çok geçmeden korsanlığın etkileri Batı Afrika kıyıları ve Hint Okyanusu'nda da hissedilir hale geldi. 

Korsan saldırıları bir taraftan Avrupa ve Amerika'daki taşımacılık sektörü için yıkıcı sonuçlara yol açarken, diğer taraftan iktidardakiler için de endişe kaynağı olmaya başlamıştı. 
Korsanların kendilerini hem fiziksel hem de sözlü olarak taciz ettiğini, ayrıca kendi mürettebatına ve genel olarak denizcilere karşı vahşice davranmakla suçladığını rapor 

_ eden kaptanların sayısı gittikçe 


Illustration by: Joe Cummings 
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С коштыт ыл New Providence adası küçük bir tarım ekonomisinin oluşmasına imkân verecek kadar geniş ve verimli topraklara sahipti 
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1492'de bölgeyi keşfetmesini 


artıyordu. Korsanlar otoriteye karşı hınçlarını kaptanlardan çıkarırken, 

bu öfkelerinin aslında hükümetlere, hatta tüm uygar toplumlara yönelik olduğu çok açıktı. Bir denizci, 

korsan saflarına katıldığında, 

modern toplumsal düzeni topyekün reddetmiş biri olarak görülüyordu. 

Bu da haliyle hem Avrupa'da hem 

de sömürgelerde süregelen düzene karşı bir tehdit oluşturmaktaydı. 
Ayrıca, korsanlığın sadece sıradan bir haydutluk olmadığını, kendi içerisinde fazlasıyla radikal ve sakıncalı unsurlar barındırıyor olabileceğini de akla getiriyordu. 


'RADİKALİZM KIVILCIMLARI 


Korsanlığa özgü söz konusu radikal unsurların izlerini korsanlığın doğuşuna kadar sürmek mümkün. 
I SC 
B p ahamalar korsanlar için tam 


тае ücra bir yerdi. Kolomb'un 


bir üs görevi gördü. Ne çabaları sonuç vermedi, 


sonlarında gelip yerleştiği yer işte burasıydı. Onun ayak basmasıyla, bu unutulmuş ada yeniden canlandı ve bir korsan sığınağına dönüştü. 


Nisan 1713'te imzalanan Utrecht Barış Antlaşması, İspanya kralı II. Carlos'un ölümünün ardından bir veliaht olmaması nedeniyle ortaya çıkan 

taht kavgalarının yol açtığı ve 1700 
yılından beri devam eden İspanya Veraset Savaşı'nı sona erdirmişti. 
Anlaşma esasen Fransa ve İngiltere arasındaki savaşa son vermiş, ardından 


İspanya'yla barış yapılmasını sağlamıştı. 


Fransa ve Avusturya arasındaki savaş da kısa bir süre sonra, 1714 Mart'ında son buldu. Utrecht Antlaşması'nın imzalandığı ve Britanya ile İspanya arasında da barışın sağlandığı haberleri Jamaika'ya ulaştı. Uzun süren savaş adanın yararına olmuştu. Jamaika'da yer alan ve uzun yıllar boyunca 

korsan üssü olarak bilinen Port Royal limanı, on beş yıla yakın bir süre boyunca, İngiliz hükümeti tarafından yetkilendirilmiş korsan gemileri için bir merkez görevi görmüştü. Bu gemiler, 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bir cennetti 


var ki şehri koruma 


HENRY JENNINGS 
Bilinmiyor - 1745 civarı 


Kaza yapan İspanyol hazine filosunu yağmalamasının ardından Hornigold ve ekibine katılan Jennings, Nassau korsan limanına ekonomik kaynak sağladı. İki kaptan, aralarındaki çetin rekabete rağmen 

“Uçan Çete" lakabıyla 

bir süreliğine birlikte 

yelken açtı. Hornigold 

gibi o da 1718 yılında 

aftan faydalandı ve 

Bermuda'da emekliye 

ayrıldı. 


savaş zamanlarında kendilerine düşman gemilerini yağmalama yetkisi veren Korsanlık Beratı'na sahipti. 
Siyasi otoriteler tarafından sağlanan bu belgede kaptanın ismi ve hangi ülkenin gemilerine saldırabileceği belirtilmekteydi. 

Hızla artan korsanlık faaliyetleri, izin belgesine sahip korsan gemilerinin kaptanları ve mürettebatlarının yanında, bu gemilere sermaye sağlayan yatırımcılar ve kârın yüzde yirmisini alan Britanya Krallığı için de epey kazançlı olmuştu. Bir tarafta pek çok kişi ve kurum servet sahibi olurken, diğer tarafta bu korsanlığın ceremesini çekense yalnızca Fransa ve İspanya'ydı. 
Ne var ki barış döneminin başlaması, bu kârlı iş kolunun aniden ortadan kalkmasına yol açtı. Korsanlık Beratı artık işe yaramaz bir belgeydi ve “lisanslı” korsanlar artık birer işsizdi. 

Fakat eski alışkanlıklarını terk etmek korsanlardan bazılarına zor gelmişti. Bir kısmı, izin belgesinin sağladığı koruma olmaksızın saldırılarını sürdürdü ve bağımsız, gerçek korsanlara dönüştüler. 
Bu durum, artık Port Royal'de 

` barınamayacakları ve kendilerine başka yerde güvenli bir liman bulmak zorunda oldukları anlamına geliyordu. 
Öte yandan, lisanslı korsanların büyük çoğunluğu gönülsüz bir şekilde ticaret gemilerinin mürettebatlarına katılıp az bir ücret karşılığında çalışmaya başladı. 
Savaş sonrasında İngiltere'nin ticaret gemilerinin sayısı ciddi şekilde artmıştı ve Jamaika'nın ekonomik hareketliliği barış zamanındaki günlerine dönmüştü. Bu nedenle bölgede 

herhangi bir işsizlik sorunu söz konusu 

değildi. Bununla birlikte, Kaptan Henry 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Jennings gibi az sayıdaki şanslı korsan, Jamaika'yı ve adadaki ticareti korumak için küçük bir deniz kuvvetine ihtiyaç duyan vali Lord Archibald Hamilton tarafından işe alınmıştı. 

Lakin bu yeni dönemde önemli bir sorun ortaya çıktı. Tüm bu denizciler, lisanslı korsan oldukları zamanlarda, ticaret gemilerinde çalışanlara oranla oldukça farklı bir düzene alışmışlardı. 
Ticaret gemilerindeki denizcilerden çok daha iyi koşulların ve adil bir düzenin keyfini sürerken, yağmalanan hazine ve paralardan kendi paylarına düşeni alıyor ve bu beklentiyle hayatlarını sürdürüyorlardı. Ticaret gemilerinde çalışmaya başladıklarındaysa kötü koşullara, düşük ücrete ve ümitsizliğe mahküm oldular. Yine de en kötüsü, kaptanın sözünün kanun yerine geçtiği ve emrindeki denizcilere sıkı bir disiplin uyguladığı otoriter düzendi. Pek çok denizci yeni kaderine içerleniyor, kaybettiği özgürlüklerin hasretini çekiyordu. İşte bu, dönemin korsanlarına atfedilen ılımlı radikalizmi tetikleyen esas kıvılcımdı. 


NASSAWNUN İLK. 
KORSANLARI 

Bahamalar'da yer alan Nassau'ya ilk korsanlar, barış antlaşmasından hemen 


SAM BELLAMY 1689 - 1717 


Bellamy, kaptan olmadan önce Hornigold ve Teach'in emri altında çalışarak korsanlık kariyerine başladı. “Kara Sam” lakabıyla tanınan Bellamy, yalnızca bir yıl süresince 


š “LİSANSLI KORSANLAR TİCARET “GEMİLERİNDEKİ DENİZCİLERDEN ÇOKDAHA İYİ KOŞULLARIN VE ADİL BİR DÜZENİN 
KEYFİNİ SÜRERKEN, YAĞMALANAN HAZİNE _ 2 
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sonra, 1713 yılının ikinci yarısında geldi. Başlarında, Jamaika'da eski bir lisanslı korsan olan Benjamin Hornigold vardı. Korsanlık Beratı'nın iptali onu durdurmamıştı fakat yine de temkinli davranıyor ve yalnızca eski düşmanlarının gemilerini hedef alıyordu. Port Royal'e giremediğinden, kendisi gibi kanunları umursamayan diğer korsanlarla birlikte Nassau'yu üs olarak seçmişti. 

Burada, kundakları çürümüş ve falya delikleri İspanyollar tarafından tıkanarak kullanılmaz hale getirilmiş topların yer aldığı yıkık dökük bir kale buldular. Yerleşim alanıysa kaleden halliceydi; bakımsız ve terk edilmiş bir dizi yapıdan ve etrafını sarmaşıklar kaplamış yanmış bir kiliseden ibaretti. 
Yine de artık düşman olan Britanya'nın otoritesinden uzakta, güvenli bir liman arayan Hornigold için gayet yeterliydi. 
İlk başlarda, Florida Boğazı'ndan geçen İspanyol gemilerini yağmalamak için, epeyce geniş olan ve “piragua” adı verilen, kütükten yapılmış üç büyük kano kullandı. Bu kanolar, Bahama Adaları'nın sığ sularında takip edilemiyor ve kolayca gözden 


kaybolarak yakalanmasını engelliyordu. 


Rom ve şekerden kölelere kadar pek çok şeyi içeren ganimetler, Eleuthera 


bir korsan gemisinin kaptanlığını yürütmesine rağmen 

elliyi aşkın gemiyi yağmaladı. Zamanının en cömert ve en merhametli korsanlarından biri olarak ün salmıştı. İngiliz halk edebiyatının ünlü kahramanı Robin Hood'u örnek alıyordu. 


Bellamy, bir kasırgada kayıplara karıştı. 


yasal yollardan satılıyordu. 

Bu sırada Jamaika'daki eski korsanların huzursuzluğu da artmaktaydı. Birçoğu ticaret gemilerinde çalışmaya devam ederken, bazıları eski günlerdeki gibi lisanslı korsanlık yapmalarına imkân verecek yeni bir savaş umuduyla bekliyordu. 
Küçük bir kısmıysa Hornigold gibi korsanlığa dönmüştü. Henüz kısa bir süre geçmişken, 1715 Temmuz'unda heyecan verici yeni bir fırsat doğdu. 

Ağırlıklı olarak gümüşle yüklü bir İspanyol hazine filosunun Florida'nın doğu sahillerinde kaza yaptığı haberi Jamaika'ya ulaştığında Lord Hamilton, Kaptan Henry Jennings'i silahlarla donatılmış olan Bersheba adlı şalopa tipi küçük bir yelkenliyle keşif için olay yerine gönderdi. 
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ЕМ ÜST Bu dönemdeki en yaygın korsan gemisi, resimde görülen tek direkli küçük şalopaydı, 
1717 civarı 


ÜST “Kara 
Sakal” lakabıyla tanınan Edward 
Teach, korkutucu görünümü nedeniyle şüphesiz Nassau korsanlarının en ünlüsüydü 


Bir diğer korsan avcısı Kaptan John 

da Eagle adlı şalopayla onlara eşlik ediyordu. 1715 yılının Noel günü, Florida Keys adalarının kuzeyindeki bir noktada küçük bir İspanyol posta gemisinin yolunu kestiler. Jennings, posta gemisinin kaptanından gemi enkazlarının konumunu öğrendi ve İspanyolların buranın yakınlarında 

bir kurtarma karargâhı kurduğu bilgisini aldı. Kıymetli kargonun büyük çoğunluğunun kurtarılarak Küba'nın Havana şehrine geri gönderildiği anlaşılıyordu. Fakat önemli bir kısmı hâlihazırda karargâhtaydı. Jennings, yetkisini aşarak hazineyi çalmaya karar verdi. 

150 adamıyla birlikte ani bir gece 
baskını yapan Jennings, kamp muhafızlarını etkisiz hale getirerek 60.000 İspanyol gümüş sikkesiyle gemisine dönmeyi başardı. Port Royal'e vardıklarında, Lord Hamilton ilk başta Jennings'in yağmasını görmezden geldi. Fakat İspanyollar resmi şikâyette SAĞ Kara 


Р 


bulununca yeni bir yağma yapılmasını Sakal'ın sancak 

BENJAMIN yasakladı. Yasağa aldırmayan yam Kraliçe ORNIGOLD Jennings buna rağmen kampı tekrar min 

1680 - 1719 yağmalamak için Florida'ya döndü 
— س ت ت ن ن ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت‎ ve bu defa 120.000 İspanyol gümüş ALT Nassau'daki Önceleri, yetkilendirilmiş lisanslı bir sikkesi çaldı. Israrla kanunları çiğneyen _ korsanların İngiliz korsan olan Hornigold, İspanya Jennings ve adamları doğal olarak maceraları Veraset Savaşı bittikten sonra diğer bu defa Jamaika'da pek de kahraman efsanelere konu pek çoğu gibi yasadışı bir korsana gibi karşılanmadılar. Bunun üzerine oldu dönüştü. Zamanının en başarılı Jennings, New Providence adasında yer 


~ korsanlarından biri olan Hornigold, alan Nassau şehrinin yolunu tuttu. ү Р Nassau'nun bir korsan üssü Jennings, 1715 yılının N 
0 olmasına ön ayak oldu ve Aralık ayında kısa NA a 
И әгә Sakal" lakaplı süreliğine Nassau'da AN R и а Edward Teach'e ү, А 


akıl hocalığı yaptı. 
1718 yılında Kraliyet 
affından yararlandı ve 1719'da ölene değin korsan avcılığı yaptı, 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bulunmuştu ve adanın artık bir korsan limanı olduğunu biliyordu. Bu ziyareti sırasında, Jamaika'nın resmi koruyucusu olarak korsanları yakalama sorumluluğu hâlâ devam etmesine rağmen Hornigold'un faaliyetlerini görmezden gelmişti. Bundan sadece birkaç ay sonra, bu defa gemisinin ambarları yağmaladığı ganimetlerle dolu halde tekrar Nassau'daydı. Fakat ada, Hornigold'un üç sene öncesinde ilk kez kıyıya çıktığı halinden oldukça farklı durumdaydı. Yasadışı faaliyetler yürüten çok sayıda Jamaikalı tüccar, korsanlarla iş yapmak üzere adaya gelmişti. Şimdiyse İspanyol hazinesi sayesinde adanın şöhreti iyice artmış, korsanlar, hazine avcıları, kaçakçılar ve yasadışı çalışan tüccarlar için hızla büyüyen bir uğrak noktası olmuştu. 
Virginia Valisi Alexander Spotswood, 
1716 Haziran'ında Londra'ya yazdığı 
mektuplarda korsanların Bahamalar'ı ele geçirdiğinden yakınıyordu. Valinin yazdıkları, Nassau'nun tam anlamıyla bir korsan şehrine dönüştüğünü kanıtlamaktaydı. 


CHARLES VANE 


1680 civarı - 1721 


Vane, korsanlığı Jennings'ten öğrendi ve 1715'te İspanyol hazinesini çalan ekipte yer aldı. 1717'de kendi gemisiyle çalışmaya başladı ve diğer korsanların aksine 1718'deki Kraliyet affını kabul etmedi. Ne kendi adamlarına 

ne de düşmanlarına saygısı olmayan, zalim bir lider olarak tanınıyordu. 1720'de yakalandı ve asılarak idam edildi. 


ALTIN ÇAĞ 
Görünüşe göre Hornigold ve Jennings arasında bir husumet vardı ve bu durum korsan topluluğunun iki gruba bölünmesine yol açmıştı. Jennings'in destekçileri arasında, sonradan çok ün kazanacak olan Charles Vane de vardı. Pes 


etmeyen, inatçı kişiliğiyle tanınan Vane, 


ileride Kraliyet affından faydalanmayı dahi reddedecekti. Hornigold ile yelken açanlar arasındaysa Sam Bellamy, 


“HORNIGOLD, BİR 'KAŞIRGADA 


Paulsgrave Williams ve “Akbaba (La Busse)” lakaplı Fransız korsan Olivier Levasseur bulunuyordu. 1716 yılı boyunca bu iki grup kâh işbirliği yapıp kâh birbirlerini tuzağa düşürmeye 
çalıştı. Bu ikiyüzlülük, Jennings'in 1716 
Nisan'ında Küba açıklarında silahlı Fransız ticaret gemisi St. Marie'yi ele geçirmesinin ardından iyice ayyuka çıktı. Geminin zapt edilmesine yardım 

eden Bellamy ve Williams, birkaç gün sonra Jennings'in ganimetinin büyük bir bölümüyle birlikte sıvışarak liderleri Hornigold'un safına döndüler. 

Bu dönemde gerçekleşen korsanlık faaliyetlerine dair bildiklerimizin çoğunu, gemileri saldırıya uğrayan kaptanların ifadelerinden öğreniyoruz. 
Esasen bunlar yetkili mercilere yapılan suç ihbarlarıydı. 1716 yılının Aralık ayı ortalarında Jamaika'da yapılan bir ihbarda bir korsanın adı ilk defa geçmişti. Lamb isimli guletin kaptanı Henry Timberlake'in iddiasına göre, 


ÜST 1715 yılında kaza yapan 
İspanyol hazine filosuna ait 


KAYIPLARA KARIŞANA DEĞİN, KENDİSİNDEN ÖNCE HFFEDİLEN 
JENNINGS GİBİ га заснава! 


ДЕЛ tarihe Kara Sakal lakabıyla damga 


bir hafta öncesinde gemisi Küba ve bazı parçalar Hispanyola adası (bugünkü Haiti ve ABD'nin Florida Dominik Cumhuriyeti) arasındaki eyaletindeki Rüzgarüstü Boğazı'nda korsanlar F Ки ا‎ a tarafından yağmalanmıştı. Ona saldıran IED 

š bulundu. 
korsan, Delight adlı salopaya komuta Yukanda 


eden Hornigold'du. Hornigold'un saldirisindan bir saat sonra bir baska korsan şalopası görüldü ve gemi tekrar korsanlar tarafından bordalandı. 
Korsanlar bu defa geminin tüm erzakına 


| el koydu. Timberlake'e göre ikinci 
| şalopanın kaptanı daha önce ismi 


duyulmamış olan Edward Teach'ti. 


“| Soyadı farklı kaynaklarda Thach, Thatch 


veya Teach olarak geçse de bu korsan 


> birlikte 


İspanyol altın paraları ve bir 
İspanyol gümüş sikkesi görülüyor 


ALT 
Bahamalar'ın valisi Woodes 
Rogers (sağda oturan) ailesiyle 


vuracaktı. 

Bu demek oluyor ki 1716'nın sonlarında Edward Teach, yani namıdiğer Kara Sakal, Hornigold'un yanı başında faaliyet yürütüyordu. 
1717 yazında, İngiltere'nin özel 
izniyle korsan avcılığı yapan bir gemi New Providence'in 190 km güneydoğusundaki Cat Adası kıyılarında kaza yaptı. Jamaika'ya dönmeyi başaran gemi komutanı Kaptan Mathew Musson, İngiliz Ticaret ve Sömürgeler Konseyi'ne bir mektup yazdı. Mektupta, ada halkından edinilen bilgiye göre, beş korsanın New Providence limanını bir sığınak haline getirdiğini yazmıştı. 
Saldırılarını buradan gerçekleştiriyor ve sonrasında yine limana dönüyorlardı. 
Mektupta bu beş korsan Hornigold, Jennings, Burgiss, White ve Teach 
olarak sıralanmıştı. Ayrıca Teach'in, 60 
kişilik mürettebatı ve altı topu olan bir şalopaya kumanda ettiği belirtilmişti. 


ÇOKUŞ 

Ne var ki Kara Sakal mektubun yazıldığı 
sıralarda Nassau'dan ayrılmıştı. 1717 
Mayıs'ında Hornigold'la birlikte günümüz ABD'sinin güneydoğusundaki Karolina kıyılarına kadar uzanan 

bir yolculuğa çıkmış ve Ağustos'ta tekrar Nassau'ya dönmüşlerdi. Bu andan itibaren ikilinin yolları ayrıldı. 
Kara Sakal saldırılar, yağmalar ve macerayla dolu uzun bir sefere çıktı. 
1718'de Karolina açıklarındaki Ocracoke Adası yakınlarında öldürülene değin korsanlığa devam edecekti. Nassau'daki 


STEDE BONNET 

1688 - 1718 

Korsanlardan bazıları açık denizlerdeki kariyerleri sona erdikten sonra 

bir çiftlik sahibi olsalar da Bonnet için durum bunun tam tersiydi. O, kariyerine çiftlik sahibi olarak başladı ve korsanlığa geçiş yaptıktan sonra “Centilmen Korsan” olarak tanındı. 
Kendi gemisini satın alıp 70 kişilik bir mürettebat çalıştırabilecek kadar zengindi. Kara Sakal'la tanıştıktan sonra gemisinin kontrolünü çok daha deneyimli olan bu denizciye devretti. Bonnet 1718'de aftan faydalandı, fakat macerayı çok seviyordu ve kısa bir süre 

sonra korsanlığa geri döndü. 
Yakalanmasının ardından 

10 Kasım 1718'de Charles 

Town'da asıldı. 


diğer korsanlar da hayatlarını aynı şekilde sürdürdüler. 1717 başlarında Akbaba (Olivier Levasseur), Brezilya açıklarında avlanmak için Postillion adlı şalopasıyla Bahamalar'dan ayrıldı. 
Bellamy ve Williams ise şalopalarıyla ortak bir sefere çıktılar. 

Bellamy, büyük bir köle gemisi olan Whydah isimli kadırgayı Rüzgarüstü Boğazı'nda ele geçirerek çok önemli bir başarıya imza attı. 
Ardından, Williams'la birlikte rotalarını Amerika'nın Atlantik kıyılarına çevirdiler. Nisan ortalarında Whydah kadırgasının Cod Burnu'nda kasırgaya yakalanmasıyla bu macera aniden son buldu. Gemi parçalara ayrıldı ve Bellamy neredeyse tüm mürettebatıyla birlikte kayıplara karıştı. Nassau'daki korsan çetesi giderek küçülüyordu. 

Bir yıl öncesinde Hornigold İngiliz gemilerine saldırmayı kesin bir şekilde reddetmiş ve o da mürettebatı tarafından yerinden edilmişti. Bu yaşananlar adamları nezdinde otoritesini sarssa da onun daha ılımlı biri olmasını sağlamıştı. Nitekim 

bu durum yakın gelecekte çok işine yarayacaktı. 

1717 yazında İngiliz yetkililer korsan 
tehdidine karşı atılabilecek adımları tartışıyordu. Dört yıl öncesinde yapılan barış antlaşması nedeniyle Kraliyet Donanması küçülmüştü ve korsanların peşine düşmek için kaynakları yetersizdi. Bunun üzerine, İngiliz Ticaret ve Sömürgeler Konseyi mevcut duruma uygun, akılcı bir çözüm sundu. 
1718 yılının Ocak ayından itibaren 
geçerli olmak üzere, saldırılarına son veren tüm korsanlar affedilecekti. 
“Korsanların Lağvedilmesi Bildirisi" 5 
Eylül 1717'de Kral L. George tarafından imzalanarak yasalaştı. Af teklifi Aralık ayında Nassau'ya ulaştı ve Hornigold 


teklifi kabul etmeye karar verdi. Korsan 


topluluğu ikiye bölünmüştü; Hornigold ve Jennings affı kabul etmekten yanayken, diğerleri teslim olmaya şiddetle karşı çıkmaktaydı. 

Kraliyet Donanması'na ait HMS Phoenix adlı fırkateyn af işlemlerini başlatmak üzere Şubat ayında Nassau'ya ulaştı. Fırkateynin komutanı Kaptan Pearce beraberinde koşullu af belgelerini getirmişti ve aftan faydalanmaları 

için Hornigold'un 

desteğiyle 209 

kişiye belgeleri 

imzalatmayı başardı. 
Pearce, ayrılmadan önce önemli bir 
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Calico Jack, 

pek de başarılı bir korsan olmamasına rağmen, Anne 
Bonny ve 

Mary Read ile olan ilişkileri sayesinde tarihte 
adından 502 
ettirdi 


‘CALICO’ JACK RACKHAM 
1682 - 1720 


Calico Jack, en başarılı veya en maceracı korsan olmasa da açık denizlerde başına gelen birkaç sıra dışı 

olay ve çalkantılı kariyeri sayesinde ün kazandı. 

Ranger adlı şalopanın kaptanı olan Charles 

Vane'i devirerek onun yerine geçti. Sonradan 

romantik ilişkiler yaşayacağı Anne Bonny ve 

diğer bir kadın korsan Mary Read de onun mürettebatındaydı. 1720'de, İngiltere için 

çalışan bir korsan avcısı tarafından yakalandı ve asılarak idam edildi. 


ZZ 


duyuru da yapti. Woodes Rogers adındaki İngiliz vali yaz aylarında adaya gelecek ve Britanya Krallığı adına adayı teslim alıp, krallığın Bahamalar'daki hâkimiyetini 
= resmi olarak yeniden ilan edecekti. 
= Vane'in başını çektiği dik başlı ¦ muhalif korsanların İngiliz 
=, egemenliğini reddetmesi, Nassau = korsanları arasında geri dönülmez bir bölünmeye yol açtı. Vali Rogers'ın Temmuz sonlarında adaya gelmesiyle kriz kaçınılmaz olarak doruk noktasına ulaştı. Vane, ateş topuna dönüştürdüğü bir kundak gemisini limanı ablukaya almış olan İngiliz gemilerinin üzerine göndererek kendisine bir kaçış yolu açmayı başardı. Bu olay, Nassau korsanlarının son sansasyonel eylemi oldu. 
Vane'in dramatik kaçışının amacı aslında Vali Rogers'ı küçük düşürmek ve böylece ona verilen desteği azaltmaktı. Fakat tam tersine, Kraliyet idaresine karşı olanların adadan çıkmasını sağlayarak İngilizlerin ekmeğine yağ sürmüş oldu. Rogers sömürgenin idaresini eline aldı, kaleyi işgal etti ve Britanya bayrağını dikti. 
Homrnigold'un da yardımıyla, bir 
⁄ zamanlarin korku salan Nassau 


SOL Yillar süren acımasız yağmaların ardından, 1720 yılına gelindiğinde korsan sorunu büyük ölçüde 
A çözülmüştü 


EN SOL Af teklifini reddeden veya Stede 
Bonnet gibi sonradan vazgeçen korsanlar yakalanarak idam edildi 


Hornigold ise aynı şekilde aftan 


ANNE BONNY 
1697 - 1721 


Bu dönemde korsanlık yaptığı bilinen az sayıdaki kadından biri olan Bonny, kızıl saçlarıyla uyumlu olarak çabuk parlayan bir mizaca sahipti. 
Ergenlik yaşlarında bir denizciyle evlenerek, 1718 civarında Nassau'ya yerleşmişti. Burada “Calico" Jack Rackham ile tanıştı ve onun mürettebatına katıldı. Kocasıysa bu sırada Bahamalar'ın yeni valisinin muhbiri olmuştu. Bonny'nin hamile kaldığı bilinse de çocuğunun akıbeti hakkında herhangi bir bilgi yok. Rackham'la birlikte yargılanan kadın korsanın sonunun ne olduğu da meçhul. 


korsan topluluğunu ortadan kaldırdı. 


yararlanmış olan Jennings'in daha önce yaptığı gibi korsan avcısı olarak İngiltere'ye hizmet etmeye 
başladı. Fakat yaklaşık bir yıl sonra bir 4 
kasırgada kayıplara karışacaktı. 
Korsanlara sunulan af teklifi gerçek bir başarı hikâyesine dönüştü. 
Bu teklif, Britanya'nın korsanlıkla mücadele girişiminde uyguladığı = ödül-ceza yönteminin ödül kısmıydı. 
Aftan faydalanmayı reddeden kaçak korsanlar, yakalandıklarında diğer kaçaklara ibret olması için bu yöntemin ceza kısmıyla yüzleşecekti. Kraliyet Donanması kalan korsanları arama faaliyetlerine odaklandı ve 1720'lerin başında korsan sorunu büyük oranda çözüldü. Nassau'daki korsanlardan bazıları eski alışkanlıklarına döndüklerindeyse Vali Rogers ve korsan avcılarını karşılarında buldular. 
Bu süreç içerisinde yakalanan bazı tanınmış korsanların yargılanıp idam edilmesiyle verilen mesaj çok netti; korsanlık artık bitmişti. 1718 Kasım'ında Kara Sakal'ın ölümü ve ardından İngiliz sömürgesi Virginia'nın Williamsburg şehrinde mürettebatının acımasızca idam edilmesi, korsanlığa aman verilmeyeceğini gösteren örneklerden yalnızca biriydi. Korsanlık, Nassau'da kurulan yeni bir korsan topluluğuyla birlikte birkaç yıllığına tekrar ortaya çıksa da bu yeni yapılanmanın çok kısa sürede dağılması aslında bu bölgedeki yasadışı oluşumun öteden beri ne kadar istikrarsız olduğunun bir kanıtıydı. 


KORSAN TOPLULUĞU 
Sonraki yıllarda, Nassau'yu mesken edinmiş bu korsan topluluğu gerçekte olduğundan biraz farklı şekilde görülmeye başlandı. Bazı tarihçiler, medeniyetin ve toplumun kısıtlayıcı geleneklerinin hüküm sürdüğü bir dünyada, bu topluluğun, eşitlikçi demokrasinin kısa süreliğine hayata geçirildiği küçük bir sosyal deney niteliğinde olduğunu öne sürdü. O b 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Mary, ölen üvey kardeşi Mark'ın büyükannesinden düzenli olarak gelen parayı almaya devam etmek amacıyla onun yerine geçti ve annesi tarafından bir erkek çocuğu gibi yetiştirildi. Daha sonra orduya katıldığında da erkek gibi giyinmeye devam etti. 1700'lerin başında Flaman bir askerle evlendi fakat kocası kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine, Karayipler'e giden bir gemiye binen Read, burada bir korsan mürettebatına katıldı ve Calico Jack'le birlikte çalıştı. Fakat sonradan yakalanarak idam edildi. 


dönemdeki dünya düzenini, değerleri ve ulusların baskıcı otoritesini reddeden korsanlar hakkında çok şey anlatıldı ve yazıldı. Bunlarda kısmen gerçeklik payı olduğunu biliyoruz, zira korsanların marjinal ve aykırı fikirlerine onlarla temas etmiş kişilerin anlattığı hikâyelerde veya idam edilmeden önce korsanların son sözlerini kaydedenlerin yazdıklarında rastlıyoruz. Fakat tüm bunlara karşın Nassau, kanun kaçaklarının sığındığı geçici bir liman olmaktan öteye gitmedi. Nassau'nun bundan çok daha fazlası, yani bir “Korsan Cumhuriyeti” olduğu iddiaları belirli ölçülerde birlik, dayanışma ve özerklik ima ettiğinden, yanlış çıkarımlara yol açmakta. Çünkü adada böyle bir ortam bulunmuyordu. 

Yazar Colin Woodard, The Republic of Pirates (2007) adlı kitabında, söz konusu bu “cumhuriyetin” bir topluluk inşa etmek için bir araya gelen korsanların oluşturduğu, yarı organize bir konfederasyon olduğunu öne sürüyor. Woodard'a göre Nassau herkesin uymak zorunda olduğu bir “korsan kanunu" ile idare ediliyordu ve korsan topluluğu içerisinde var olan demokratik yapı “cumhuriyetin” adil ve tarafsız yönetilmesini sağlıyordu. 
Fakat aslına bakılırsa bu teori, korsan gemilerinin mürettebatı arasında var olduğu bilinen eşitlikçi yapıyı alıyor ve bunu bütüne uyarlayarak, tüm korsan topluluğunun idare şekliymiş gibi sunuyor. Gerçi korsanların tüm topluluğun iyiliği için birlikte çalıştığı örnekler de yok değil. Ele geçirilen 
gemilerdeki toplar kullanılarak 1716 


a sonlarında Nassau kalesinin yeniden 


silahlandırılması bunun tipik bir örneği. Fakat bu örnekler bir “Korsan Cumhuriyeti"nin varlığını iddia etmek için yeterli değil. Üstelik ne Vali Rogers ne de o dönemde yaşamış diğer önemli şahsiyetler böyle bir yapının varlığından söz etmiyor. 

Gerçekte Nassau'daki korsan topluluğu bundan çok daha basit bir 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YOLDAN HALLEDEN 


“NASSAWDAKİ 
KORSANLAR 
MESELELERİ . 

KENDİ BİLDİĞİ 


ANARSİST BİR 
TOPLULUKTU” 


yapıya sahipti ve hiçbir zaman birliğin söz konusu olduğu politik bir kimliği olmadı. 

Daha ziyade, ilk başlarda Jennings ve Hornigold'un destekçileri, ardındansa Hornigold ve Vane'in destekçileri şeklinde bölünmüş farklı gruplar söz konusuydu. Öte yandan, Nassau şehri de kendi içinde bölünmüştü. Bir tarafta korsanlar, diğer taraftaysa onların destekçileri, yani yasadışı tüccarlar, kaçakçılar, fahişeler, meyhane ve otel işletmecileri bulunuyordu. Bunun 

yanı sıra, adadaki tehlikeli davetsiz misafirlere rağmen geçimini hâlâ topraktan sağlamaya çalışan Bahamalı yerleşimciler (kolonistler) de vardı. 
Dolayısıyla resmi ya da gayri resmi bir “cumhuriyetten” bahsetmek mümkün değildi. 

Anarşizm kuramcısı ve bilim insanı Rus yazar Peter Kropotkin (1842-1921), yazdığı kitaplarda, bu dönemi tarif eden en uygun modeli ortaya koymuş gibi görünüyor. Kropotkin'in Karşılıklı 


“KARA SAKAL” EDWARD TEACH 
1680 civarı - 1718 


Muhtemelen dönemin en ünlü korsanı olan Kara Sakal, komuta ettiği ilk gemiyi 1716'da Hornigold'dan devraldı. Yoluna çıkan gemilere yaptığı cesaret isteyen baskınlar sayesinde korku salan bir üne erişti ve eline geçirdiği gemilerle hızlı bir şekilde kendi filosunu kurdu. Aftan faydalandı fakat çok geçmeden korsanlığa geri döndü. 1718 yılında Yüzbaşı Robert 

Maynard tarafından yakalanarak öldürüldü. 


Yardımlaşma (1902) isimli çığır açan * antropolojik çalışması, hem hayvanlar âleminde hem de insan topluluklarında a karşılıklı faydaya dayanan iş birliği fikrini ele alıyor. Yazarın penceresinden baktığımızda, Nassau'daki korsanlar meseleleri kendi bildiği yoldan halleden anarşist bir topluluktu şüphesiz. 
Fakat bu durum, adada toplumsal yapılanmanın kesinlikle söz konusu olmadığı anlamına da gelmiyordu. 
Bilakis, kalenin yeni silahlarla donatılması, tüccarlara ilişki kurulması ve topluluk içindeki kutuplaşmaların üstesinden gelinmesi, Kropotkin'in sunduğu modelle uyumlu olan 
| karşılıklı yardımlaşma örneklerini teşkil 
ediyordu. Bu karşılıklı fayda durumu af teklifinin neden olduğu bölünmeler sonucunda sona erdiğinde ise korsan topluluğu parçalandı. 

Tüm bunların ışığında, Nassau'nun aslında bir “Korsan Cumhuriyeti” olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki adadaki düzenin bir cumhuriyet olduğunu iddia etmek, aynı zamanda ona tarihi kayıtlarda hiç bahsi geçmeyen bir rol de yüklemiş oluyor. 
Fakat gerçekte Nassau'daki oluşum, ortak ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılan iş birliği sayesinde gelişmiş, karşılıklı faydaya dayanan ve sürekliliği olmayan geçici bir korsan topluluğuydu. 
Bundan daha büyük hedeflerin peşinde olduklarına dair hiçbir kanıt bulunmuyor. Sonuç olarak, şüphesiz Nassau'da üyelerinin birbirleriyle iş birliği halinde olduğu bir korsan 

я topluluğu vardı, fakat iddia edildiği gibi Vi A bir “Korsan Cumhuriyeti" hiçbir zaman MA: W söz konusu olmadı. O 
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SOL ÜST Korsan hayatindan vazgeçmeyen Kara 
Sakal nihayetinde 
İngiliz yetkililer tarafından yakalandı 


SOL Kara Sakal'ın başı kesilerek 
Yüzbaşı Robert 
Maynard'ın şalopasının önünde sergilendi 
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KORSANLARIN 
 SONDİRENİŞİ 
Bahamalar'daki korsan sığınağının hazin sonu 


İngiliz vali Woodes Rogers, 24 Haziran 1718 günü akşam saatlerinde kendi gemisi Delicia, bir erzak gemisi, iki fırkateyn ve iki küçük şalopadan oluşan minik bir filoyla Nassau Limanı açıklarında göründü. Kraliyet'ten aldığı yetkiyle hâkimiyetini ilan etmek için geç bir saat olduğundan, filosuyla birlikte liman girişinde demirledi. O gece kıyı sakin görünüyordu ve filodaki denizciler huzurlu bir gece olacağını düşünerek gemilerinde sakince beklemeye başladılar. Oysa Nassau'nun dik başlı korsanlarının lideri Charles Vane'in Britanya Krallığı'na öyle kolay kolay boyun eğmeye niyeti yoktu. Gece saat iki sularında, gözcüler limanda yelkenleri açılmış büyük bir gemi olduğunu fark ettiler. Ardından geminin güvertelerinde alevler görüldü. 
Bu, alev topuna dönüşmüş bir kundak gemisiydi ve Vane onu doğruca İngiliz filosunun üzerine göndermişti. 

Yaşanan paniğin ve hengâmenin ortasında, yaklaşan felaketten kurtulmak için derhal çapaların halatlarının kesilmesi ve yelkenlerin açılması emri verildi. Zira birbirine yakın konumdaki gemilerden birinde çıkacak bir yangın tüm filoyu yok edebilirdi. Rogers'ın filosu dağıldı ve iki gemi limanın girişinde karaya oturdu. Kısa bir süre sonra Rogers, karadan esen meltemin arasından küçük bir şalopanın onlara doğru yaklaşmakta olduğunu gördü. Şalopa yanlarından geçerken Delicia'ya ateş açarak açık denize doğru yol aldı. Rogers, filosundaki şalopalardan birine peşlerinden gitmesini emretti fakat Vane ve adamları kaçmayı başardı. Bu gözü kara saldırı Vane ve onu destekleyen isyankâr korsanların hayal ettiğinden bile daha görkemli olmuştu. Hem kaçmayı başarmış hem de planladıkları gibi çiçeği burnunda valiyi küçük düşürmüşlerdi. 
Fakat aslına bakılırsa Vane ve adamlarının kaçması, Rogers'ın adanın kontrolünü ele geçirmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmaktan başka bir işe yaramamıştı. 

Bu olayın hemen ardından Nassau * korsanlığın merkezi olmaktan tamamen uzaklaştı. Vane bir yıla yakın bir süre sırra 

kadem bastı ve yakalandıktan sonra diğer isyancı korsanlara ibret olması için Jamaika'nın Port Royal şehrinde yargılanıp asıldı. 


SAĞ Nassau'daki British 
Colonial Hilton otelinin önünde yer alan Woodes Rogers heykeli 


Piramitlerin Sırları 


“Piramitlerin devasa boyutları ve karmaşıklığı tüm dünyada konunun 


uzmanlarının hayal gücünü zorluyor” | 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Piramitlerin 


Sırları 


Gizemli piramitlerin inşasındaki büyük sır perdesi nihayet aralandı mr? 


Yazan: David J. Williamson 


biliyor muyuz? ` 

Piramitlerin firavunların mezarları olduğu tüm dünyada kabul gören bir gerçek. Görünen o ki Firavun Khufu'nun öbür dünyaya doğru yaptığı görkemli yükselişin başlangıç noktası olan ebedi istirahatgâhı Keops Piramidi de bir istisna değil. Fakat bu fikrin doğruluğuna gölge düşüren herhangi bir kanıt var mı? Eğer varsa nedir? 

Tartışmaların muhtemelen en can alıcı kısmıysa piramitleri kimin, neden yaptığı değil, bu görkemli yapıların nasıl inşa edildiği... Antik bir medeniyetin oldukça ilkel araçlarla böyle bir işin altından kalkabilmiş olması gerçekten heyecan verici ve olağanüstü. Yapinin devasa boyutları ve karmaşıklığı tüm dünyada konunun uzmanlarının hayal gücünü zorluyor. Bugüne kadar inşa edilmiş en esrarengiz yapının sırlarını çözmek için uğraş verenMısırbilimciler,'bilim insanları, mühendisler ve mimarlar birbirinden farklı birçok teori ortaya attı ve zaman geçtikçe bunlara yenileri ekleniyor. 


Piramitlerin Sırları 


Piramidi inşa edenlerle tanışın 


Bu dünya harikasını inşa edenler zannedildiği gibi köleler değildi 


İnsanlar yıllar boyunca piramitleri kölelerin işin aslı, piramitlerin köleler tarafından inşa ilgileniyorlardı. Piramitlerin inşasında 

inşa ettiğini düşündü. Özellikle Hollywood edildiğini doğrulayan elle tutulur hiç bir çalışan işçilere uzunca bir süre önem 

filmlerinde, efendileri tarafından devasa taşları tarihsel kanıt bulunmuyor. atfedilmediğinden, 19. yüzyılın ortalarına kadar 

kaldırmaya zorlanan, kırbaçlanan, susuzluktan Mark Lehner ve Zahi Hawass gibi modem pek ilgi görmediler. Ancak tarihten günümüze 

kavrulmuş, bir deri bir kemik kalmış köleleri Mısırbilimcilerin çalışmaları bu popüler inancı kalan her yapının emekçileri vardır ve kimi 

izledik. tepetaklak etti ve Keops Piramidi'ni inşa zaman can alıcı soruların yanıtları onların Köle işçiler, ilk kez Antik Yunan tarihçi edenler hakkında daha az dramatik ve çok hayatlarında saklıdır. 

Herodot tarafından, MÖ 450'deki Mısır ziyareti daha insani bir hikâye ortaya koydu. 2000'lerde, Gize Piramitleri'nin olduğu 

sırasında dile getirilmişti. Ona göre, böyle Geçmiş dönemlerde yaşamış ve modern bölgede işçi “köylerinin” keşfedilmesi, 

bir anıtı inşa etmek için gerekli olan binlerce meslektaşları kadar meraklı ve hevesli olan olağanüstü bir eser ortaya çıkarmak için 

işçi hür iradesiyle buraya gelmiş ve çalışmış arkeologlar, yaptıkları çalışmalarla sonraki çalışmış gayet sıradan kadın ve erkek işçiler 

olamazdı. Hikâyenin aslına dair hiçbir kaynak keşiflere zemin hazırladılar şüphesiz. Fakat hakkında yeni bir bakış açısı edinmemizi 

olmadığından, bu fikir günümüze kadar çoğunlukla büyük resme odaklanmış olan sağladı. Her gün kullanılan sıradan araç gereç 

geçerliliğini korudu. Tevrat'ın ikinci kitabı bu kâşifler, karşılarındaki huşu uyandıran ve malzemeler, sahiplerinin yaşamı hakkında 

olan Mısır'dan Çıkış'da İbrani kölelerden etkileyici yapılarla ve bunların temsil ettiği binlerce şey söyleyebilir. Nitekim bu keşif de 

bahsedilmesi de bu teoriyi beslemişti. Fakat firavun hanedanlıklarının gücü ve haşmetiyle işçilere dair yepyeni bir tablo sundu bizlere. 


f д | ” Son keşiflerde, Keops Piramidi'ni inşa eden hünerli işçilerin yaşadığı .. | | Pıramıt Şehri düşünülen büyük bir yerleşim yeri gün yüzüne çıkarıldı 


Mezarlık Heit-el Gurab (Karga Duvarı) Çalışma aletleri 

Keops Piramidi'nin inşası sırasında 200 metre uzunluğundaki bu antik taş duvar, Mısırlılar, piramitlerin inşasında gerekli olan 

hayatını kaybeden işçiler ve kutsal piramit kompleksini işçilerin yaşadığı aletleri yapmak için çok büyük miktarda 

zanaatkârlar, köyün yanında bulunan köyden ayırıyordu. Uzmanlar, bu duvarın ölüm bakır elde etmişti. Bakırın eritilmesi ve diğer 

mezarlıkta defnediliyorlardı ve ve yaşam arasında sembolik bir bariyer işlevi işlemler, köyü neredeyse her daim kaplayan bir 
| çoğunlukla kendilerine ait minyatür görmüş olabileceğini öne sürüyor. duman tabakasına yol açıyordu. 

piramitleri vardı. 


zamanı 

Köyde yapılan kazılar, 

işçilerin doyurulması 

için her gün 40 tane sığır 

ve koyunun kesildiğini 

gösteriyor. Köyün içinde 

hazırlanan yemek, ekmek 
| ve birayla birlikte servis 

жышын 


Antik şehirlerin çoğunda görülen dar ve dolambaçlı sokakların aksine, 

© işçilerin köyündeki sokaklar epey genişti. Bu sayede, evlerinin girişi ve çevresi oldukça ferahtı. 


Fakat bu tabloda, acımasız tiranlar tarafından dövdürülerek boyun eğmeye ve itaate zorlanan köleler yer almıyordu. Tam tersine, iyi beslenen, sıkı çalışan, emeğinin kaışılığını alan ve öldüğünde saygı gören yetenekli işçiler ve zanaatkârlar söz konusuydu. 

Bu büyüklükte bir projede görev alan işinin ehli zanaatkârların, işçilerin ve diğer destek personelinin oluşturduğu kalabalık grubun kusursuz bir iş ortaya koyabilmesi için onları koordine edecek geniş kapsamlı bir organizasyona ve disipline ihtiyaç duyulduğu aşikâr. Mezarlardan elde edilen kanıtlar, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, bölgedeki çalışanlar arasında sezonluk geçici işçilerden kalifiye duvar ustalarına, idarecilere ve amirlere uzanan bir hiyerarşi olduğunu gösteriyor. Öte yandan, çalışanlara verilen günlük erzakın içinde ekmek ve biranın yanı sıra balık ve etin de yer aldığını, ayrıca ailelerinin de onlarla birlikte olduğunu biliyoruz. İyi beslenen ve ihtiyaçları karşılanan bu işçi grupları doğal olarak daha verimli ve disiplinli bir şekilde çalışabiliyordu. Bununla birlikte, şantiyede 


Keops 

Piramidi, Gize kompleksindeki üç piramitten en büyük olanı 


sağlık hizmetlerinin yer aldığına ve kaza sonucu oluşan yaralanmaların yanında birçok hastalığı da tedavi edebilen doktorların hazır bulunduğuna dair kanıtlar da mevcut. Çok uzun yıllar süren, fiziksel açıdan zorlayıcı 

ve her türden tehlikeyi barındıran bu inşaat faaliyetleri sırasında doktorların varlığı hayati önem taşıyordu. Keops Piramidi'nin inşasında görev almış işçiler hakkında birtakım 

somut bilgilere de sahibiz. İnşaatta 10 ila 

20 yıl boyunca çalışmış toplam 10.000 ile 
20.000 arasında işçi olduğu tahmin ediliyor (bu sayı Herodot'un öne sürdüğü 100.000 
işçiden oldukça düşük). Buna ek olarak, 3-4 aylık sürelerle çalışan 20.000 geçici veya yarı-zamanlı işçinin de inşaat alanında ter döktüğü düşünülüyor. 

Böylesine devasa bir projenin hayata geçmesini mümkün kılan asıl şey, bu muazzam işgücünün doğru şekilde kullanılıp organize edilmesiydi şüphesiz. İşçiler önce 2.000 kişilik gruplara ayrılıyor, ardından vasıflılar ve vasıfsızlar olarak tekrar gruplandırılıyorlardı. Bu organizasyonel 


— “İşçilerin, vergi ödemek yerine piramitlerin inşasında çalışmış olması 


da ihtimal dâhilinde” 


Çığır Açan Кезї 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yapılanma sonucunda, bir takım liderinin altında 20 kişiden oluşan ve belirli bir 

görevi olan alt gruplar ortaya çıkıyordu. İşçi gruplarının sıklıkla bir adı oluyordu ve duvar yazılarında gururla bunu ifade ediyorlardı. 
Üçüncü Gize Piramidi'nde göze çarpan, “Mikerinos'un Dostları" ve “Mikerinos'un Ayyaşları" yazıları bunun en güzel örneği. 

Ne var ki işçiler için her şey o kadar da güllük gülistanlık değildi elbette. Yapılan son araştırmalarda, piramitlerin inşasının daha önce keşfedilmemiş bir başka sonucu daha ortaya çıktı. Piramitler, Mısır'ı bir ulus olarak ortak bir paydada birleştiriyor ve ülkenin farklı yerlerinden gelen insanları buluşturuyordu. Fakat bu, bir bakıma tamamen gönüllü bir buluşma değildi. 

Evet, işçiler ağır koşullar altında köle gibi zorla çalıştırılmıyordu, ancak diğer taraftan, tamamen kendi istekleriyle orada olduklarını da söyleyemeyiz. 

Mısır'daki yerel liderler tarafından tutulmuş kayıtlarda, bu tarz büyük projeler için firavuna işçi sağlama yükümlülüğünden bahsediliyor. 
Bunu, eski dönemlerde yaşamış soyluların savaş zamanlarında feodal krallara asker tedarik etme sorumluluğuna benzetebiliriz. 
İşçilerin, vergi ödemek yerine piramitlerin inşasında çalışmış olması da ihtimal dâhilinde. Gize'de işçilere ait kalıntılardan elde edilen DNA örnekleri üzerinde yapılan testler, söz konusu işgücünü Mısır'ın dört bir yanından gelen insanların oluşturduğunu açıkça gösteriyor. Bu işçiler, tanrı-krallarına biat etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere firavunun çağrısına kulak verdiler ve bu muhteşem yapıları inşa ettiler. 

Piramitlerin inşası, krallığın farklı köşelerinden kadın ve erkeklerin bir araya gelerek aynı hayatı paylaşmasını, yeni beceriler ve dostlar edinmesini sağladı. 
Ardından, kudretli hükümdarlarının kalıcı mirasının bir parçası olmanın verdiği güçlü bir dayanışma ve birlik duygusuyla evlerine döndüler. 


Keşfedilen bir papirüs, işçilerin malzemeleri 800 kilometreyi aşan bir mesafeden gemilerle nasıl getirdiğini gözler önüne seriyor 


Akla gelen sorulardan biri de şu: Şantiye alanının hemen yanında yaşayan işçiler inşaat malzemelerini bölgeye nasıl getirdiler? Söz konusu malzemelerin izini süren uzmanlar, Keops Piramidi'nin iç odasında kullanılan granitin Gize'nin 858 kilometre güneyinde bulunan Asvan'daki bir taşocağından çıkarıldığını saptadı. Bununla birlikte, piramidin dış kaplaması için de 170.000 ton kireçtaşı gerekiyordu. Yeni arkeolojik kanıtlar, Mısırlıların araziyi yeniden şekillendirerek tüm malzemelerin taşınması için elverişli bir kanal sistemi inşa ettiğini ortaya koyuyor. 

Wadi Al-Warf limanında keşfedilen bir papirüs ilk elden önemli bilgiler sunmakta. 40 kişiden oluşan kalifiye işçilerin yer aldığı bir ekibin sorumlusu olan Merer isimli kişi tarafından kaleme alınmış olan belge, işçilerin Tura'daki bir taşocağından çıkardıkları iki ton ağırlığındaki kireçtaşı bloklarını nehrin akış yönünde 13 km boyunca nasıl taşıdığını açıklıyor. 
Merer'in aktardığına göre, birbirine halatlarla bağlanan bloklar dengeli bir şekilde ahşap teknelerin üzerine yerleştiriliyordu. Nil'in sularını piramidin bulunduğu bölgeye doğru yönlendirmek içinse ekip devasa su yolları 


açmıştı. 


İşçilerin yaşadığı köyün bulunmasında önemli bir rol oynayan Amerikalı arkeolog Mark Lehner, bu antik belgede yazanları doğrulamak için Gize 


platosunun kumlarının altındaki kayıp su yollarının haritasını çıkardığını 


açıkladı. 
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Kumlardakı bilmece 


Dev yapbozun parçaları bir araya getirilince Gize'nin sır perdesi aralandı 


Böylesine devasa bir projenin gerektirdiği planlama ve hesaplamaları yapabilmek ve çalışanların iş disiplinini sağlayabilmek 

için üstün bir yönetim becerisi ve titizlik gerekiyordu. Piramitlerin inşa sürecine dair detayların birçoğu bugün hâlâ tartışma konusu. 
Bazı noktalarda ortak bir zeminde buluşulmuş olsa da pek çok konuda karşıt görüşler varlığını sürdürüyor. 

Gizemi çözmeye çalışanların, kendilerini antik dönemdeki tasarımcıların ve mimarların yerine koyup, şu temel sorulara yanıt vermesi gerekiyor: Başarmak istediğimiz şey nedir ve bunu başarmak için nasıl bir bilgi birikimine ve hangi yeteneklere sahibiz? 

Keops Piramidi'nin inşa edildiği dönemde Mısırlıların henüz tekerleğe sahip olmadığını biliyoruz. Makaraları veya demir aletleri de yoktu. Fakat, zeminin düzlüğünü ve açıları ölçmelerini sağlayan bilgi ve araçlara sahiplerdi. 
Bu becerileri, günümüz standartlarını temel aldığımızda dahi devasa ölçeğe sahip bu yapının inşa süreçlerinin gerektirdiği kesinlik ve hassasiyet için hayati önem taşıyordu. 

Öte yandan, bakır testereleri çok daha etkili bir kesici haline getirmek için kumu ve diğer aşındırıcı maddeleri nasıl kullanacaklarını çok iyi bilmekteydiler. Böylece, hem nispeten yumuşak kireçtaşını hem de büyük granit blokları şaşırtıcı derecede başarıyla kesebiliyorlardı. 

Dolayısıyla, Keops Piramidi'nin inşasına dair tartışma, aslında oldukça basit bir soru etrafında ir. Be büyük taş 


yardımıyla sürtünmenin azaltıldığı zemin üzerinde kızaklarla çekildiği yönünde. Aslına bakılırsa, Kahire Müzesi'nde oldukça sağlam durumda böyle bir kızak bulunuyor. Ayrıca, üzerine heykeller yerleştirilmiş kızakların çekildiğini gösteren mezar süsleme örnekleri de mevcut. Söz konusu kızakların yapımı için kullanılan kereste Mısır'da çok nadir bulunabilen bir malzeme olduğundan, büyük 


çoğunluğu Lübnan'dan geliyordu. Bu nedenle, 


artık ihtiyaç duyulmayan kızaklar daha sonra yapı malzemesine dönüştürülmüş ve bunlar evlerin çatılarında veya mobilya yapımında 


Keops Piramidi, antik dünyanın yedi harikası arasında günümüze ulaşmayı başaran tek yapı 


оош ük taş 


blok rı nasıl 


ا 


Piramitlerin İnşasına 


Dair Teoriler 
Alternatif yapım teknikleri Mısırbilimcilerin ana gündem maddeleri arasında 


Merdivenler ve kaldıraçlar 

Birçoklarının şüpheyle yaklaşmasına karşın, Herodot'un yazdıklarına bakacak olursak, piramitlerin inşasında kademeli yöntem veya onun tabiriyle "merdiven" yöntemi kullanılmıştı. Önce yapının temeli atılmış, ardından bu temelin üzerinde sırayla diğer katmanlar yükselmişti. Her katman kenarlardan biraz içeride olacak şekilde yerleştirilmişti ve bu sayede, işçilerin taşları kaldıraç yardımıyla bir üst katmana çıkarmalarını sağlayacak bir çıkıntı yaratılmıştı. Zirveye ulaşıldığında, pürüzsüz bir yüzey oluşturmak için piramidin dışı yukarıdan aşağıya doğru parlak beyaz kireçtaşıyla kaplanmıştı. Lakin taş blokların çok dik bir açıyla kaldırılacak olması ve zaman faktörü yüzünden bu yöntem pek akla yatkın görünmüyor. 


З Bu yönteme şüpheyle yaklaşılıyor 


Beton bloklar 

Bilim insanı Joseph Davidovits, Keops Piramidi'nin inşasında kullanılan blokların büyük çoğunluğunun aslında taşocağından çıkarılmadığını, kireçtaşından beton benzeri bir karışım elde edilerek kalıplara döküldüğünü ve ardından, katılaşan kireçtaşı bloklarının ortaya çıktığını öne sürüyor. Davidovits'e göre, blokların inşaat alanında üretilmesi ve kalıpların tekrar tekrar kullanılması sayesinde ağır blokların taşınması sorunu büyük oranda azalmıştı. Ne var 

ki hipotezi saygın Mısırbilimciler tarafından kabul görmedi. Zira işçilerin böyle bir imkânı olsaydı, 

düz ve muntazam kenarlar oluşturarak işlerini kolaylaştırabilirlerdi. Fakat taş blokların çoğunun şekilleri ve boyutları düzensiz. Ayrıca üzerlerinde 


yontma ve oyma izleri görülüyor. Düzensiz şekilleri taş blokların tek bir 


kalıptan çıkmadığını gösteriyor 


Iç rampa 

Fransız mimar Jean-Pierre Houdin, piramidin dışında değil, içinde rampa kullanıldığını öne süren bir teori geliştirdi. Buna göre, piramitle birlikte yükselen rampa, duvarların iç kısmından yapıyı dolanıyor ve bu sayede işçilerin piramidin dört tarafında da çalışmasına 

imkân veriyordu. Sarmal dış rampaya benzer şekilde 

7 derecelik bir açıya sahip olan bu iç rampada işçiler, 
piramidin dış kısmının sabit bir açıda kusursuz olmasını sağlamak için önce dıştaki taş blokları yerleştiriyorlardı. 
Piramidin dört köşesinde geçici olarak geniş boşluklar bırakılmıştı. Blokları kaldırmak ve iç rampanın bir sonraki kısmına doğru çevirmek için bu boşluklara ahşap vinçler yerleştirilmişti. Çentik denilen bu alanlar sonradan dolduruldu. Yapılan araştırmalarda içeride bir rampaya rastlanmadı, ancak piramidin bir köşesinde olağandışı ve açıklanamayan bir boşluk tespit edildi. 
Peki, bu boşluk taş blokların döndürüldüğü yerlerden biri olabilir mi? Bu sorunun cevabını hâlâ bilmiyoruz. 


À 


Piramitlerin içerisinde rampa olduğuna dair bir kanıta rastlanmadı 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kullanılmış olabilir. 

Muhtemelen en hararetli tartışmalara konu olan şey, devasa kireçtaşı blokların ve ardından daha da büyük olan granit blokların giderek yükselen bu yapıya yalnızca yarım milimetrelik aralıklarla, nasıl böylesine hassas ve doğru bir şekilde yerleştirildiği. 

Ancak her şeyden önce piramidin temelinin kusursuz olması gerekmekteydi. 1880'lerde bölgede kazılar yapan Sör Flinders Petrie, öncelikle inşaat alanında su kanalları oluşturmak üzere sığ oluklar kazıldığını, daha sonra bunların suyla doldurulduğunu ve suyun yarattığı düz yüzey baz alınarak yerleştirilen taşların kusursuz bir temel meydana getirdiğini iddia etti. Bundan 100 yıl sonra Petrie'nin hipotezini geliştiren arkeolog Mark Lehner, düzleştirme işleminin sadece temeli oluşturmaya yetecek sınırlı bir alanda uygulandığını öne sürdü. Hangi yöntem kullanılmış olursa olsun, Antik Mısırlı mimarlar piramit için şaşırtıcı bir şekilde sadece 
15 milimetrelik sapmayla dümdüz bir zemin 
oluşturmayı başardılar. 

Çok sayıda uzman, bu devasa taş blokların bir rampa yardımıyla yukarılara taşındığı konusunda hemfikir. Lakin esas mesele ne tür bir rampa kullanıldığı. Günümüzde, piramitle aynı açıda doğrudan zirveye kadar uzanan bir rampanın kullanılmasının neredeyse imkânsız olduğu düşünülüyor. Bunun başlıca sebebi, bu tip bir rampanın neredeyse piramit kadar bir hacme ulaşacak olması. Ayrıca, inşaat ilerledikçe yüksek noktalara ulaşmak için rampanın fazlasıyla dik olması gerekecekti. Taş blokları kızaklarla bu kadar dik bir rampadan yukarıya çekmek insan gücünün sınırlarını aşardı. 

Buna karşın, yapının bir tarafını saran, nispeten daha kısa ve az eğimli zikzak şeklindeki rampalar akla daha yatkın görünüyor. Buradaki problemse, piramidin yükselmesiyle birlikte rampayı yapının dış cephesine sabitlerken yaşanacak güçlükler olurdu. 

Yapının mimarları, piramidin etrafını dolanan ve yapının kendisinden destek alan sarmal bir rampa sayesinde muhtemelen tüm bunların ve lojistik sorunlarının çoğunun üstesinden gelmiş olabilir. Her şeyden önce, bu tip bir rampanın eğimi taş blokların nispeten daha kolay çekilebilmesine olanak sağlayan bir açıda olurdu. Ayrıca rampa, piramidin eğik dış yüzeyine sabitlenmek zorunda değildi; piramit yükseldikçe o da yükselerek her yeni katmana erişim sağlayabilirdi. Son olarak, piramidin en üst bölümü, Herodot'un tarif ettiğine benzer şekilde kaldıraçlar kullanılarak yerleştirilebilirdi. 
İnşaatın tamamlanmasının ardından, piramidin dış cephesindeki son rötuşların ve tamiratların yapılması için tüm süreç tersine işleyebilir ve kurulan rampa yine adım adım tamamen sökülebilirdi. 

Piramitler söz konusu olduğunda en çok hayal karıkdığı yaratan şey, inşaat sırasında kullanılan yöntemlerle ilgili hiçbir kayıt bulunmaması. 
Fakat son dönemde yapılan çalışmalar bu konudaki bilgilerimizi arttırıyor ve piramitlerin gizemini çözmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. 
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Bir tanrıskralın çözülen sırrı 


Karşınızda, Khufu'nun ebedi istirahatgâhı 


Firavun Khufu'nun ebedi istirahatgâhı Büyük Piramit, mezar odaları olarak inşa 

edilen diğer örneklere göre pek çok bakımdan farklılıklar sergiliyor. Bu da yapının esas kullanım amacına yönelik çeşitli spekülasyonlara yol açıyor. Binlerce yıl süren yağmalar ve mezar hırsızlıkları nedeniyle, piramitlerin içerisindeki mumyalar ve muhtemelen onlarla birlikte yerleştirilmiş eşyalar üzerinde yeterince araştırma yapılamadı ve tanrıkrallara ait odaların ne amaçla kullanıldığına dair bilgimiz sınırlı kaldı. 


“Ne amaçla yapıldıkları 


hâlâ gizemini koruyor” 


Khufu'nun bozulmadan 

günümüze 

ulaşmış tek sureti, Kahire 
Müzesi'ndeki bu küçük heykel 


Kralın mezar odası 

Bu odada firavunun lahdi bulunuyor. 
Lahit, yukarı çıkan geçitten biraz daha geniş olduğundan, piramidin çatı kısmı tamamlanmadan önce odaya yerleştirilmiş olmalı. Oda neredeyse tamamen ağır granit bloklarla inşa edilmiş. Bu blokların bazıları 80 ila 100 ton ağırlığında. 
Odanın üzerinde, baskıyı azaltan bloklar da bulunuyor. Söz konusu granit bloklar yerleştirilirken zekice bir sistem kullanılmış: Piramidin 

üst kısmının yaratacağı muazzam ağırlığın odanın çökmesine yol açmasını engellemek için, granit bloklar ağırlığı kralın odasının tavanından uzaklaştırıp dağıtmak üzere farklı odalar oluşturacak şekilde döşenmiş. 
Odadan piramidin dış yüzeyine kadar uzanan, belirli yıldızlara 

göre hizalanmış ve ilk bakışta havalandırma amaçlı yapıldığı düşünülen baca benzeri iki kanal, geçmişte piramidin asıl amacına dair çeşitli şüpheler uyandırmıştı. Fakat günümüzdeki genel kanı, bunların ölümden sonraki yaşamla sembolik bir bağlantı işlevi gördüğü yönünde, 


Büyük koridor 
8,6 metre yüksekliğindeki ve 46,68 metre uzunluğundaki bu koridor kralın mezar 

odasını diğer iç kısımlara bağlıyor. Piramit inşa edilirken bir dizi kapıyla tecrit edilen koridor, böylece mezar odasının dış dünyadan tamamen soyutlanmasını sağlıyordu. Fransız mimar Jean-Pierre Houdin'in ortaya attığı bir diğer hipoteze göre bu koridor, granit blokları mezar odasına taşımak amacıyla kurulmuş bir tür “asansör” sisteminin bir parçası olarak inşa edilmişti. 


5,75 x 5,23 metre ölçülerindeki bu oda, piramidin kuzey ve güney bölümlerinin tam orta noktasında yer alıyor. Odanın inşa edilmesinin asıl sebebi hâlâ gizemini korumakta. Gize'de чу, firavunun eşlerine ithafen yapılmış daha küçük başka piramitler ^1 bulunduğundan, Khufu'nun, geleneksel şekilde piramidin alt kısmında yer alan bu odayı başlangıçta kendi mezar odası olarak tasarladığı, fakat sonradan kararını değiştirerek yukarıda bir odayı tercih ettiği düşünülüyor. Kralın mezar odasında olduğu gibi, burada da piramidin dış yüzeyine doğru uzanan kanallar mevcut. Fakat bunlar kapatılmış durumda ve tamamlanmış olup olmadıkları bilinmiyor. Dolayısıyla, ne amaçla yapıldıkları da gizemini koruyor. 
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MERAKLI ZİHİNLERİN EFSANE DERGİSİ 


Modern mühendisliğin sunduğu en harika olanaklar ve icatlar 
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Güneş sistemi içindeki keşiflerden derin uzaya... 


Gezegenimizin doğası mercek altında 


Kara, hava ve deniz yolculuklarındaki en yeni gelişmeler 


Geçmişte yaşanan pek çok gizeme dair cevaplar 


BİLİM VE TEKNOLOJİNİN ` 
DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ 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irinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltıları, düşmanlarının ikmal hatlarını kesintiye uğratmak umuduyla Atlantik'teki Müttefik konvoylarını yıldırmanın yollarını aradılar. Böylece, hızlı hareket eden ve fark edilmesi imkânsız U-bot terörüne dair yıllara meydan okuyan bir algı yarattılar. Peki, söz konusu bu algı İkinci Dünya Savaşı'ndaki gerçeklerle ne kadar uyuşuyor? The U-Boat War: A Global History 1939-45 adlı kitabın yazarı Lawrence Paterson ile denizaltı savaşının gerçek hikâyesini ve İkinci Dünya Savaşı'na etkisini konuşuyoruz. 


Alman U-botları İkinci Dünya Savaşı hakkındaki toplumsal hafızada ciddi bir yer işgal ediyor. Bu denizaltıları Müttefiklerin deniz gücü karşısında bu kadar etkili kılan neydi? 

Aslına bakılırsa, U-botlar insanların inanmak istedikleri kadar etkili değildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri süregelen popüler imajlarını esasen Birinci Dünya Savaşı'ndaki U-botların başarısına borçlular. 1917'de, İtilaf devletlerine 

ait deniz kuvvetlerinin, etkisi giderek artan ablukasıyla karşı karşıya kalan Alman İmparatorluk Donanması, Şubat ayında son bir umutla “azami şiddet" uygulayacağı bir U-bot seferi başlattı. Hedef gözetmeden sivil gemilere de yapılan saldırıların en şiddetli safhasının yaşandığı Nisan ayında, Sicile Kayıtlı Gros Tonajı 873.754'e ulaşan 423 gemi imha edildi. Bu, iki savaşın da gördüğü en yüksek sayıydı. 

İkinci Dünya Savaşı başladığında ise Alman donanmasının kurulmasına öncelik vermekle görevlendirilmiş yetkililerin U-botları pek de önemsemediğini söyleyebiliriz. Nazi U-bot kumandanı Karl Dönitz, çatışmaya sadece 57 U-botla başlamıştı. Üstelik bunların çoğunluğu, kısıtlı menzile ve silah yüküne sahip küçük bir model olan Tip II denizaltılardan oluşuyordu. 


„UZMAN 
ÖZGEÇMİŞİ 


LAWRENCE 
PATERSON 
Lawrence, Alman ordusu üzerine çok sayıda 

kitap yazmış bir tarihçi. Hitler's 
Brandenburgers: 
The Third 

Reich's Elite 
Special Forces 

ve Eagles Over 
The Sea 1943 

45: A History 

of Luftwaffe 
Maritime 
Operations adlı kitaplar en dikkat çekici çalışmaları. 


Böylesine zayıf bir U-bot gücünün İngiliz deniz ticaretine ciddi zararlar vermesi mümkün değildi. Buna bir de tasarımdan kaynaklanan ve test süreçlerindeki liyakatsizlik ve ihmalkârlıklar nedeniyle tespit edilemeyen torpido hataları eklenince, U-botlar savaş ve ticaret gemileri karşısında pek etkili olamadı. 

Öte yandan, Müttefik hava kuvvetleri U-botların faaliyetlerini ciddi şekilde sekteye uğratıyor, mürettebatında ağır zayiata yol açıyordu. Buna karşı bir önlem alamayan U-bot filosu sürekli taktik değiştirmek zorunda kalmaktaydı. 


1918 ile 1945 yılları arasında U-botlarda yapılan en önemli 
teknolojik iyileştirmeler nelerdi? 

Karl Dönitz'in komutası altında savaşa giren U-botların tasarımında başlangıçta ciddi bir teknolojik yenilik 

olduğu söylenemez. Sonradan Dönitz'in kuvvetlerinin belkemiğini oluşturacak Tip УП U-bot, Alman İmparatorluk Donanması'ndaki Tip UBIII model denizaltının devamı niteliğindeydi ve teknoloji anlamında pek bir yenilik içermiyordu. Ne var ki savaş ilerledikçe Tip П, Tip УП ve Tip IX (kruvazör U-botlar) modellerinin hepsinde; geliştirilmiş su üstü hedef tespit cihazı, motor iyileştirmeleri, radar algılayıcı, sonar yanıltıcı ve gelişmiş radar sistemi gibi teknolojik yenilikler söz konusu oldu. Silahlarda ise torpido tiplerinin çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmiş uçaksavar kapasitesi gibi iyileştirmeler yapıldı. Ancak bunların 

çoğu, Müttefiklerin denizaltılarla mücadele kapsamında “denizaltısavar savaşı" için kullanmaya başladığı yeni yöntemlere ve teknolojilere karşı köyma ihtiya doğurduğu раза iyileştirmelerdi. 
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Bu yeni teknolojilerin başında santimetrik radar geliyordu. 
Uçaklara monte edilebilen bu radarlar U-botların gece karanlığında gizlenmesini engelleyerek, onları hız ve manevra kabiliyeti gibi en büyük avantajlarından mahrum kaldıkları su altına inmek zorunda bırakıyordu. Aslına bakılırsa, Almanların kullandığı U-botlar için tam bir 

savaş denizaltısı değildi desek yanlış olmaz. Evet, su altına inebiliyorlardı ama yine de en etkili saldırılarını karanlıkta ve yüzeyde yapıyorlardı. Dizel motorun sağladığı hızın ve çevik olmalarının yanında, küçük siluetleri sayesinde savaş gemileri ve ticari gemiler karşısında muazzam bir avantaja sahiplerdi. Su altına inmek zorunda kaldıklarındaysa yavaşlıyorlardı. Ayrıca, mevcut sonarın atası olan su altı ses dinleme cihazı ASDIC'in gelişmiş versiyonları kullanıma girdiğinden, tespit edilmeye daha yatkın oluyorlardı. 

Gerçi U-botlarda da önemli teknolojik gelişmeler olmadı değil. Örneğin, Tip ХХІ ve Tip XXII model “elektro-botlar" su altında daha hızlıydı ve son derece dayanıklıydı. Fakat bunlar son dönemde savaşa dâhil olmuştu ve fark yaratmak için çok geç kalınmıştı. Diğer bir yenilikse Walter Türbini kullanan denizaltılardı, yani “Walter-botlar." Bunlarda itiş gücü için, alışılmış dizel-elektrik yerine hidrojen peroksit kullanılması planlanmıştı. Fakat sistemin karmaşıklığı ve son derece yanıcı bir madde olan hidrojen peroksidin yarattığı tehlike yüzünden proje hayata geçirilemedi. 


U-botların çoğunlukla Atlantik'te kullanıldığını düşünmeye meyilliyiz. Başka nerelerde kullanıldılar? 

Nazi Almanyası'nın deniz kuvveti Kriegsmarine'nin aktif olduğu her yerde kullanılıyorlardı. U-botlar, tüm Atlantik'in (Kuzey, Orta ve Güney) yanı sıra Meksika Körfezi, Karayip Denizi, Arktik Okyanusu, Barents Denizi, Kuzey Denizi, 


Baltık Denizi, Karadeniz, Hint Okyanusu, Umman Denizi, EN ÜST U-botlar Aden Körfezi ve hatta Pasifik Okyanusu'nda bile faaliyet en başarılı yürüttü. Alman denizaltısı U862, Amerikan kargo gemisi saldırılarını su yüzeyindeyken kuzeyinde, yani Pasifik Okyanusu'nda batırmıştı. Anlaşılan o yapıyorlardı 


SS Robert J. Walker'ı 1944 Noel arifesinde Sydney'in 


ki U-botların sefere çıkmadığı tek yer Güney Okyanusu'ydu У doğru (Antarktika Okyanusu). 


U-botların, Alman ordusunun diğer kollarıyla birlikte operasyonlara nasıl katıldığına dair bir örnek verebilir hedefti misiniz? 

U-botların özellikle kara operasyonlarına destek vermek ÜST Bir 


amacıyla konuşlandırıldığı örnekler var. Bunların başında, U-bot makine 1940'ta Norveç'e çıkarma yapan deniz piyadelerini U-botların dairesinin enine 


desteğiyle korumayı amaçlayan, fakat başarısız olan girişim Kesiti geliyor. Ayrıca, Müttefiklerin Tobruk'a asker ikmalini 

önlemek için U-botların Akdeniz'e sevk edilmesi ve altı 

adet küçük boyutlu Tip П U-botun Karadeniz kıyılarındaki 

kara çatışmalarına destek vermesi de bu örnekler arasında sayılabilir. Buna ilaveten U-botlar, özel bir birlik olan 


4 Brandenburg komandolarını 
© o ve Üçüncü Reich'm haber эъ. alma teşkilatı Abwehr'in 

> casuslarını düşman 


¥ ; bölgelerdeki kıyılara ж у Ñ çıkarmak için de kullanılıyordu. Casuslar, 


(Kriegsmarine) görev yapan bir U-bot komutanına ait şapka 


koşullar altında yüzeydeyken vurulması oldukça Zor bir 


ALT Nazi Almanyası Deniz Kuvvetleri'nde 


ABD anakarası kadar uzak noktalara dahi götürülmüştü. 
Fakat U-botların Alman ordusu içerisinde iş birliği yaptığı ya da yapmaya çalıştığı en kritik kurum muhtemelen Alman Hava Kuvveti Luftwaffe'ydi. Dönitz, Atlantik'teki düşman konvoy trafiğinin gözlenmesi ve hedeflerin tespit edilmesi için uzun bir süre boyunca ısrarla Luftwaffe'den keşif desteği talep etmişti. Fakat Luftwaffe'nin gönülsüz bir şekilde bu görevi yerine getirirken genelde beceriksiz ve faydasız girişimlerde bulunması sürekli olarak Dönitz'in faaliyetlerini sekteye uğratıyordu. Bunun üzerine, donanmanın başındaki isim Büyükamiral Erich Reader, bağımsız bir deniz hava gücünün kurulması için Luftwaffe komutanına, yani 

Nazi Almanya'sının en yüksek askeri rütbesine sahip Reichsmarschall Hermann Göring'e karşı uzun süren çekişmeli bir mücadele vermiş, ancak nihayetinde başarısız olmuştu. 

Öte yandan, Kriegsmarine ve Luftwaffe arasındaki bu gergin ilişkiye rağmen zaman zaman başarılar da kazanıldı. 
Bunlardan en önemlisi, 1941 yılının Şubat ayında yaşandı. 
Admiral Hipper adındaki Alman kruvazörü, rutin bakımının ardından Fransa'daki Brest limanından ayrılmış yol almaktaydı. Bu sıralarda, Nicolai Clausen'in komutasındaki U37 adlı U-bot, beş adet KG40 Focke-Wulf Fw 200 model uçakla işbirliği halinde, Portekiz'deki Aziz Vincent Burnu açıklarında Müttefiklerin НС53 adlı konvoyuna saldırıyordu. 


başrolde olduğu Wolfpack 


“Y-botların tahtiğinin Müttefik onyoylarının yi alt edilmesini sağladığı düşüncesi büy 


j aret” 
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Konvoyu keşfeden Clausen, onu gizlice takip etmiş, konum bilgisini Luftwaffe ve Admiral Hipper'a göndermeden önce iki gemiyi batırmıştı. Bölgeye ulaşan Alman uçaklarından bırakılan bombalar dört gemiyi daha batırıp, beşincisine ise ağır hasar verdi. Bu esnada uçaksavar ateşiyle vurulan bir 

Fw 200 adeta yere çakılarak Portekiz'e zorunlu iniş yaptı. 
Ertesi gün konvoydaki İngiliz yük gemisi Brandenburg'u da batıran Clausen, aktif çatışma bölgesine gelmesi ve НС53'е yapılan saldırıya katılması için Admiral Hipper kruvazörüne mesajlar gönderdiyse de bu girişimi başarısız oldu. Gerçi kruvazör, U-bot ve Luftwaffe saldırıları yüzünden dağılmış olan konvoydan ayrı şekilde başıboş yol alan bir nakliye gemisini batırmayı başarmıştı. Ardından HG53 konvoyunu izlemeyi bırakan Admiral Hipper, SL64 konvoyuna saldırdı ve 19 gemisinden 7'sini tahrip etti. HG53'e yapılan söz konusu saldırıda ilk kez bir ana muharebe gemisi, bir U-bot ve savaş uçakları iş birliği halinde eyleme geçmiş ve bir ölçüde başarılı olmuştu. 


U-botlara dair yanlış kanılar neler ve bu denizaltılar İkinci Dünya Savaşı'nda nasıl kullanıldı? 

Belki de en büyük yanılgı, U-botların gerçekte olduğundan çok daha etkili işler yaptıklarının düşünülmesiydi. Ayrıca, ulaşmak istedikleri asıl hedefe, yani Atlantik'teki ticaret ve ikmal konvoylarını engelleyerek İngiltere'yi açlığa mahküm etmeye çok yaklaştıklarına dair yanlış bir kanı da vardı. Gerçi nadir de olsa bu yolda bazı başarılar kaydedilmişti. Özellikle de 1941'in sonunda konvoylara yapılan kanlı saldırılar çok sayıda ticaret gemisinin batırılmasıyla sonuçlanmıştı. Fakat Dönitz'in liderliğindeki U-bot birliğinin, matematiksel olarak hesaplanmış olan ve mevcut ticaret gemisi kapasitesini İngiltere'nin ayakta kalamayacağı bir seviyeye düşürmeyi 


U-Bot Efsanesi 


SOL Batmadan kısa bir süre önce Amerikan B-25 Mitchell ve B-24 Liberator bombardıman uçaklarının saldırısına maruz kalan bir U-bot 


hedefleyen “tonaj savaşı"nın gerektirdiği sayıda gemiyi batırmayı başardığı kesinlikle söylenemez. 

Şu bir gerçek ki U-botların çok başarılı olduğuna dair yapılan genellemeler istatistikleri gerçekte olduğundan daha fazla gösterme eğilimi taşıyor. Ancak yine de bu eylemlerin ortaya çıkardığı korku ve yıkım azımsanmayacak kadar büyüktü. Hem Almanlar hem de Müttefikler ağır kayıplar vermişlerdi. Yanarak ağır hasar alan veya batan gemilerde ve U-botlarda bulunan insanların yaşadığı dehşet bizzat tecrübe edilmeden tam olarak anlaşılamaz. 

Tüm bunlara karşın, U-botların başrolde olduğu Wolfpack taktiğinin Müttefik konvoylarının kolaylıkla alt edilmesini sağladığı düşüncesi büyük ölçüde efsaneden ibaret. Yüzeydeyken saldırıya geçen ve hedefe yaklaşarak sabit nişangâh mesafesinden ateş açabilmek için konvoydaki gemilerin arasına girmeyi bile göze alan Otto Kretschmer, Günther Prien ve Erich Topp gibi bazı komutanların U-botlarını yönetirken sergiledikleri cesaret, beceri ve cüretkârlığın hafızalarda yer ettiği bir gerçek. Fakat U-bot komutanlarının standardının bu seviyede olduğu söylenemez. Bu tanınmış komutanlar, barış zamanında geniş kapsamlı eğitimlerden geçmişti ve savaş öncesi U-bot subaylarının en iyilerini temsil ediyordu. 

İstatistiklere tekrar dönecek olursak, savaşta görev alan 1.394 U-bot komutanından 847'si (9060) tek bir gemi bile batıramadı. Bir gemiyi batırmayı veya işlevsiz hale getirmeyi başaranların büyük çoğunluğu sadece 1 ila 5 Müttefik gemisi için bunu yapabilmişti (399 komutan, 9029). 66 komutan (905) altı ila on gemi batırırken, 82'si (906) on gemiden fazlasını yok edebildi. İngiltere Kraliyet Donanması, savaştan sonra U-botların seyir defterleri üzerinde yaptığı incelemenin ardından şu sonuca vardı: “Denizlerde verilen kayıpların büyük çoğunluğunun kaynağı, gerçekte askeri performansı düşük bireylerden oluşan geniş bir gruptu." 


Tbe U-Boat War adlı kitabınızdan çıkarmamız gereken sonuçları nasıl özetlerdiniz? 
Esasen U-bot savaşı tek bir harekât değildi; farklı coğrafyalarda gerçekleşen, iç içe geçmiş bir dizi operasyondu ve sıklıkla tasvir edildiği gibi, savaşan taraflardan sadece birinin zarar gördüğü bir süreç yaşanmadı. Atlantik'teki Müttefik konvoylarına yapılan saldırılar Dönitz'in stratejisinin bel kemiğini oluştursa da bu bölge U-botların faaliyet yürüttüğü tek yer veya en çok başarı elde ettikleri yer değildi. 
Öte yandan, U-botların Britanya ve Amerikan gemileri karşısında üstün başarı kaydettiği ve U-bot mürettebatları tarafından “Die Glückliche Zeit” (Mutlu Zaman) şeklinde adlandırılan dönemler de gerçeği pek yansıtmıyor. Zira U-botlarda da en başından itibaren ciddi kayıplar yaşanmıştı. 
Mürettebat sorunlu silahlarla, yetersiz teknolojiyle ve hatalı taktiklerle sürekli mücadele etmek zorundaydı. Nispeten ilkel denizaltılarda sıkışık bir halde bazen altı aydan daha uzun süren görevler süresince yokluk içinde savaşıyorlardı. Hayat onlar için de hiç kolay değildi. 

Tek cümleyle özetlemek gerekirse, U-bot savaşı aslında göründüğünden ve anlatılanlardan çok farklı şekilde cereyan etti ve iki taraf için de acı sonuçlar doğurdu. O 


ÜST Periskobu nasıl kullanacağını öğrenen 

bir Alman 
denizaltıcı, 1941 


k Yunan'dan 16. yüzyıl 


avcılarına, cadıların büyülü dünyasını keşfedelim 
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7 MALCOLM GASKILL 
Malcolm Gaskill, Doğu Anglia Üniversitesi Erken Modern Tarih 

i bölümünde fahri profesördür. 
Büyücülük dünyasına dair kapsamlı çalışmalar yapan Gaskill'in son kitabı 


Sa 


The Ruin of All Witches, Wolfston Tarih Ödülü'ne aday gösterildi. 
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üyücülüğün ve harekete geçirerek insanlar üzerinde 

her zaman büyük 

bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Yıldızlı göğün altında süpürgesiyle uçarken kıkır kıkır gülen, yeşil suratlı ve sivri şapkalı cadı resimleri yıllardır Cadılar Bayramı kartpostallarını ve peri masalı kitaplarının sayfalarını süslüyor. Büyücülüğün 

uzun ve karmaşık bir geçmişi olmasına rağmen, kelime anlamının ve insanların büyücülüğe bakış açısının tarih boyunca sıklıkla değiştiğini görüyoruz. 
16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar sayısız kadın “cadılık” suçlamasıyla yargılanmış, işkence görmüş ve katledilmişti. 20. 

ve 21. yüzyıllara gelindiğindeyse, gözlüklü büyücü delikanlıların ve kedilerle konuşan ergen cadıların yer aldığı sempatik hikâyelerle, bu konu bir fantezi ve kurgu unsuru haline geldi. 
Peki, büyücülük inancı nereden geliyor ve yüzyıllar içerisinde nasıl bir değişim gösterdi? 

2022 Wolfson Tarih Ödülü adayı The 
Ruin of All Witches adlı kitabın yazarı Malcolm Gaskill, büyücülüğün son derece eski bir inanç olduğunu söylüyor. Gaskill'e göre, “antik dönemde yaşayanlar (her zaman bu isimle anmasalar da) cadıların varlığına inanıyordu. Fakat aslına bakılırsa bunun çıkış noktası olan temel görüş, evrende iyi veya kötü amaçlar için manipüle edilebilecek doğaüstü varlıkların mevcut olduğuydu.” Örneğin, Hekate Yunan mitolojisinde büyü ve sihir tanrıçasıydı ve onunla ilişkilendirilen bazı hayvanlar vardı. Cadılar belki de bu yüzden tarih boyunca siyah köpek ve sansar gibi hayvanlarla birlikte tasvir edildi. Öte yandan, bu inanç yalnızca mitolojiyle sınırlı değildi. MÖ 5. yüzyılda, Teos'ta bir adam, kötü büyüler yaptığı gerekçesiyle ailesiyle birlikte ölüme mahküm edilmişti. Kitabı Mukaddes'te anlatıldığına göreyse, Kral Saul (Tâlüt veya Câlüt), Samuel'in ruhunu çağırmak için Endor (Eyn-Dor) cadısının yaşadığı yere gitmişti. Yine Kitabı Mukaddes'in Mısır'dan Çıkış (22:18) kitabında geçen, “Büyücü kadını yaşatmayacaksınız” şeklindeki ünlü cümle, sonraki yüzyıllarda büyücülük yaptığından şüphelenilen kişilerin idamının gerekçesi olarak kullanıldı. Hatta bu cümle, kötü şöhretli cadı avcısı İngiliz General 


Matthew Hopkins'in 1647 tarihli çalışması, 


The Discovery of Witches'ın ilk sayfasında bile yer alıyordu. 
Orta Çağ'da büyücülük, özü itibariyle 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ÜST Luis Ricardo Falero'nun 
Ayine Giden Cadılar (Faust'un Vizyonu) adlı eseri 


ALT John William 
Waterhouse'un Sihirli 
Çember (1886) adlı eseri 


hem Şeytan'la hem de sapkanlıkla ilişkilendirilmeye başlandı. 1374 yılında Papa XI. Gregorius, tüm büyülerin şeytani varlıkların yardımıyla yapıldığını ifade etmişti. Kısa bir süre sonra cadılar, Şeytan'la doğrudan iletişim kuran ve onunla lanetli bir anlaşma yapan kişiler olarak görülmeye başlandı. Cadılık mitolojisinde bu dönemde ortaya çıkan bir diğer inanış ise cadıların ayinler, yani bir araya gelerek şeytani faaliyetlerini gerçekleştirdikleri gizli toplantılar düzenlediğiydi. Gaskill'e göre, “bu durum, sözde sapkınlığın yaygınlaşması ve egemen güç olan Kilise'nin hedef haline gelmesi korkularını beraberinde getirmişti. Cadılıkla ilişkilendirilen tüm bu hayali imgeler, meselenin giderek daha karanlık bir garabet halini almasına yol açtı.” 15. yüzyılda, hatta belki biraz daha öncesinde, cadılık artık yalnızca dini bir mesele olmaktan çıkmış, aynı zamanda dünyadaki sıkıntıların nedenlerinden biri olarak görülmeye başlanmıştı. Gaskill bu konuda şöyle diyor: “Bu durum bilhassa, Orta Çağ'ın sonuyla erken modern dönem arasında yaşanan ve Küçük Buzul Çağı olarak adlandırılan zaman zarfında söz konusu oldu. Aşırı soğuklar, tarımla geçinen insanlar için tam bir felakete 

yol açmıştı. 1420'lerle 1430'lar arasında, İtalyan Alpleri ve İsviçre gibi yerlerde hasat alınamaması yüzünden kıtlık yaşanması sonucunda, buradaki insanların belki 

de şeytani güçlerin saldırısına uğradığı düşüncesi doğmuştu.” 

Dominikan tarikatına mensup Alman din adamları Heinrich Kramer ve Jacob Sprenger tarafından 1486 yılında kaleme alınmış Malleus Maleficarum adlı çalışma, cadılık kavramının şekillenmesinde önemli rol oynayan kitaplardan biriydi. Cadıların Çekici şeklinde adlandırabileceğimiz kitap, özünde cadıları yakalamak ve onlara işkence etmek üzere yazılmış bir rehberdi. Gaskill söz konusu kitabı şu sözlerle değerlendiriyor: “Muhtemelen cadılık tarihinin en ünlü kitabı fakat son derece de tartışmalı bir çalışma. Anlatımı çok karışık olan bu kitabın daha ziyade itibarsız olduğunu ve kimilerinin zannettiği kadar etkili olmadığını düşünüyorum.” 

Kitabın yazılmasında Sprenger'a nazaran daha büyük bir role sahip olan Kramer, Almanya'nın güneyindeki engizisyon mahkemelerinde görev yapıyordu ve 
1476 yılındaki cadı yargılamalarında yer 
almıştı. Dokuz yıl sonra, yani Malleus Maleficarum'un yazılmasından kısa bir süre önce, Avusturya'nın Innsbruck şehrinde Helena Scheuberin adında bir kadın ve beraberindeki 13 cadılık 


а, ETMESİNİ İSTEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ. BU SÖZLERİ, KÜÇÜK SALEM 


şüphelisinin soruşturmalarını yürütecek ve bu soruşturmalar cadılığa olan takıntısında bir dönüm noktası olacaktı. 
Yazar Dr. Elinor Cleghorn tarafından, “ukala ve ahlak yoksunu bir kadın" olarak tasvir edilen Scheuberin, duruşmalardan birinde Kramer'ın çapraz sorgusuna maruz kaldı. Kramer, Scheuberin'in cinsel yaşamına dair o kadar çok soru sordu ki yargıçlar bile rahatsız olmaya başladılar. 
Onun bu soruları, Piskopos Georg 

A Golser'ın tuttuğu avukatın Scheuberin'i temize çıkarmasına ve davanın düşmesine yol açtı. 

Gururu kırılmış bir şekilde Almanya'ya 

dönen Kramer'ın, kısa bir süre sonra, tüm cadıları sapkın olarak tanımlayan 


mitolojisinde büyü ve sihir tanrıçası 
Hekate'nin heykeli 


SİVRİ ŞAPKA 


Sivri şapkanın uzun ve zengin bir tarihi var. Tunç Devri'nde druid keşişlerinin tunçtan yapılmış uzun şapkalar taktığına inanılıyor. Çin'de keşfedilen antik mumyaları, 


KENTİNDE BİR HEZEYAN YARATMAYA YETMİŞTİ 


ve yakılarak öldürülmeleri gerektiğini savunan bir çalışmayı kaleme alması muhtemelen tesadüf değildi. “Kitap, büyücülük konusunda özellikle kadın düşmanı bir tutum sergiliyor," diyor Gaskill. “Kadınların Şeytan karşısında zayıf halka olduğunu iddia eden anlayış bilhassa Malleus Maleficarum'da aşırı bir hal alıyor. Aslına bakılırsa, Kitabı Mukaddes'in öğretisi de bu yönde. ‘Safi 


bir inanç ve İsa'ya adanmışlık olmaksızın, 


kadınlar Şeytan'ın ayartmalarına karşı erkeklere nazaran daha savunmasız 


olacaktır’ sözleri bunu anlatmaya yetiyor.” 


Gaskill'e göre, içerdiği tüm yakışıksız imalarla beraber Kramer'ın çalışması, 


Gill Tarihi 


yazıldığı dönemde pek de rağbet görmedi ve etkili olamadı. “Yaklaşık yüz yıl 

sonra, 16. yüzyılın sonları ve 17 yüzyılın başlarında ise daha fazla okunmaya başlanan kitap, bu dönemde Fransızca 

ve Almancaya tercüme edildi. Kitabın İngilizce tercümesi ise ancak 1929 yılında yayımlandı.” 

Büyücülüğün 16. yüzyılın sonları ve 17. 
yüzyılın başlarında Britanya Adaları'nda ulusal bir korkuya dönüşmesini sağlayan kişiyse, İskoçya kralı VI. James olmuştu (1603'ten itibaren aynı zamanda İngiltere kralı 1. James). Büyücülük konusuna özel bir ilgisi vardı ve büyücülük faaliyetlerinin insanlarla iblisler arasında yapılan bir anlaşmanın sonucu olduğunu anlatan Daemonologie (1597) adlı bir kitap kaleme aldı. Kralın büyücülüğe olan takıntısı, İskandinavya'dan İskoçya'ya 


İR CADININ ANATOMİSİ 


imajı nereden geliyor? 


Din yüzlü ve sivri şapkalı geleneksel cadı 


Я 
YEŞİL YÜZ 


doğancılıkla bir ilgisi olduğu düşünülen uzun keçe şapkaları vardı. Bununla birlikte, cadıların sivri şapkalarının antisemitik kökenleri de olabilir. Katolik Kilisesi'nin 1215 tarihli 


Cadıların popüler imajının şekillenmesinde önemli rol oynayan unsurlardan biri, 1939 yapımı Oz Büyücüsü filmidir. Bu film öncesinde, yeşil ten rengine sahip cadı tasviri böylesine yaygın değildi. Hatta cadılarla ilgili ilk romanlarda, onların sıra dışı bir ten rengine sahip olduğundan bile bahsedilmiyor. Bazı teoriler, 


Dördüncü Lateran Konseyi'nde alınan bir kararla tüm Yahudilerin nispeten sivri uçlu Yahudi şapkasını giymesi zorunlu kılınmıştı. Bu şapka sonradan büyücülükle ilişkilendirildi. 


SÜPÜRGE 


Cadıların süpürgeye binerek uçtuğu fikri Avrupa'da erken modern dönemdeki yargılamalar sırasında oldukça yaygındı. 
Süpürgelerine binerek ayinlere gittiklerine inanılıyordu. 


yargılamalar sırasında maruz kaldıkları işkenceler yüzünden cadıların ten renginin yeşile çaldığını öne sürse de bunu destekleyen kanıtlar bulunmuyor. 


YARDIMCILAR 


Genellikle cadılar, onlara yardım eden canlılar veya yaratıklarla beraber tasvir ediliyor. Bunlar çoğunlukla kara kedi gibi hayvanlar olmakla birlikte, esasen bu canlıların küçük iblisler olduğuna inanılıyordu. 
Bazı cadı mahkemelerinde, sanıkların vücudunda bu canlıları besledikleri bir 
“meme ucu” aranmıştı. 


dönerken gemisinin şiddetli bir fırtınaya yakalandığı 1590 yılında başlamıştı. 
Fırtınanın kara büyü yapan cadıların 

işi olduğu öne sürüldüğünde, Kuzey Berwick Cadıları olarak tanınan bir grup kadın olaydan sorumlu tutuldu. Sayıları farklı kaynaklarda 70 ila 200 arasında değişen kadınların bir kısmı işkenceye dayanamadı ve bazı itiraflarda bulundu. 
Bu kadınlardan biri olan Agnes Sampson, elde ettiği ceset parçalarını bir kediye bağladıktan sonra cadılara özgü biçimde bir elek içerisinde denize açıldığını ve kediyi okyanusa bırakarak ölümcül bir fırtınaya yol açtığını öne sürüyordu. Kral James başlangıçta suçlamalara ve itiraflara kuşkuyla yaklaşsa da Sampson, kralın 


"ÇOĞUNLUKLA CADILAR MA 
KARAKTERLER OLARAK 


) 


SANIK SANDALYESİNE 


düğün gecesinde yeni eşiyle arasında geçen bir sohbeti tekrarladığında ya da en azından sohbetin içeriğini yeterince bildiğine onu ikna ettiğinde, James'in fikirleri değişti. Kralın ilgisinin sonucu, amaçlarından biri meseleye şüpheyle yaklaşanları büyücülüğün yarattığı gerçek “tehlikeler” konusunda ikna etmek olan Daemonologie olacaktı. Bu kitap, daha önceki yasalara dayanarak cadılığı tanımlayan ve buna karşı özel cezalar getiren 1604 Cadılık Yasası'nın hazırlanmasında etkili oldu. 
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17. yüzyılın ilerleyen yıllarında İngiltere'de cadı avcılığı zirveye ulaştı. 
1642 ila 1651 yılları arasındaki İngiliz 

İç Savaşı sırasında cadı avcılarının en ünlüsü, işlediği korkunç suçlar ve “Cadı Avcısı General” lakabı nedeniyle kötü bir şöhret kazanmış olan Matthew Hopkins'ti. 
Gaskill, “Onu, Vincent Price'ın başrolünü oynadığı, 1968 yapımı Witchfinder General adlı ünlü korku filmindeki bir öcü ve 

bir cani olarak tanıdık” diyor ve ekliyor: “Canlandırılan karakter, cadılara yapılan zulümlerin sembolü oldu. Filmdeki sureti de masum insanlara zulmeden insafsız bir caniye tam olarak uyuyor. Fakat folklorun etkilerini ve kafamızda oluşmuş önyargıları bir kenara koyduğumuzda, 


ANETLEYEN КОТО 


ЙАТ KENDİSİYDİ 


Hopkins'in gerçekte nasıl biri olduğunu ve hangi güdülerin onu harekete geçirdiğini bilmediğimiz gerçeğiyle karşılaşıyoruz.” 

Hopkins'in 1644 ila 1646 yılları arasında yaklaşık 300 kadının ölümünden sorumlu olduğu düşünülüyor. Kariyerine ortağı John Stearne'nin, büyü kullanarak 
cinayete teşebbüs etmekle suçladığı 23 
kadını yargılayarak başladı. 1644 yılında gerçekleşen yargılamanın sonucunda kadınlardan 19'u asıldı, dördü ise ömür boyu hapse mahküm edildi. Bu olaydan kısa bir süre sonra Hopkins, “Cadı Avcısı General” lakabıyla anılır oldu ve cadı olduğundan şüphelenilen kişileri yakalayıp yargılamak için İngiltere'nin Doğu Anglia bölgesini karış karış dolaşmaya başladı; tabii ki belirli bir ücret karşılığında... 

Söz konusu dönemde bile, insanlar Hopkins'in güdülerini ve gerçekte neyi amaçladığını sorguluyordu. Acaba tüm bu yaptıkları sadece para kazanma amacı taşıyan korkunç bir düzmece miydi? Hopkins ve Stearne hızla zengin olabilsin diye masum insanların canına mı kıyılıyordu? Hopkins bu iddialara, yalan söylediği apaçık ortada olan bir yanıt verdi. Söylediğine göre, yargılamalar karşılığında hiçbir zaman 20 şilinden fazla ücret almamıştı ki bu tutar seyahat masraflarını dahi zar zor karşılayabilirdi. 
Gaskill'in, Witchfinders: А Seventeenth Century English Tragedy adlı kitabında da belirttiği gibi, “bu dokunaklı açıklamanın, ücretlerin birkaç şilinle kalmayıp muazzam meblağlara ulaştığı Aldeburgh veya King's Lynn gibi kentlerde nasıl bir infiale yol açtığını hayal etmek zor olmasa gerek.” Kanıtlara bakıldığında Hopkins'in tek amacı para kazanmakmış 


ÜST Baba Yaga, peri masallarında her zaman kötü karakter olarak 

tasvir edilmiyor 


SOL Kendine özgü kıyafetiyle 
“Cadı Avcısı 
General” 
Matthew 
Hopkins'in bir ilüstrasyonu 


Rus folklorunda yer alan bu korkutucu cadı yüzyıllardır çocukların rüyalarına giriyor 


Eşine rastlanmadık bir cadı tasviri sunan Baba Yaga, Rus folklorunda ve peri masallarında yer alan popüler bir figür. Geleneksel olarak ormanda, tavuk ayakları üzerinde duran bir kulübede yaşıyor ve havan benzeri bir kazanın içerisinde, elindeki süpürgeyle kendini ittirerek veya süpürgesiyle havada uçarak yolculuk ediyor. Kocaman burnu 

ve sarkık göğüsleriyle, gudubet 

ve korkunç bir kadın olarak tasvir edilen Baba Yaga'nın çocukları pişirip yediği söyleniyor. Öte yandan, bir peri masalı karakteri için nispeten karmaşık bir figür ve her zaman hikâyedeki kötü karakter değil. Zaman zaman hikâyenin kadın ya da erkek kahramanına anaç duygularla yardım eden bir iyiliksever rolüne bürünüyor. Bu haliyle, biraz fesat olan bir iyilik perisini andırdığı söylenebilir. Bazı hikâyelerde ise bir değil, üç Baba Yaga bulunuyor. Üç kız kardeş olan bu figürlerin her biri hikâyede farklı bir rol üstleniyor. 


gibi görünüyor ama bu düşünce tamamen doğru olmayabilir. “Aslına bakılırsa, gerçek amacının ne olduğunu kesin olarak bilmiyoruz.” diyor Gaskill. “Hopkins, İngiltere'nin ve İngiltere Kilisesi'nin büyük bir arınmadan geçmesi gerektiğine inanan sıradan bir püritendi. Katolik unsurlar olarak gördüğü faaliyet ve inanışlardan toplumun kalıcı olarak arındırılması gerektiğini düşünüyordu. Aldığı ücretler nedeniyle, durumdan kendine menfaat sağlamakla itham edilmişti ama gerçekten Tanrı'ya hizmet ettiklerine ve doğru şeyi yaptıklarına yürekten inanan, dönemin ateşli püritenlerinin tipik bir örneği olması da muhtemel.” 

Cadı avıyla özdeşleşmiş bir diğer yerse Kuzey Amerika, Massachusetts'teki Salem kenti. Kent, Avrupa kıtasında cadılık bahanesiyle süregelen vahşetin hafiflemeye başladığı ve yargılamaların 
daha seyrek bir hal aldığı dönemde, 1692 
yılında gerçekleşen cadı mahkemeleriyle günümüze kadar ulaşan kötü bir şöhrete sahip. Kâbus, Salem'de yaşayan din adamı Samuel Parris'in dokuz yaşındaki kızı Betty ve 11 yaşındaki yeğeni Abigail Williams'ın 1692 yılının Ocak ayında şiddetli nöbetler geçirmesi ve tuhaf davranışlar sergilemesiyle başladı. 
Çocukların, vücutlarında iğneyle açılan delik ve yaraların olduğunu söylemeleri, yerlerde sürünmeleri ve kendilerini garip şekillere sokmaları üzerine şehrin doktoru tek bir sonuca vardı: Büyü... 
Şubat sonunda hâkimler kızlara baskı yaparak, onlara “musallat olanların” kimler olduğunu ısrarla sorduğunda, kızlar üç sözde cadının ismini verdiler: Parris ailesinin Karayipli kölesi Tituba, Sarah Good adındaki bir dilenci ve Sarah Osbourne adında yaşlı ve yoksul bir kadın. Good ve Osbourne suçlamaları reddederken Tituba, Şeytan'ın kendisini Ziyaret ettiğini ve ona hizmet etmesini istediğini itiraf etti. Bu sözleri, küçük Salem kentinde bir hezeyan yaratmaya yetmişti. 

Yaşananların yol açtığı kargaşa oldukça yıkıcıydı. Yazar Stacy Schiff, The Witches: Salem adlı kitabında durumu şöyle açıklıyor: “Cadı olduğu iddia edilenlerin en küçüğü 5, en büyüğü 80 yaşındaydı. 
Bir kız annesini, o anne de kendi annesini cadı olmakla suçlamıştı. Söz konusu anneanne ise bir komşusunu ve bir papazı suçluyordu. Bir adam, karısı ve kızı tarafından ihbar edildi. Kocalar karılarını, yeğenler teyzelerini, damatlar kayınvalidelerini ve kardeşler birbirlerini töhmet altında bıraktı.” Büyücülükle 
suçlanan yaklaşık 200 kişi arasından 14 
kadın ve beş erkek idam edildi. Ayrıca, cadılara hizmet ettiği düşünülen iki köpek de suçlu bulunarak öldürüldü. 


EN ÜST Tituba'yı ÜST Shakespeare'in ALT Cadı Salem'deki Macbeth adlı kültü çocuklara büyü oyunundaki üç garip hipotezini yeteneklerini kız kardeş, literatürdeki ortaya atan sergilerken gösteren en ünlü cadılar Margaret 

| bir illüstrasyon arasında Murray 


Salem tarihteki en kötü şöhretli cadı mahkemesi olsa da bu mahkemelerin tipik bir örneği olduğunu söylemek yanlış olur. Gaskill'e göre, “Salem'i olağandışı bir hadise olarak kabul etmek gerekiyor. 
Örneğin, Salem'de hayaletlerle ilgili sözde kanıtlar geçerli sayılmıştı. Sanıkların çoğu, sıklıkla da genç kızlar, kendilerine işkence eden cadıların hayaletlerini veya hayalete benzer siluetlerini gördüklerini söylemişlerdi. Aslına bakılırsa, normal şartlar altında bunlar o dönemde İngiltere'de son derece demode ve çağ dışı kabul edilecek iddialardı.” 

18. yüzyılın başlarında cadı mahkemelerinin sayısı azalmaya başladı. 1735'te çıkarılan Büyücülük Yasası'yla, İngiltere ve İskoçya'da yürürlükte olan önceki tüm yasalar lağvedildi. İrlanda'da söz konusu eski yasaların 
kaldırılması ise ancak 1821 
yılında gerçekleşti. Aydınlanma Çağı, rasyonel düşünceye doğru bir yönelişe sahne oldu ve Isaac Newton gibi önemli isimler simya ve okültizm konularına ilgi duymaya başladı. Büyücülükle suçlanmak hâlâ 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mümkün olsa da artık bunun cezası idam yerine hapisti. Janet Horne, 1727 yılında cadılık suçlamasıyla idam edilen son kişi oldu. 19, yüzyılda okültizm popüler hale gelmeye başladı ve spiritüalizme yönelik yeni bir ilgi doğdu. 

Sonraki yüzyılda ise büyücülük literatürüne alışılmadık bir katkı yapılacaktı. Margaret Murray, 1894 ila 
1935 yılları arasında Londra Üniversitesi 
Akademisi'nde (UCL) Mısırbilimci olarak görev yaptı, fakat daha ziyade 
1921 tarihli The Witch-Cult in Western 
Europe (Batı Avrupa'da Cadı Kültü) adlı kitabıyla tanınıyor. Bu kitapta ve diğer çalışmalarında Murray, büyücülük iddiasıyla zulme uğramış kadınların, erken modern dönem Avrupası'na kadar varlığını sürdürmüş, Hristiyanlık öncesi yaygın bir dinin mensupları olduğunu ve aslında bu dinin ritüellerini uyguladıklarını iddia eden teorisini ele 
aldı. Encyclopaedia Britannica'nın 1929 
tarihli baskısı için büyücülük hakkında bir madde yazması istendiğindeyse, bu fırsatı söz konusu teorisini anlatmak için kullandı. 1969 yılına kadar yayımlanmaya devam eden bu metin, Murray'in fikirlerinin popüler hale gelmesini sağladı. 
Maleficium: Witchcraft and Witch Hunting in the West adlı eserin yazarı Gordon Napier'a göre, “cadıların saygı duyduğu ve biat ettiği iddia edilen Şeytan'ın, Pan ve Puck (Robin Goodfellow) gibi mitolojik ve folklorik figürlerin şeytanlaştırılmış hali olduğunu düşünürsek, Murray'in teorisinde gerçeklik payı olduğu söylenebilir. Fakat buradan hareketle, gerçek ve geniş çaplı bir cadı kültünün mevcut olduğu sonucuna varamayız.” 

Bu yazımızda, cadılığın mistik ve büyülü dünyasına dair en önemli olaylara değinmiş olsak da bu konuda tarihte yaşanmış daha pek çok dönüm noktası var. Örneğin, İngiltere tarihinin en ünlülerinden olan 1612 tarihli Pendle cadı mahkemeleri ve Fransa'da yaşanan 
1634 tarihli Loudon Meselesi, dikkat 
çekici cadılık olayları arasında yer alıyor. 
Ayrıca, büyücülüğün zengin tarihinin Avrupa ve Amerika'yla sınırlı olmadığını, geçmişte dünyanın dört bir yanında farklı örneklerin görüldüğünü de unutmamak gerek. 

Popüler kültürde çoğunlukla cadılar masum insanları lanetleyen kötü karakterler olarak tasvir edilse de asıl kurbanlar, mesnetsiz iddialarla cadı avcılarının hedefi olan, 

kitlesel hezeyanların ortasında kalan ve sanık sandalyesine oturtulan “cadıların” bizzat kendileriydi. O 
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KONGO BAĞIMSIZ 
DEVLETİ ww 


vrupalı devletler Afrika'yı sömürgelere bölüp aralarında paylaşırken, Belçika Kralı П. Leopold yemyeşil Kongo Havzası'nın büyük bir bölümünü ona vermeleri için Avrupa'nın geri kalanını ikna etti. Her ne kadar 1885 yılında Kongo Bağımsız Devleti adını alsa da ülke, Leopold'un şahsi köle kampı olarak hizmet ediyor. Bisiklet tekerleğinden telgraf tellerinin yalıtımına kadar 
| geniş bir kullanım alanına sahip kauçuğa olan yüksek talepten büyük kazançlar 
sağlayabilmek için, Kongolu köle işçiler kauçuk toplamak üzere sık ve aşılması zor ormanlara gönderiliyor. Karşılanması mümkün olmayan kotaları doldurmak ' zorundalar ve bunu başaramayanlar acımasız Cumhuriyet Güçleri tarafından 


| kırbaçlanarak N T= ASE 1 № 
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zorla alıkonuyor, tecavüze uğruyor veya kötürüm bırakılıyor. Bu 
Cumhuriyet Güçleri, 
Belçikalı subayların 

А emrinde çalışan Afrikalı 

' acemi askerlerden Ë 

olusuyor. Tüm bu 

| korkunç seyler olurken LEOPOLDVILLE 
ve milyonlarca Kongolu 

I hastalıktan, açlıktan 

ve yargısız infazlar 

sonucunda can verirken, 

Leopold servetine 

servet katmaya devam 

l ediyor. Insan hayatinin hiçbir değerinin 

| olmadığı bu yerde çok 

i 


Yapılacaklar & 
Yapılmayacaklar 


Aşılarını yaptır. 
5и anda Kongo'da çiçek, Afrika 


tripanosomiyazı ve domuz gribi salgınları var. 
Yalnızca Afrika tripanosomiyazı bile yılda yanm milyon insanın ölümüne yol açıyor. 


Yiyeceğini yanında getir. 

Kauçuk toplamaktan tarım yapacak zamanları kalmadığı için Kongoluların çoğu açlıktan kırılıyor. Bu yüzden onların misafirperverliğine bel bağlayamazsın. 


Kendi haritanı getir. 
Kongo'nun büyük bir kısmı halen 


haritalandırılmamış durumda. Modern bir topoğrafik harita olmaksızın bir başına ülkeyi keşfetmeye kalkarsan çabucak kaybolursun. 


Yamyamlara dikkat et. 

Kongo Havzası'ndaki pek çok kabilede yamyamlık halen devam ediyor. Dolayısıyla, bir yemek davetini kabul etmeden önce şahsen menüde yer almadığından emin ol. 


Silah ödünç alma. 

Cumhuriyet Güçleri, harcadıkları her mermi karşılığında kurbanın kesilmiş elini üstlerine takdim etmek zorunda. Bu yüzden, kimseden silah veya mermi ödünç alıp avlanmak için kullanma. 


dikkatli olmalısın. 


NEREDE KALMALI? 


| Kongo Bağımsız Devleti, Belçika hükümetine ait bir sömürge olmaktan ziyade Kral П. 
| Leopold'un şahsi mülkü. Ви yüzden, yağmur ormanlarında kendine bir alan açıp buraya 
l 

`, 


Kauçuğa yatırım yapma. 

Şu anda kauçuk ticaretinde bir patlama yaşanıyor olsa da yerlilerin aşırı miktarda hasat kaldırması ve yüksek kotalarını doldurmaya çalışırken kauçuk kütüklerine zarar vermesi nedeniyle bu ticaret birkaç yıla kalmadan çökecek. 


ev yapmayı aklından bile geçirme. Kral, üzerinde yerel bir köyün bulunmadığı tüm toprakların kendisine ait olduğunu çoktan ilan etti. Kongoluları cezalandırmak üzere ani baskınlar yapan Cumhuriyet Güçleri'nin her an çıkagelme ihtimali olduğundan, köyler de oldukça tehlikeli. Muhtemelen kalabileceğin en güvenli yer, Kongo Nehri kıyısındaki bir ticaret merkezi olan Leopoldville şehri. Buradan Matadi limanına uzanan bir demir yolu da bulunuyor. 


Günlük tutma. 

Uzak bölgelerdeki kabilelerden bazıları daha önce hiç yazıyla tanışmadı. İngiliz kâşif Henry Stanley 1870'lerde Kongo'yu haritalandırırken bu kabileler onun büyücülük yaptığını zannetmişti. 
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Yanında kırbaç taşıma. 

Su aygırı derisinden yapılan ve Fransızcada “chicote” denilen kırbaçlar, Cumhuriyet Güçleri tarafından en küçük hatalarında köylüleri cezalandırmak için kullanılıyor ve bu vahşetin bir simgesi olarak görülüyor. 
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KİMİNLE ARKADAŞ 
OLMALI? 


William Henry Sheppard EN Afroamerikalı Presbiteryen bir misyoner olan Sheppard, Batılı bir tarzı olduğundan Kongolular tarafından “Mundele N'dom” yani “siyah beyaz adam” veya “şık siyah adam” şeklinde anılıyor. Fakat aslında ormanlık bölgedeki yaşama çok iyi adapte olmuş, Kuba kabilesinin Ў EN 
geleneklerini ve dilini öğrenmiş biri. Kongo'da GE 1 
daha önce hiçbir yabancının ayak basmadığı bölgeleri keşfetti. Ayrıca, Kongolulara karşı uygulanan ve kendisinin de tanıklık ettiği vahşeti titizlikle belgeliyor. Gelecekte, The New York Times ve diğer bazı Amerikan gazetelerinde yayımlanacak olan yazılarda yer verilecek bu belgeler, Kongo Bağımsız Devleti'nin, Belçikalıların olmasa da en azından Leopold'un elinden kurtulmasına yardımcı olacak. 

Ekstra ipucu: Köylüler kauçuk kotalarını dolduramadığında askerlerin bu kişileri öldürmesi ve infazın kanıtı olarak kurbanın sağ elini getirmesi bekleniyor. Bu durum, acımasız bir insan eli ticaretine yol açıyor. 
Hatta bazen umutsuz işçiler komşu 

köylere saldırıp orada yaşayanların ellerini kesiyor ve askerlere kauçuk yerine bu elleri veriyor. Bunu hep aklında tutmalı ve tetikte olmalısın! 


Faydalı 
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Botanik 

Kongo'nun büyük bir bölümü halen ormanlık alan. Bu yüzden, hangi bitkilerin faydalı olduğunu bilmek hayati önem taşıyor. Ayrıca, 


Kongo'da görünüşleri birbirine 


bulunuyor fakat bunlardan yalnızca birinden kauçuk lateks elde edilebiliyor. Doğru olanı seçtiğinden emin ol! 
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Gemicilik 

Kongo Nehri, birçok koluyla birlikte bölgeyi dolaşmanın en iyi yolu. Nehirde yol alan küçük buharlı gemilerin nasıl kullanıldığını bilmen sana büyük avantaj sağlayacaktır. 


۸ i 8 


Annn S . 


Z, 


Zorlu Afrika ormanlarının yanı sıra, yerel halk ve onların ° sömürgeci efendileriyle de mücadele etmen gerekecek. | Becer 1] ЕТ Bu becerileri edinmen işini kolaylaştırabilir | 


oldukça benzeyen iki ağaç türü 


Zaman Yolcusunun El Kitabı 
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KİMDEN UZAK 
DURMALI? 


Léon Rom FIG.o4 ? 
Stanley Şelalesi bölgesinde görev à 


yapan Belçikalı Yüzbaşı Léon Rom, yerel Cumhuriyet Güçleri'nden sorumlu. Bir İngiliz gazetesi, acımasız bir yönetici olmasıyla nam salan Rom hakkında şunları yazdı: “Darağacını karakolun önünde her daim hazır bulunduruyor ve bahçesindeki çiçek tarhlarını polislere saldırmış köylülerin başlarıyla süslüyor.” Böylesine canavar ruhlu biri olan Rom'un, Polonya asıllı İngiliz yazar Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği adlı kitabındaki zalim Kurtz karakterine ilham verdiği iddia ediliyor. Bu karakteri yaratmasında söz konusu gazetede yazılanlar mı yoksa Kongo Nehri'ndeki bir buharlı gemide çalışırken muhtemelen Rom'la tanışması mı etkili oldu bilinmez ama sen sen ol, L&on Rom'dan uzak dur. 
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FIG.o7 
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5255 Fransızca | 
Belçika'nın | 
| 


üç resmi dili 

var: Fransızca, 
Felemenkçe ve 

Almanca. Fakat 

Kongo Bağımsız | 
Devleti'ndeki 4 
sömürge yönetimi { 
Fransızcayı kullanıyor. 
Yerel halkın I konusabildiši 

tek Batı dili de 
Fransızca. | 


-1519 ve Davut 1501- 


(Mona Lisa 1503 


4 
8 
ЧЧ 
[>] 
Zİ с 
Б 
> 
= с o. 
КЕ 
S с n 
Ай 
„4 
= 
= 
E: 
5 
g: 
Ф a 
S 
8 
> 
E 
5 


elli belirsiz gülümsemesiyle Mona Lisa ve etkileyici Davut heykeli 


1504) gerçekten hayret verici. Bu sanatçılar, 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'dan 


Leonardo da Vinci ve Michelangelo 


hemen hemen herkesin ilk görüşte 


tanıdığı sanat eserleri. Erken 


šil tabii ki... 


İtalyan Rönesansı 


başkası de 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modern dönemi aşan şöhretleri 


sayesinde bu eserler kimileri tarafından 


ğer 


, Rafael gibi dönemin d: 


şahsiyeti arasında 
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Dilerseniz bu içeriği dinleyebilirsiniz 


Lütfen kare kodu taratın ya da aşağıdaki adrese gidin 


wwwallabouthistory.com.r/ ronesans 


Seslendiren: 
Samet Küçük 


Yazan: Callum McKelvie 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sanatçılarını da içine alan şiddetli duvar resmi) resmetmeleri istendiğinde, hamilerinin finansmanına muhtaç olduğu bir rekabet vardı ve belki de sanatçıların Rönesans'ın Muhammed Ali'si ve Joe Frazer'ı bir dünyada rekabet kaçınılmaz mıydı? 
eserlerini öne çıkaran şey de buydu. 16. ringe çıkmıştı adeta. Peki, Leonardo ve Rönesans'ın bu iki rakibi arasındaki yüzyılın başlarında bu rekabet doruk Michelangelo arasındaki rekabet gerçekten zaman zaman son derece soğuk olan 


© Getty Images 


noktasına ulaşacaktı. İki sanatçıdan aynı bu kadar sıra dışı mıydı? Yoksa sanatçıların, ilişkiye değinmeden önce, dönemin genel mekânda freskler (yaş sıva üzerine yapılan eserlerini yaratmak için zengin sanat atmosferine bir göz atmak gerekiyor. > 


0) 


UZMAN 


| yi 16. yüzyılın başlarında, İtalyan 
ÖZGEÇMİŞİ 


Rönesansı en canlı zamanlarını yaşıyordu. Köklerini erdemden alan, insana ve onun evrendeki önemine ilişkin felsefi bir görüş olan “hümanizm” bu döneme damgasını vurmuştu. İtalya'nın Toskana bölgesinin başkenti Floransa, Rönesans'ın önemli bir merkeziydi. 
Öyle ki mimarisi ve sanatıyla bu şehir hâlâ adından söz ettiriyor. 
Bu dönemde krallar, prensesler, 
5 varlıklı aileler veya katedral ve 
manastır gibi kurumlar, sanatçıları ve sanat atölyelerini maddi olarak destekleyerek hamilik rolünü üstleniyordu. Sanatçıların geçinmek için başka işler de yapmak zorunda 


MATTHEW LANDRUS 
Uzmanlık alanı 
Rönesans 
İtalyası'nda sanat 

ve bilim tarihi `x olan Dr. Matthew 
Landrus, Oxford 
Üniversitesi'nde 
=. araştırma 


Щ görevlisi. Ayrıca, š ата : 
рн i kaldığı ve hükümetlerin sanatı Vinci's Giant desteklemek gibi bir kaygılarının Crossbow ve olmadığı günümüzün aksine 


Leonardo da 
Vinci: 500 Years on adlı kitapların 

yazarı. 


Rönesans; ressamların, yazarların ve düşünürlerin tüm zamanlarını sanata adadığı bir dönemdi. 
Leonardo, 1452 yılında böyle bir ғ ortamda dünyaya gelmişti. Babası Ser / Piero da Vinci ile evlilik dışı ilişkisi ” olan Caterina adındaki genç bir köylü / kadının gayrimeşru çocuğu olmasına Р, rağmen, babasının konutunda t büyümüştü. 12 ila 15 yaşları civarında, У”. sanatçı Andrea del Verrocchio'nun Р atölyesinde çıraklık yapmaya başladı. Burada resim ve heykel 
X sanatını öğrendi. Yine bu atölyede mekanik sanatlara ilgi duymaya “AIT, başladı ve sonradan isminden çok Michelangelo'nun söz edilmesini sağlayacak bir dizi en ünlü beş eseri teknik çizim yaptı. Sanatın yanı sıra bilime de ilgi duyması, Leonardo'yu çabucak bir “Rönesans İnsanı” haline getirdi. 1482'de ü o Milano'ya taşındı ve Dük 
$e Ludovico Sforza'nın 
| yanında mühendis 
Ё ve ressam olarak 


PIETA 


çalışmaya başladı. Genç Michelangelo adını duyurmaya başladığı sıralarda, 50'li yaşların başındaki Leonardo 
hâlâ Milano'daydı. 1495 ile 1498 
yılları arasında üzerinde çalıştığı şaheseri Son Akşam Yemeği'ni 

henüz tamamlamıştı. 1500 

yılında Floransa'ya geri döndü 

ve muhtemelen burada, yıldızı parlamakta olan Michelangelo ile 


\ tanıştı. 


Leonardo'nun 23 yaşındaki genç rakibi (doğumdaki adıyla Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti Simoni) esasen bir heykeltıraştı. Fakat sonradan, başta Sistine Şapeli'nin tavanı olmak üzere, etkileyici freskleriyle ün salacaktı. 13 yaşındayken Domenico Ghirlandaio'nun çıraklığına kabul edilmişti fakat bir yılın sonunda daha fazla öğrenecek bir şeyi kalmadığını iddia ederek çıraklıktan ayrıldı. Tam bu esnada, dönemin önde gelen etkili ailelerinden biri olan Medici ailesine mensup Lorenzo de' Medici, Michelangelo'yu himayesine alarak, ona hem iyi bir eğitim hem de 


, Medici ailesinin sanat koleksiyonuna ' erişim imkânı sundu. Bu sayede 


Michelangelo, Antik Roma ve 

Antik Yunan sanatını ve felsefesini tanıyarak, bunların önemini anlama fırsatı elde etti. 

Oxford Üniversitesi'nden Dr. 
Matthew Landrus şöyle diyor: “Roma'da 15. yüzyılın sonlarıyla 16. 
yüzyılın ilk yıllarında, başta 1489'da bulunan Apollo Belvedere ve 1506'da bulunan Laocoön ve Oğulları olmak üzere bir dizi heykel gün yüzüne çıkarılmıştı. Bu ve benzeri keşifler, resim ve heykel sanatında klasik çalışmalara ve yaklaşımlara olan ilgiyi arttırmıştı." Söz konusu bu ilginin etkilerini Michelangelo'nun 


“Merhamet” manasına gelen Pieta heykelinde, Hz. 
İsa'nın çarmıha gerilmesinin ardından onun cansız bedenini kollarında tutan Meryem Ana tasvir ediliyor. 
Esasen Fransız Kardinal Jean de Bilhères tarafından kendi anıt mezarına yerleştirilmesi için 1498'de sipariş 


edilen heykel, sonradan Vatikan'daki İN Aziz Petrus Bazilikası'na taşındı. 


2 
I 


Pieta, Michelangelo'nun üzerinde imzasının bulunduğu tek eseri. 


Heykel, Rönesans ideolojilerini gotik bir havayla birleştirdiği 


için önemli 


addediliyor. 


eserlerinde, özellikle de Davut heykelinde açıkça görmek mümkün. 

Öte yandan ünlü Davut heykeli, iki sanatçı arasında filizlenen ve gittikçe büyüyen rekabetin de ilk işaretlerinden biri oldu. Bu devasa heykelin yontulduğu mermer blok daha önce iki heykeltıraş tarafından kusurlu bulunarak kullanılmamış, bu nedenle 25 yıl boyunca atıl halde kalmıştı. 26 yaşına giren dâhi Michelangelo bu mermerle çalışmayı kabul etti ve neticede, Kitabı Mukaddes'te bahsi geçen “Davut ve Golyat” efsanesinin kahramanı Davut peygamberin daha önce hiç görülmemiş bir tarzda tasvir edildiği 5,17 metre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıktı. 

Landrus'a göre, “Michelangelo, Floransa şehriyle özdeşleşmiş olan Davut peygamberi o güne dek eşine Tastlanmamış bir şekilde tasvir etti ve onun sanatsal yorumlanma tarzını değiştirdi. Davut'un önceki tasvirleri daha ziyade ergen bir delikanlıyı andırıyordu, fakat Michelangelo'nun kaslı ve etkileyici 


BACCHUS 


1496 ile 1497 yılları arasında tamamlanan 
Bacchus heykeli, Michelangelo'nun erken dönem eserlerinden biri. Heykel aynı zamanda, o dönemde nispeten deneyimsiz olmasına rağmen Michelangelo'nun ne kadar yetenekli olduğunun da bir kanıtı niteliğinde. Banker Joseph Galli'nin kendi bahçesi için yaptırdığı heykel, Medici ailesi tarafından satın alındıktan sonra Floransa'ya ; 
götürüldü. Bacchus heykeli, 4 
Pieta ile birlikte > i a Michelangelo'nun к; ` 
Roma'daki ilk 

dönemlerinden 

günümüze kalan iki 

heykelden biri. 


EIS 


———— 


Davut heykeli bu geleneği tamamen yıktı. Davut'u savaşmaya hazır bir , şekilde tasvir eden Michelangelo, böylece Floransa'ya da kendini çelimsiz bir çocuk olarak değil, güçlü ve mücadeleye hazır bir yetişkin gibi görmesi gerektiği mesajını vermişti." Ne var ki Leonardo, eserin karşı konulamaz etkisine rağmen çağdaşlarının coşkusunu paylaşmıyordu. İlk başlarda heykelin, >. Floransa Katedrali'nin kubbesine yerleştirilmesi planlanmıştı. Fakat daha sonra bundan vazgeçilerek, Signoria Meydanı'nda bulunan 
Loggia della Signoria binasında görünür bir konuma yerleştirilmesi gündeme geldi, ancak Leonardo buna karşı çıktı. Landrus'un aktardığına göre, 25 Ocak 1503'te Davut heykelini görüşmek üzere bir toplantı düzenlendi. Leonardo, kendisiyle birlikte katedralin diğer 
27 konsülünün ve idarecisinin 
katılımıyla gerçekleşen toplantı sırasında heykel için, “duvar halılarının asılı olduğu taraftaki parapette, uygun aksesuarlarla 


birlikte yer alması ve devlet GEN с törenlerini engellemeyecek şekilde M j CHELANGELO konumlandırılması daha doğru olur” dedi. Landrus bu konuda ADINI şöyle diyor: “Bu heykel sayesinde Michelangelo'nun itibarı önemli DUYURM АЧ А ölçüde artmıştı ve eğer Loggia BASLADIĞI binasındaki merkezi bir konuma є yerleştirilmesine Leonardo'nun karşı SIRALARDA, çıktığı kulağına gittiyse, muhtemelen 50” Lİ bundan hiç hoşlanmamıştır.” 

Peki, Davut heykelinde YAŞ LARIN 


Leonardo'nun karşı çıktığı şey 


neydi? Anlaşılan o ki söz konusu BAŞI NDAKİ sanatları olduğunda, bu ikili belli ` LEONARD 
açılardan farklı görüşlere sahipti. 0 ES 0 
16. yüzyılın başında sanatı HALA 
+ destekleyen hamiler i А У görsel sanatların yeniden MİLANO'DAYDI doğuşuna katkı sağlamış olsa da o dönemde bunlar EN SOL Meşhur önemli çevreler tarafından tabloların kopyalarını hâlâ şiir veya felsefe gibi üreten sanatçı dallarla aynı entelektüel Marcantonio düzeyde görülmüyordu. Raimondi'ye Michelangelo, ressamlara ай burayi angeo; СЗ Michelangelo'nun ve heykeltıraşlara büyük Cascina Savaşı saygı duyulan, ancak freskine hazırlık em niteliğindeki çizimleri arasında sağlam kalanlardan birini tasvir ediyor 
SOL Michelangelo ve Leonardo'nun meclis salonunun duvarlarına farklı freskler yapmakla görevlendirildiği, 
Floransa'daki Vecchio 
Sarayı 
SAĞ 
Michelangelo'nun 
Davut heykeli... 
Leonardo, heykelin 


yerleştirilmemesi 


© gerektiğini söylemişti 


` olarak görülmediğinden, ressamlar 


SİSTİNE ŞAPELİ'NİN TAVANI 


Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin tavanı ilk başta maviye boyanmış ve altın rengi yıldızlarla kaplanmıştı. Duvarlarsa farklı sanatçıların freskleriyle süslenmişti. Michelangelo, daha ziyade bir heykeltıraş olarak tanınıyor olmasına rağmen, 1508 yılında Papa ll. Julius tarafından tavanın süslemelerini yenilemesi için görevlendirildi. Ortaya 

çıkan sonuç çok etkileyiciydi. Özellikle de Adem'e hayat vermek için elini uzatan Tanrı tasviri herkesi kendine hayran bırakmıştı. Sistine Şapeli, Katolik Kilisesi kardinalleri 


tarafından papalık seçimleri sırasında da kullanılıyor. 


BRUGGELİ MADONNA — 


Michelangelo'nun, ünlü Pieta heykelinden çok kısa bir süre sonra yaptığı bu Madonna heykelini, Belçika'nın Brugge şehrinde yaşayan zengin bir kumaş tüccarı satın aldı. 
Bruggeli Madonna, Michelangelo henüz hayattayken İtalya dışına çıkan 

tek eseri oldu. Fransız İhtilali ve 

İkinci Dünya Savaşı sırasında 

zarar görmemesi için başka yerlere taşındı. İlkinde Paris'e „2% götürüldü. İkincisinde N ise gizlice Almanya'ya 

kaçırıldı ve daha sonra ` Avusturya'daki bir tuz Gmadeninde gizlenmiş 

halde bulundu. 


fikir alışverişi ve münazaralar söz konusu olduğunda çoğunlukla şairlerin ve onların eserlerinin ön Кә, planda olduğu bu çevrenin bir “eği mensubuydu. “Görsel sanatlar 15. 

yüzyıla kadar entelektüel bir alan 


ve heykeltıraşlar saray mensupları tarafından henüz yeni tanınmaya başlamıştı. Michelangelo'nun heykeltıraş, ressam, mimar ve 

şair olarak verdiği eserlerde görsel sanatların toplumsal statüsünü bilfiil yükseltmeye çalıştığını görüyoruz." 
şeklinde açıklıyor Landrus. 

Öte yandan, Michelangelo ile yolları kesişmeden kısa bir süre önce Leonardo, sanat dalları arasında hangisinin üstün olduğunun tartışıldığı Milano münazaralarında bir yazı kaleme almış ve resim sanatını heykelin üzerinde ^ konumlandırmıştı. Michelangelo | bu tartışmalardan haberdar olsaydı, muhtemelen Leonardo'nun x bu iddiasına karşı çıkardı. 
Landrus'un aktardığına göre Leonardo şunları yazmıştı: “Heykeltıraş eserini ciddi bir bedensel emek harcayarak yaratır, ressamınki ise aksine zihinsel emektir. Ayrıca heykeltıraş tozun, toprağın içinde ciddi miktarda ter dökerek daha ziyade 
mekanik bir iş ortaya 4 
koyar.” Landrus bu ` sözlerin, heykeltıraşlığın ressamlık kadar entelektüel bir zemine sahip olmadığına ` dair süregelen bir diğer \ tartışmayı da beslediğini \ 
söylüyor. \ 4 

Tüm bu tartışmaların ortasında, « \ muhtemelen ikilinin arasındaki ilişkinin dönüm noktası, p “w 


Ma 


ÇARMIHTAN İNDİRİLİŞ — 


Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda sergilenen Çarmıhtan İndiriliş heykeli aslında Michelangelo'nun kendi aile 
mezarlığı için yaptığı bir eserdi. 1547 
ila 1555 yılları arasında üzerinde çalışmış, fakat bilinmeyen 

bir sebepten ötürü Hz. İsa 

figürünün sol bacağı 

ve kolu hasar görünce 

heykeli tamamlanmamış 

halde satmıştı. Hasarın 

mermerdeki 

bir kusurdan 

kaynaklanmış 

olabileceği iddia ' 

ediliyor. 


Е ê 
——Rönesans'ın Rakipleri 


\ Floransa'daki Vecchio Sarayı'nın meclis salonunun duvarlarını süslemeleri istendiğinde yaşandı. 
1503 yılında 51 yaşındaki Leonardo 
çalışmaya daha önce başlamış ve bir 

x tarafta Milano şehir devleti, diğer taraftaysa Floransa Cumhuriyeti'nin liderlik ettiği İtalyan devletleri birliğinin yer aldığı ve 29 Haziran 1440'ta gerçekleşen Anghiari Muharebesi'ni anlatan devasa bir fresk yapmak gibi zorlu bir işe girişmişti. Bundan yalnızca bir yıl 

p sonra, Michelangelo da ayni yerde çalışmayı kabul etti ve salonun geri kalan fresklerini yapma görevini üstlendi. Genç sanatçı, 1364'te 
— Pisa ile Floransa güçleri arasında gerçekleşen Cascina Muharebesi'ni tasvir edecekti. Savaş sahnelerinin tasviri, gerçekte böyle bir amaç güdülmemiş olsa da iki sanatçı arasında kaçınılmaz olarak büyük bir rekabete yol açmıştı. Landrus'a göre, aynı salonda yan yana duracak eserler ortaya koymak kelimenin tam anlamıyla sanatsal bir yarıştı ve bu noktada artık kimin daha iyi bir _ ressam olduğu ortaya çıkacaktı. 
Leonardo, Anghiari Muharebesi 


balmumu tarafından absorbe edileceği, diğer bir deyişle emileceği bir astar yapabileceğini düşünmüştü. 
Christopher Heath Brown ve Jean-Pierre Isbouts, The Da Vinci Legacy adlı kitapta bu girişimin başarısız olduğunu, zira “duvarın astar tutmaması ve boyayı emmemesinden ötürü resmin damla damla akıp gittiğini ve Leonardo işi bitirip fırçayı elinden bırakır bırakmaz freskin bozulmaya başladığını” yazıyorlar. 
Eserden geriye kalanlarsa hayret verici bir şekilde altmış yıla yakın bir süre duvarı süsledi. Leonardo'nun 

da aralarında bulunduğu büyük sanatçıların yaşamlarını kayıt 

altına alan sanat tarihçisi ve ressam Giorgio Vasari, 1565 yılında usta ressamın freskinin üzerine bir 

başka savaş sahnesi resmetmekle görevlendirilince, Leonardo'nun bu eserinden kalanları da kaybetmiş olduk. Sonraki yıllarda Anghiari Muharebesi freski “Kayıp Leonardo" olarak nam saldı ve hatta Vasari'nin eserinin altında bu freskin izini sürmek için çok sayıda girişimde 


_ bulunuldu. 


Diğer taraftan, her ne kadar 


freski için deneysel bir yola başvurdu, emin Leonardo gibi bir 


Anonimo Gaddino felaket yaşamadıysa da ismiyle anılan Michelangelo rakibine ¢ anonim bir yazarın kıyasla pek bir aşama 


74 aktardığına göre, 
“Yaşlı Pliny” olarak da bilinen antik 
Romalı doğa bilimci ve yazar Gaius Plinius 

, Secundus'un Doğa 

{ Tarihi adlı kitabında bahsettiği “ankostik” 
(balmumu ve boya) 
tekniğini kullandı. Bu sayede Leonardo, çok sayıda boya tabakasının 


KAYALIKLAR BAKIRREFSI—ə 


kaydedememişti. Yaptığı şey, eserin onaylanması için hazırlanan bir çizimden ibaretti. Kraliyet 
Sanat Akademisi'nin deyimiyle bu, “bir fresk, yağlı boya resim veya duvar halısına hazırlık niteliğinde yapılmış geniş çaplı bir çizim” idi. Eserinin bu karakalem halinin 


SON AKŞAM YEMEĞİ 


“DAVUT HEYKELİ, 


İKİ SANATÇI 
ARASINDA 
FİLİZLENEN 
VE GİTTİKÇE 
BÜYÜYEN 
REKABETİN İLK 


İŞARETLERİNDEN 


BİRİ OLDU” 


SOL 
Leonardo'nun, 
1519 yılındaki 
ölümüne değin atölyesinde üzerinde çalıştığı başyapıtı Mona 
Lisa 


SAĞ İki sanatçı arasındaki bir atışmaya konu olduğu söylenen, 
Leonardo'nun bronz atı 


görülmeye değer güzellikte olduğu söyleniyordu ancak ne yazık ki o 

da kayıplara karıştı. Elde kalansa, 5 
Temmuz 2011'de Christie's müzayede evinde açık arttırmaya sunulan ve askerlerden birinin çıplak sırtının ve kalçalarının görüldüğü bir eskizi de içeren taslaklardı. Söylentiye göre, Floransa ordusunun askerleri Cascina Muharebesi'nden hemen önce çırılçıplak yüzerken alarm seslerini duymuş ve panik halinde silahlarına sarılmışlardı. Fazlasıyla göz alıcı olan söz konusu bu eskiz, ortadan yok olan karakalem çizimin ne kadar muhteşem olduğuna dair bir fikir vermekte. 

Bu iki eser layığıyla tamamlanmamış olsa da dünyanın en başarılı iki sanatçısı arasındaki bu yarış, sanat tarihçisi Kenneth Clark'a göre Rönesans'ın dönüm noktasıydı. İkilinin rekabeti öylesine büyüktü ki aralarındaki ilişkiye dair bir dizi nahoş hikâye ortaya çıktı. Bir anekdotta ikisi arasında geçen oldukça gergin bir andan bahsediliyor: Bir gün Leonardo, Santa Trinitâ Meydanı'nda İtalyan şair Dante hakkında tartışan iki adam tarafından çağrılır. İkili Leonardo'dan, aralarındaki anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmasını ister. Gözü hemen yakında bulunan Michelangelo'ya ilişen Leonardo onu yanlarına çağırır ve bu konuda daha bilgili olabileceğini söyler. Fakat Leonardo'nun niyetini yanlış anlayan Michelangelo, kendisini aşağıladığını düşünür ve iddiaya göre şu yanıtı verir: “Bronzdan bir at heykeli yapmayı tasarlayıp yapamayan ve utanç içinde öylece bırakan biri olarak bunu siz kendiniz açıklayın.” 

Michelangelo'nun bahsettiği at, Ludovico Sforza tarafından sipariş 


VİTRUVİUS ADAMI 


Bu resmin, San Francesco Grande Kilisesi'ndeki Bakire Meryem şapelinde yer alan göz alıcı altar panonun bir parçası olması planlanmıştı, fakat bu hiç gerçekleşmedi. 1483'te sipariş verilmesine rağmen, eser 1508'e kadar tamamlanamadı. 
Leonardo, para konusunda yaşanan bir anlaşmazlık sonucu ilk versiyonu sattığından, I bu eserden iki ) К . F i 

۲ 


tane bulunuyor. 
Burada görülen tablo Londra'daki 
National Gallery'de sergileniyor, diğeriyse Paris'teki 
Louvre müzesinde... 


Milano şehrinde yer alan Santa Maria delle Grazie Kilisesi'ndeki eski Dominikan manastırının yemekhanesinin duvarını süsleyen bu fresk, yapıldığı tarihten bu yana pek çok kaza geçirdi ve sayısız kez restore edildi. Leonardo, Son Akşam Yemeği üzerinde çalışmaya başlamadan önce epeyce hazırlık yapmış ve birkaç taslak oluşturmuştu. 4,6 metre yüksekliğe ve 8 metre genişliğe sahip başyapıtın boyutları da oldukça etkileyici. 


Leonardo da Vinci denince akla ilk olarak resimleri gelse de bilimsel amaçlı eskizleri de aslında önemli birer sanat çalışması. 1492'de tamamladığı bu eskiz, “Vitruvius'a göre insan vücudunun oranları" olarak da bilinmekte. Antik Romalı mimar Vitruvius'un çalışmasını temel alan eser, 

insan vücudunun ideal oranları 

üzerine kafa yoran Leonardo'nun, 

kusursuz olduğuna inandığı vücut 

biçimini gösteriyor. Günümüzde 

Venedik'teki Accademia Sanat 

Galerisi'nin koleksiyonunda 

yer alan çizimin etrafında 

Leonardo'nun şahsi notları 

mevcut. 


edilmiş olan devasa heykeldi. Yedi metre yüksekliğinde, kilden bir model tasarlayan Leonardo, bunu kullanarak bronz heykeli yapmayı planlamıştı. Fakat her zamanki gibi deneysel çalışan Leonardo, heykelin dökümünü tek seferde yapacağı karmaşık bir yöntemde karar kıldı. 
Ne var ki Fransız işgali yüzünden çalışmalarıyla ilgili tüm planları suya düştü. Birlikler 1499 yılında Milano'ya girip devasa kil heykele rastladıklarında onu atış talimi yapmak için kullandılar ve tamamen tahrip ettiler. Michelangelo'nun iğneli sözlerle, heykelin yarım kalmasına yol açan şeyin Fransız işgali değil, söz konusu yenilikçi yöntem olduğunu ima etmesi Leonardo'yu kızdırmış olsa gerek. 

Ludovico Sforza, heykelin yapımı için ayırdığı bronzu Fransız işgaline karşı kullanılmak üzere toplar yapılması için 1494 yılında 
Ferrara şehrine verdi. Yaklaşık 500 


yıl sonrasında iş insanı Charles C. 
Dent'in, sanatçının tamamlayamadığı eserini yapması için heykeltıraş Nina Akarmu'ya 17 yıl boyunca maddi kaynak sağlamak için uğraşmasının ardından, Leonardo'nun atının tam 
ölçekli bronz bir versiyonu 1999 
yılında Milano'da görücüye çıkacaktı. 
Leonardo 2 Mayıs 1519'da, 
67 yaşında hayatını kaybetti. 
Muhtemelen dünyadaki en ünlü sanat eseri olan Mona Lisa'yı yapmaya 1503'te başlamış olmasına rağmen, öldüğünde tablo hâlâ atölyesindeydi ve anlaşılan o ki eser üzerinde yıllarca çalışmıştı. 
Mona Lisa, Sanatçının ölümünden sonra Fransa Kralı 1. Francis'in eline geçti ve Fransız İhtilali sırasında tablonun insanlığın ortak malı olduğu iddia edilene değin Kraliyet koleksiyonundaki yerini korudu. 
Kısa bir süreliğine Napolyon'un yatak odasının duvarını da süsleyen Mona Lisa, nihayetinde halen sergilendiği 


Louvre Müzesi'ndeki yerini aldı. 


© Im; 

Michelangelo ise 18 Subat 1564'te < öldü. Davut heykeli, Sistine Şapeli'nin tavanı ve diğer başyapıtları, rakibi ÜST gibi onun şöhretinin de sonraki Leonardo'nun yüzyıllarda giderek artmasını sağladı. teknik çizim 

Leonardo da Vinci ile örneklerinden Michelangelo arasındaki ilişkiyi biri... Bu eskizi, bulundukları zaman ve mekân durmaksızın bağlamında değerlendirmek hareket gerekiyor. Landrus'a göre, “Erken edecek bir alet 

š tasarlamaya 

modern dönemde çok sayıda çalışırken sanatçının yaşadığı Floransa'da çizmişti iyi kazanç sağlayan siparişler alabilmek için rekabet edilmesi gayet normaldi.” İkili arasındaki çekişmenin ne ölçüde kişisel olduğunu hiçbir zaman bilemeyiz, ancak genelde normal ve ölçülü bir rekabet olduğu anlaşılıyor. 
Hatta verimli olduğu dahi iddia edilebilir, zira bu rekabet ortamının dünyanın en büyük başyapıtlarından bazılarının ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu söylemek mümkün. Landrus şu Aik Pema sonuca varıyor: “Tıpkı günümüzde SE 


atölyelerinde çalışan sanatçılar arasındaki rekabette olduğu gibi, Leonardo ve Michelangelo arasındaki rekabetin de en önemli artısı, eserlerin kalitesini kayda değer ölçüde arttırmasıydı."” O 


AZİZ HIERONYMUS 


Leonardo'nun göz alıcı eserlerinden biri olan dini içerikli bu tabloda, Kitabı Mukaddes'i Latinceye tercüme etmesiyle tanınan Aziz Hieronymus tasvir ediliyor. Yaşamının ilerleyen safhalarında kendisinin 


münzevi olduğu ve 
Г Г 5 _ «< 
L ' 


çöllerde yaşadığı 
= q niş 


söylenir. Leonardo, 
Aziz Hieronymus'un bu dönemini resmetmeyi 

tercih etmiş. Paha biçilemeyen bu eser hakkındaki 

en şaşırtıcı şeyse tamamlanmamış olması. 


AKİL ADAMLARIN HAYRANL Floransa'daki San Donato a Scopeto Kilisesi'nin rahiplerinin yaptırdığı bu resim, Leonardo'nun tamamlanmamış bir diğer eseri. Siparişi aldıktan bir yıl sonra şehirden ayrıldığı için resmi bitiremedi ve sonrasında ölümüne dek eser bu şekilde kalmaya devam etti. Resmin 

merkezinde, 

kucağındaki çocukla 

Meryem Ana 

görülüyor. Etrafını 


sarmış ona yalvaran 


yaşlı adamlar ve silahlı asker figürleri resme oldukça 


etkileyici bir hava 


NİNJALARIN SIRLARLA DOLU DÜNYASI 


Bir esrar perdesinin ardında sıra dışı eğitimlerden geçirilen ve en tehlikeli görevlerde başvurulan seçkin ninjalar suikast, casusluk ve sabotaj konularında ustaydı 


aponya'nın ninjaları yüzyıllar boyunca efsanelere konu oldu. Bu seçkin savaşçıların Japon folkloruna nüfuz etmiş olağanüstü maceraları, gerçekle kurgu arasındaki ince çizgiyi bir miktar bulanıklaştırıyor. Fakat aslına bakılırsa, ninjaların gerçek hayattaki maceraları ve kahramanlıkları, 15 ila 16. 
yüzyıllardaki altın çağlarından itibaren çevrelerini kuşatan bu efsanelerden katbekat daha etkileyici. 
Ninjalar veya orijinal ismiyle > “shinobiler" 15. yüzyılın ortalarında  ,.*” 
tarih sahnesindeki yerini Ey aldı. Çoğunlukla ninjalarla özdeşleşen casusluk, düşman 


bölgesine gizlice sızma : 
ve suikast gibi beceriler : onlardan önce de var : 
olmakla birlikte, 1400'lerin ` ortasında özellikle bu alanda + eğitim gören bir savaşçı ч 


grubu ortaya çıktı. Ninjalar, onurlu samurayların antitezi olarak görülse de esasen iki grup arasındaki ilişki bundan çok daha žE karmaşıktı. Ninjalar sıklıkla paralı askerler olarak PE 


görev yapıyorlardı. Bununla birlikte, samurayların da ninjalar gibi faaliyet yürüttüğü örneklere rastlamak mümkün. 

Özel bir eğitimden geçen ninjalar, belli bir bölgeye hâkim olan ve kendi silahlı güçlerine sahip savaş beylerinin paralı askerleri olarak 15. 


Yazan: Matthew Moss 


s. ......... 
` 


BİLİYOR 
MUYDUNUZ? 


Ninjalar, ayak seslerinin duyulmasını engellemek E için sıklıkla ceplerindeki Ñ bir kutu içerisinde i 

cırcır böceği taşırdı < 


yüzyılda boy göstermeye başladı. Bu savaş beyleri, 

rakiplerine karşı casusluk, baskın ve sabotaj 

eylemleri düzenlemek, kimi zaman da onları 

öldürtmek için ninjalara başvuruyordu. Esasen 

bir askeri sınıfın ismi olan shinobi tabiri bu paralı 

askerleri ifade etmek için kullanılmaya başlandı. 

Shinobiler, sıradan çiftçiler arasından gelmiyordu; 

genellikle ashigaru (piyade) sınıfından askerler 

bu yolu seçiyordu, hatta aralarında samuraylar 

., bile vardı. İlk başlarda bu meslek 

ы... babadan çocuklara geçmekteydi. 

:*., Sayıları arttıkça birlikler ve 

`.. klanlar kurulmaya başlandı. 

`, Ninjalara en tehlikeli 

` görevler veriliyordu ve 

` çoğu zaman hayatta 

: kalma garantileri yoktu. 

Yetenekleri doğrultusunda 

; casus, gözcü, suikastçı 

, ve kundakçı olarak görev yapıyorlardı. Ancak ninjaların 

başlıca rolü, bir düşman kalesine 

veya karargâhına gizlice sızarak ya 

da bölgede gözcülük yaparak istihbarat 

toplamaktı. O dönemde yazılmış eğitsel bir şiir 

ninjalara, “gözcülük yaparken öğrendiklerini 

her zaman kâğıda çiz ve bunları liderine şahsen 

bildir" diye öğüt veriyordu. Bir diğerinde ise, 

“eğer hareket halindeki bir gruba rehberlik edip, 

yolu planlıyorsan, çevredeki dağ ve nehirler 

hakkındaki bilgileri edinmeli ve düşmanın 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` GÖLGE SAVAŞÇILAR 
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DRE 

1 
ne kadar uzakta olduğunu tespit etmelisin” deniyordu. Bu öğütlere uyan seçkin ninjaların topladığı bilgiler sayesinde sayısız muharebenin ve kuşatmanın seyri değişti. 

Ninjaların üstlendiği diğer bir önemli görevse sabotajdı ve en sık görülen sabotaj şekli kundakçılıktı. Düşman kalelerine sızıp her yeri ateşe veriyorlardı. 1541 yılında, Iga bölgesinin ninja gelenekleriyle yetişmiş seçkin bir ninja, Kasagi kalesine sızarak kalenin avlusundaki yapıları ateşe verdi. Bu tarz saldırılar ninjaların uzmanlık alanı haline gelmişti. 1558'de Sawayana'da, 1561'de ise Maibara'da benzer saldırılar düzenlediler. 

Zamanla ninja kelimesi suikastla eş anlamlı hale geldi. Savaş beyleri rakiplerini öldürtmek için sıklıkla ninjaları kullanıyordu. O kadar yetenekli ve sinsilerdi ki kaleleri tasarlayanlar ninjalara karşı, basınca duyarlı döşeme tahtaları ve duvarlara gizlenmiş silahlar gibi çeşitli savunma yöntemleri geliştirmeye başladı. Ayrıca, ünlü Himeji Kalesi gibi birçok kale, içerideki koridorlara ve geçitlere aşina olmayanlar için adeta bir labirenti andıracak şekilde, dolambaçlı bir tasarımla inşa edildi. 

Ne var ki alınan bu önlemlerin her zaman 


Ninjalar, Hara Kalesi kuşatmasında 
| büyük fayda sağladı. Hristiyan isyanı |” 4 
; ninjaların yer aldığı son büyük I j çatışmaydı 


çok sayıda suikast girişimi gerçekleşti. 

1467 ile 1477 yıllarında Japonya'yı kasıp kavuran 
ve Sengoku Dönemi olarak bilinen kaotik bir döneme sürükleyen kanlı Onin İç Savaşı sırasında, shinobiler profesyonel bir savaşçı sınıfı olarak ortaya çıkmıştı. Fakat aynı süreçte rakip daimyolar (feodal derebeyleri) ninjaları farklı bir şekilde, yeni ve etkili bir silah olarak düşmanlarına karşı kullanmaya başladı. Casus, gözcü, kisho (ani baskın askeri) ve düşmanı bölmek için provokatör rollerine bürünen ninjalara çoğu zaman kendi müttefikleri dahi şüphe ve temkinle yaklaşıyordu, 


başarılı sonuç verdiği söylenemez. Zira yıllar içerisinde boğaz kesmekten, uyuyan kurbanın ağzına zehir damlatmaya kadar farklı yöntemlerle 


ancak yeteneklerine gönülsüzce de olsa saygı duyuluyordu. 1600'lere gelindiğinde, ninja ve samuray sınıfı arasındaki ayrım iyiden iyiye 


“Ninjalar o kadar yetenekli ve sinsilerdi ki kaleleri tasarlayanlar onlara karşı savunma yöntemleri geliştirmeye başladılar” 


BİR NİNJANIN ROLLERİ 


Çok yönlü yetiştirilen ninjaların asli görevi gizli operasyonlar olsa da aynı zamanda taktisyen ve geleneksel savaşçı yeteneklerine de sahiplerdi 


Casas 


= Ninjalarin asli 
+ görevlerinden biri, 


askeri seferlerden бпсе ve 


sefer süresince, onları görevlendirmiş olan 


derebeyleri için istihbarat 


toplamaktı. Düşman 


saflarının arasına karışmak 


için gizlenme yeteneklerinden faydalanarak karargâh ve kalelere sızıyorlardı. Bu sayede, savunma düzeneklerinin haritasını çıkarıyor, şifreleri öğreniyor ve askeri hareketlilikleri 


bildiriyorlardı. 1487 yılında 


Yoshihisa'nın ninjaları 
Magari'deki bir Takayori karargâhına sızdılar ve saldırı başlamadan önce çok önemli bilgiler sağladılar. 


Asker 


Gizlilik ve 
“ düşman askerlerinden saklanma konusunda usta olan ninjalar, geleneksel savaşta da fevkalade yetenekliydi. 
Hatta bazı ninjalar aynı zamanda samuraydı. 
Muharebeler sırasında sıklıkla başvurulan taktiklerden biri, düşman sancağını ele geçirerek askerler arasında kafa karışıklığı ve kargaşa yaratmaktı. 
Ancak, uzun süren kuşatmaları hızlıca nihayete erdirebilmek için ninjalara daha ziyade sabotaj görevleri veriliyordu. 


К 


Ninjalar 

© düşman kalelerine kolaylıkla sızabildiğinden, en önemli görevlerinden biri de sabotaj yapmaktı. Bunun için kullandıkları başlıca silahsa ateşti. 
Dönemin Japon kaleleri taş temelin üzerine ahşaptan inşa edildiğinden, yangına karşı dayanıksızdı. 
1558 yılındaki 
Sawayana kuşatması sırasında ninjalar düşman kalesine sızarak kaleyi ateşe verdi ve zora girmiş olan kuşatmayı kısa sürede sonlandırdı. 


State 


Suikastçı 

Ninjaların en efsanevi uzmanlık alanı acımasız ve sessiz suikastlardı. Savaş beyi 
Oda Nobunaga pek çok kez bu girişimlerin hedefi oldu. Usta bir nişancı olan Sugitani Zenjubö, 
1571'de Nobunaga'yı öldürmeye çalışmış, ancak başarısız olmuştu. 1573'te ise Manabe Rokurö, 
Nobunaga'nın kalesine sızmış, fakat muhafızlar onu fark edince “seppuku” (harakiri) adı verilen yöntemle intihar etmeye zorlanmıştı. 1579'da, Kido 
Yazaemon ve ninjaları 
Nobunaga'ya ateş açtı. Onu ıskaladılar fakat yanındaki yedi kişiyi öldürdüler. 


belirsiz bir hal adlı. Örneğin, Hattori Hanzö gibi tanınmış ve seçkin bir samuray, aynı zamanda yetenekli bir ninja olabiliyordu. 

Teoride ülkenin askeri lideri olan fakat Japonya'daki feodal yapı nedeniyle aslında tüm ülkenin kontrolünü elinde tutan bir “askeri diktatör” rolünü üstlenen şogunların ve tabii ki daimyoların savaşlar sırasında ihtiyaç duyduğu ninjalar yüzlerce yıl boyunca iki klan tarafından karşılandı. İsimlerini bulundukları bölgelerden alan ve birbirlerine komşu olan bu klanlar Iga ve Köga'ydı. Bu dağlık bölgelerin köyleri Japonya'nın en etkili profesyonel ninjalarının yetiştiği yerlerdi. 
Feodal derebeylerinin boyunduruğu altında olmayan bu ninjalar, tüm hayatlarını ninjutsu (gizlenme sanatı) eğitimine adayabiliyordu. 

Japonya'daki ikinci şogunluk olan Ashikaga şogunluğu 1573 yılında daimyo Oda Nobunaga tarafından devrilene kadar, Iga ninjaları Ashikaga'ya hizmet etti. Nobunaga 1581 yılında Ashikaga'nın destekçilerini öldürerek ve Iga'yı işgal edip bölgedeki köylerin çoğunu yok ederek hâkimiyetini sağlamlaştırdı. Saldırı o kadar hızlı gerçekleşmişti ki Iga'dakiler ninjutsu yeteneklerini kullanamamış ve geleneksel yollarla savaşmak zorunda kaldıklarından bozguna uğramıştı. 

Hayatta kalan Iga ninjaları çevredeki dağları aşarak kaçtılar ve Mikawa bölgesinin daimyosu Tokugawa leyasu'ya hizmet etmeye başladılar. En önemli Iga ninjalarından biri olan Hattori Hanzö, Teyasu'nun hem yakın arkadaşı hem de muhafızı oldu ve Nobunaga'dan kaçmasına yardım etti. 
Ieyasu güç kazanıp 1603'te şogun olunca, bu yardımına karşılık toprak ve çeşitli yetkiler vererek Hanzö'yu ödüllendirdi. Iga ninjalarının geri kalanı, 18. yüzyıla kadar muhafız ve casus olarak Tokugawa şogunluğuna hizmet etti. 

Iga'ya oranla daha küçük bir klan olan Köga'nın 


Efsanevi eşkıya ninja 
Ishikawa Goemon, düşmanları tarafından ele geçirilerek oğluyla birlikte canlı canlı kaynar kazana atıldı 


Де Bişi A GÖLGE SAVAŞÇILAR. 


€ĞİTİMİ 
GiTiMi 
Ninjalar, uzman shinobiler olmalarını 


sağlayacak becerileri kazanabilmek için erken yaşlardan itibaren eğitiliyordu 


Ninjalar tüm hayatlarını, ninjutsu ustası olmak için gerekli öğretileri ve becerileri mükemmelleştirmek için harcardı. Becerileri ve gelenekleri babadan oğula veya ustadan (sensei) çırağa geçiyor 

ve bu şekilde ninja hanedanları oluşuyordu. 
Samuraylarınkine benzer şekilde ninjaların eğitimi de oldukça erken bir yaşta, neredeyse yürümeyi öğrenir öğrenmez başlıyordu. Katanadan ninja yıldızına bir dizi silahla nasıl dövüşeceklerini de 


içeren 18 farklı disiplini öğreniyorlardı. Bu 18 
disipline ek olarak, “Bugei Juhappan” yani 18 
Dövüş Sanatı için de eğitim alıyorlardı. Bunların yanı sıra bir ninja; zehir ve patlayıcı üretmeyi, kılık değiştirmeyi, yakalanmama yöntemlerini, gizlice binalara girmeyi ve ateşli silah kullanmayı öğreniyordu. Ninjalar son derece fit bir vücuda sahipti ve uzun süreler boyunca koşma, kale duvarlarına tırmanma, uzun mesafe atlama ve birden çok düşmanla silahsız şekilde dövüşme gibi etkileyici fiziksel beceriler sergiliyorlardı. 
Ayrıca, sıra dışı psikolojik özelliklere de sahiplerdi. 
Örneğin, ölümden korkmamayı öğrenmişlerdi ve samurayların sadakat geleneğini bir adım öteye taşıyarak, halk nezdinde takdir görmeyi beklemeksizin, bağlı oldukları derebeyine gizlice hizmet ediyorlardı. Samuraylardan farklı olarak ninjalar gizli savaşta uzmanlaşmıştı. Görevleri, düşmanlarının arasına sızıp suikast yoluyla veya savaşma kabiliyetlerini sekteye uğratarak onları zayıflatmaktı. Düzenli ninja eğitimi 1460'larda başladı ve 18. yüzyıla kadar devam etti. 
Günümüzde sadece birkaç okul bu yetenekleri 


yaşatıyor. 


18 DISIPLIN 
: Seishinteki Kyöyö 
Ruhsal arınma 


7 Ninpö Taijutsu 
Güç ve yakın dövüş teknikleri 


` Kenpo 
Kılıç dövüşü 


4 Söjutsu 
Mızrakla dövüş 


5 Naginatajutsu 
Kargıyla dövüş teknikleri 

5 Böjutsu 

Sopayla dövüş 

7 Kayakujutsu 
Ateşli silahlar, barut 


ve patlayıcıların kullanımı 


© Kusarigamajutsu 
Orak ve zincirle dövüş 


© Shurikenjutsu 
Fırlatılan silahları kullanma teknikleri 


17 Kyüjutsu 
Okçuluk 


© Suijutsu 
Yüzme ve su 


kanallarını aşma teknikleri 


17 Hensöjutsu 
Kılık değiştirme sanatı 


13 Ongyöjutsu 
Gizlenme ve gözden kaybolma teknikleri 


17 Kakushi Bukijutsu 
Gizlenmiş silahların kullanımı 


15 Ninki 
Tırmanmak ve binalara girmek için kullanılan aletlerde uzmanlaşma 


16 Ninyakujutsu 
Bitkisel tıp ve ilkyardım becerileri 


17 Gunryaku Heihö 
İstihbarat toplama, gizlenme teknikleri, sıra dışı stratejiler ve hileler 


18 Tenmon 
Astroloji, astronomi, meteoroloji, coğrafya ve topografya 


Gm) 
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Ninjutsu eğitimi alan bir 


samuray, kılıcını (katana) çekiyor 


YEDİ ÜNLÜ 


HATTORI HANZÖ 


Aynı zamanda bir samuray olan Hanzö, bir taktik ustası ve Tokugawa şogunluğuna hizmet etmiş bir mızrak dövüşü üstadıydı. Hanzö ve ninjaları, 1580'lerde daimyolarını koruyarak tüm Japonya'nın hükümdarı olmasına yardımcı oldu. 


MOCHIZUKI CHIYOME 
1540'LAR - 1570'LER 

Mochizuki en ünlü kadın ninjalardan biriydi. Kocasının amcası Takeda Shingen için casusluk yapmak üzere kimsesizlerden, göçmenlerden ve fahişelerden oluşan ve tüm üyeleri kadın olan bir casusluk ağı kurdu. 


FÜMA KOTARÖ 


Kotarö, bağımsız ninja klanı Füma'nın lideriydi. Höjö klanına hizmet etmişti ve 1580 yılında ninjalarıyla birlikte Takeda klanının karargâhına sızarak kargaşa ve paniğe yol açtı. 


lek e w(i 


ISHIKAWA GOEMON 


Goemon, kanun kaçağı bir ninjaydı. 
Zengin derebeylerinden ve daimyolardan çaldıklarını yoksullara dağıtıyordu ve bir anlamda Japonya'nın Robin Hood'uydu. 
Nihayetinde yakalanarak kaynar kazana atıldı. 


ninjalarıysa uzun yıllar boyunca bağımsız hareket ettiler ve genelde, birbirleriyle rekabet halindeki savaş beylerine hizmet eden paralı askerler olarak görev yaptılar. Fakat 15. yüzyılın sonuna doğru, yerel daimyoları Rokkaku tarafından topraklarını savunmak için göreve çağrıldılar. Rokkakular, Onin Savaşı'nın ardından Ashikaga şogunluğuna karşı isyan bayrağını açtı ve yeni topraklar ele geçirerek şogunun emirlerini tanımadığını 

ilan etti. 1487 yılında, Ashikaga şogunluğunun dokuzuncu şogunu Ashikaga Yoshihisa, Rokkaku kalelerini kuşatmak üzere ordunun başına geçti. 
O dönemde şogunluğa hizmet etmekte olan Iga ninjaları bu çatışma esnasında Köga Ninjaları ile karşı karşıya gelmişti. Rokkaku kaleleri bir bir düştü ve Köga ninjalarına ölene kadar savaşma emri veren daimyolar kaçtı. Gerilla savaşında usta olan Köga ninjaları, şogunluğa karşı bir ayaklanma başlattı. Bölgenin coğrafyasını çok 

iyi tanıyan ninjalar, bunun avantajını kullanarak dağlarda gizlendiler ve Yoshihisa güçlerine karşı gerçekleştirdikleri ani baskınlarda başarılı oldular. 
Şogun karargâhlarına saldırıyor, etrafı ateşe verip tam bir kargaşa yaratıyorlardı. 

Şogun birliklerine yaklaşık iki yıl boyunca komuta eden Yoshihisa'nın 1489 yılındaki ölümü Köga topraklarındaki işgalin de sonunu getirdi. 
Gerilla savaşındaki yetenek ve cesaretleriyle dikkat çeken Köga ninjaları hem geleneksel hem 


TOMO SUKESADA 

16. YUZYII 

Sukesada, Köga Ninjaları'na liderlik ediyordu. Nobunaga tarafından, 8О adamıyla birlikte, Imagawa klanının elinde bulunan Kaminogou kalesini yerle bir etmek üzere görevlendirildi. 
Kalenin kulelerini ateşe vererek 200 
muhafızı öldürdüler. 


KATÖ DANZÖ 


1500 - 1569 

Hünerli bir illüzyonist olan Danzö, bu yeteneğini ninja eğitiminde öğrendikleriyle birleştirdi ve dikkat dağıtıp ortadan kaybolma becerisiyle nam saldı. Uesugi Kenshin'e hizmet ediyordu. 


KIDO YAZAEMON 


Yazaemon, bir tür uzun namlulu 

ve fitilli tüfek olan Tanegashima 
arkebüzünde ustalaşmıştı. 1579 
yılında savaş beyi Oda Nobunaga'ya düzenlenen suikast girişiminde, misket tüfeği taşıyan bir ninja grubuna liderlik etti. 


“Ninjalar, Imagawa kalesine sızıp kalenin kulelerini ateşe vererek paniğe yol açtılar" 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de gayri nizami savaşçılar olarak, korku salan ve yüzlerce yıl sürecek bir ün kazanmıştı. 
1560'larda Tokugawa Іеуаѕи, Imagawa klanının kalelerine baskın yapmak amacıyla Tomo Sukesada liderliğindeki Köga ninjalarını görevlendirdi. Sukesada ve ninjaları, Imagawa kalesine gizlice sızıp kulelerini ateşe verdiler ve paniğe yol açıp, garnizondaki askerlerin büyük bölümünü öldürdüler. Ayrıca, Fushimi Kalesi'nin savunulmasına yardım edip, Ishida Mitsunari'nin saldırısını engelledikleri Sekigahara Muharebesi'nde de önemli bir rol oynadılar. 
Tokugawa leyasu'nun bu muharebede kazandığı zafer, 1868 yılına kadar hüküm sürecek olan Tokugawa şogunluğunu kurmasını sağladı. 

1600 yılından itibaren Köga ve Iga ninjaları 
şogunun seçkin muhafızları olarak, iktidarın ana merkezi Edo Kalesi'nin savunmasında birlikte çalışmaya başladılar. Tokugawa şogunluğu, Japonya'da yüzyıllar boyunca devam edecek bir barış ve huzur döneminin mimarı oldu. 
Gerçi 1638'de son bir kez daha ninjalara ihtiyaç duyulmuştu. 

Ödedikleri vergilerin yükselmesinden şikâyetçi olan Hristiyanlar, 1637 yılında Amakusa Shirö liderliğinde Shimabara İsyanı'nı başlattı. İsyancılar, şogunun orduları onlara yaklaştığı sırada Hara'daki kaleye çekilerek uzun sürecek bir kuşatma için mevzilenip, hazırlık 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Düşman saflarına sızan ninjaların topladığı istihbarat karşı tarafın savunmasının zayıf yanlarının tespit edilmesini sağlıyor ve böylece kale saldırılarında önemli bir rol oynuyordu 


yaptılar. Kuşatma muharebesinde usta olan Кога ninjalarının sahaya geri dönme zamanı gelmişti. Rivayetlere göre, kuşatma sırasında keşif kolu olarak Hristiyan isyancıların saflarına gönderildiler. Kalenin planını çıkararak tabyalar arasındaki mesafeyi, duvarların yüksekliğini ve kaleye ait hendeğin derinliğini en ince ayrıntısına kadar tespit ettiler. Geri döndüklerinde, şogun için düşman savunmasının detaylı bir planını hazırladılar. Ardından ninjalara, düşman hatlarına saldırarak erzaklarını ele geçirmeleri 

ve mukavemet gücünü öğrenmeleri emredildi. 
Hara'daki son taarruz sırasında ise Köga Ninjaları, saldırı güçleri arasındaki irtibatı sağlama ve haber ulaştırma görevlerini yerine getirdiler. Kale hızlıca ele geçirildi. Ninjalar, Japonya'da Hristiyanlığın baskı altına alınmasında önemli bir rol oynamıştı. 
Hristiyanlık, 19. yüzyıla kadar tekrar gün yüzüne çıkamayacaktı. 

Iga ve Köga ninjaları en saygı duyulanlar olsa da başka aktif gruplar da vardı. Fuma Kotaro'nun liderlik ettiği bir grup, Hojo klanına hizmet ediyordu. 
Fakat klanın daimyosu Бу 
yenilgiye uğrayınca 74 
eşkıyalıkta karar kıldılar. : Zengin daimyoların : 
mallarını çalarak Robin : | 
Hood benzeri bir üne : 
kavuşan Ishikawa Goemon da eşkayalığı seçen bir diğer ninjaydı. “Nukenin”, yani firari bir ninja olmadan 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önce, Iga ninjutsu ustası Momochi Sandayu'dan eğitim almıştı. Goemon, 15 yıl boyunca zengin derebeylerinden çaldıklarını yoksullara dağıttı. 
Efsanevi bir şahsiyet olduğundan, ölümüne dair birbiriyle çelişen rivayetler mevcut. En yaygın hikâyeye göre, karısının öldürülmesi ve oğlunun yakalanmasının ardından, Goemon 1594 yılında Toyotomi Hideyoshi'nin kalesine sızarak onu öldürmeye kalkıştı. Fakat masanın üzerinde duran bir zili kazara düşürünce muhafızlar tarafından fark edildi ve anında yakalandı. 
Goemon, oğluyla birlikte kaynar bir kazana canlı canlı atılarak öldürüldü. Bugün bile Japonya'da bir halk kahramanı olarak anılıyor. 

Japonya'daki savaşçıların hepsi erkek değildi. 
Japon soylulara mensup Onna-bugeisha savaşçı sınıfı, kadın samuraylardan oluşmaktaydı. Bunun yanı sıra kadın ninjalar, yani kunoichiler de vardı. 
Aslına bakılırsa kadınlar, ninjaların gizli görevleri için oldukça elverişliydi. Hizmetçi, dansçı, metres veya geyşa kılığına girerek düşman >e., kalelerine sızabiliyorlardı. Kunoichiler 

B® -. Zaman zaman suikastçı rolüne de М... bürünüyordu. 

A» En ünlü kadın ninja, soyu 

k. Köga Ninjalarrna dayanan 

|» ve bir samuray lordunun 

: karısı olan Mochizuki 
| : Chiyome'ydi. Kocası savaşta 
J: öldürüldüğünde, onun amcası 
; veTakedaklanının lideri olan 
J. Takeda Shingen'in himayesine 
. girdi. Takeda, rakip Капага ve 


daimyolara karşı casusluk faaliyetleri yürütmek için Mochizuki'den bir kunoichi ağı kurmasını istedi. Mochizuki kimsesizlerden, göçmenlerden 

ve fahişelerden oluşan bir grup toplayarak, onlara ninjaların gizlenme sanatını öğretti. Şüphe çekmemek için genellikle miko (tapınak görevlisi) kılığında seyahat eden bu kunoichiler, istihbarat topluyor ve ulak olarak görev yapıyordu. Geyşa, fahişe veya hizmetçi kılığına girip, en korunaklı kalelere dahi sızabiliyorlardı. Erkek meslektaşları gibi suikast eğitimi de almışlardı. Shingen'in 

1573 yılındaki ölümünden önce söz konusu 

ninja ağı yüzlerce kadına ulaşmıştı. Ancak daha sonraki tarihsel kayıtlarda Mochizuki'nin ismine rastlanmıyor. 

Hristiyanların 1638 yılındaki Shimabara İsyanı'nın ardından, Edo devrinde Japonlar uzun bir barış dönemine girdi. Shimabara İsyanı, ninjaların bu uzun barış döneminde yavaş yavaş gözden kaybolmadan önce yer aldığı son büyük çatışmaydı. Bölgedeki askeri mücadeleler küçük çatışmalarla ve kısa süreli isyanlarla sınırlı hale geldiğinden, ninjalara duyulan ihtiyaç da gün geçtikçe azaldı. 18. yüzyıla gelindiğinde, ninjaların casusluk ve istihbarat toplama gibi geleneksel rolleri el değiştirdi ve şogun Tokugawa Yoshimune'ye hükmü altındaki feodal derebeyleriyle ilgili istihbarat sağlayan Oniwaban adlı gizli ajan grubu bu görevleri üstlendi. Ninjaların gelenekleri ve yetenekleri hâlâ varlığını sürdürse de günümüzde yalnızca bir avuç insan gerçek bir shinobi olduğunu iddia edebilir. 
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С GÖLGE SAVAŞÇILAR. 


+ BİR NİNJANIN ÇANTASI 


GÖLGE SAVAŞÇILAR 


Ninjutsu teçhizatları ninjaların sızma ve suikast görevlerini başarıyla yerine getirip kaçabilmeleri için tasarlanmıştı. Ninjalar pek çok silah ve aleti ustalıkla kullanıyordu 


KYOKETSU-SHOGE 3,5 metre 

uzunluğunda bir halat veya zincire bağlı çift taraflı bu pala, köylülerin kullandığı bir bıçağın gelişmiş haliydi. 
Menzilli bir silahtı ve duvarlara tırmanmak için de kullanılabiliyordu. 


TESSEN Demirden yapılan 

Tessen veya diğer adıyla savaş yelpazesi, gizli bir silahtı. Mızrakları ve okları hedeften saptırmak için kullanılıyordu. 


KAKUTE Öldürücü sivri uçlara sahip bu küçük halkalar çoğunlukla zehirli oluyordu. 


SAI Yanlarda bulunan çatal şeklindeki sivri uçlarla kemere takılan Sai ve Jitte, düşmana darbe indirmek için kullanılan kör silahlardı ve aynı zamanda bir rütbe sembolüydü. Ninjalar genelde bu silahlardan iki tane taşırdı. 


CHIGIRIKI Orta Çağ 
Avrupası'ndaki zincirli gürze benzeyen bu silahın ahşap sapına 


demir bir ağırlık takılıyordu. 


BO-SHURIKEN Cirit benzeri 

fırlatılan bir silah olan Bo-Shuriken, yakın mesafedeki düşmanı yavaşlatmak ve yaralamak için kullanılıyordu. 


SHURIKEN Ninjaların en 

ünlü silahı olan ninja yıldızı hiçbir zaman öldürme amaçlı kullanılmamıştı. Etrafı fünyelerle kaplanarak, zehirli bir duman bulutu yaratmak için kullanılıyordu. 


BO-HIYA Kore menşeili olan 
Bo-Hiya ateş okları esasen yay kullanılarak atılıyordu. Fakat 
16. yüzyılda çakmaklı arkebüzler Japonya'da kullanıma girince, samuraylar ve ninjalar Bo-Hiyaları arkebüzlerden ateşlemeye başladılar. 


KATANA Katana aslında 

samuraylarla özdeşleşmiş bir silah, ancak ninjalar da yetenekli zanaatkârların yaptığı bu ölümcül keskinlikteki kılıçları kullanıyordu. 


Katana kullanımı, bir ninjanın ustalaşması gereken en önemli dövüş sanatlarından biriydi. 


1 KAGINAWA Ninjaların özel 

ekipmanlarından biri olan bu çengel, duvarlara tırmanmak için kullanılıyordu. 


ае Kusarigama, demir zinciri olan bir oraktı. 
Demir zincirle düşmanın silahı kıstırılıp etkisiz hale getiriliyor, ardından orağın bıçağıyla bir darbe indiriliyordu. Bu silahın kullanımının öğrenildiği dövüş sanatına Kusarigamajutsu deniyordu. 


12 MAKIBISHI Yere atılan bu 
keskin demir dikenler insanlara ve atlara karşı kullanılabiliyordu. 


1 MANRIKI Manriki veya diğer 

adıyla Kusari-Fundo, iki ucunda ağırlıklar (fundo) bulunan farklı uzunluklardaki bir zincirden (kusari) oluşuyordu. 


1 SHIKOMIZUE İçerisine kılıç 
gizlenmiş bu baston, ninjaların 

silahlara izin verilmeyen bölgelere 

gizlice sokması için ideal bir silahtı. 


1 TEKKO-KAGI Diğer pek çok 
ninja silahı gibi Tekko-Kagi de esasen çiftçilerin kullandığı bir aletten esinlenerek geliştirilmişti. 
İki ele de giyilen bu silah düşmanın vücudundaki korumasız yerleri yaralamak için kullanılıyordu. 


1 ASHIKO DEMİRLERİ Ninjalar bu 
demirleri ayaklarına bağlıyor, 

bu sayede kale ve hisar duvarlarına 

tırmanabiliyorlardı. 


1 7 YAYI Hem ninjaların hem 
de samurayların kullandığı güçlü Yumi yayları 16. ve 17. yüzyıllarda gelişmeye devam etti. Ninjaların Kyüjutsu savaş sanatında (yay sanatı) ustalaşması gerekiyordu. Belirlenen hedefleri hem yaya olarak hem de at üstünde hızlı ve seri bir şekilde vurma becerisine sahiplerdi. m 


© Alamy, Getty Images, Rebekka Неа 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BURKE & HARE ! 


Ceset Hırsızları 


İskoçya'nın Edinburgh şehrinde yaşamış olan Burke ve Hare, ceset hırsızlığını zirve noktasına taşıyarak, günümüze kadar ulaşan kötü bir şöhret edindiler 


Yazan: Nell Darby 


ir dizi korkunç cinayet haberi Edinburgh basınına ulaştığında, gazeteler faillerden biri hakkında övgü dolu sözler sarf ediyordu; yaklaşık 1,65 boyundaki bu “küçük zarif adam" usta bir dansçıya benziyordu ve üstelik İrlanda halk dansında oldukça başarılıydı. İçki masalarının aranan ismiydi; zeki sayılırdı ve bahçe küreğini ustaca kullanıyordu. Fakat bu şaşırtıcı sözlerin hemen ardından, “şeytani bakışları vardı” yorumu okunduğunda, çizilen bu portrenin aslında hicivli olduğu hemen anlaşılmıştı. 

Aslına bakılırsa İrlanda halk dansı ifadesi, darağacının ilmiği boynundan geçmiş kişilerin istemsizce yaptığı hareketlere atıfta bulunuyordu ve muhtemelen failin sonunun yakın olduğunu anlatmayı amaçlıyordu. 

Aynı zamanda, failin etnik kökenine de bir göndermeydi. Küreği ustalıkla kullanmaksa, cinayet işleyen veya cesetlerden kurtulmak isteyen biri için faydalı bir beceriydi kuşkusuz. 

Basındaki bu tarif Burke için yapılmıştı. Aynı yazıda Burke'nin arkadaşıysa, sefil ve ahmak görünümlü biri olarak tarif ediliyor, “donuk ve kapkara gözleriyle, o an hapishanede olduğu için değil, doğuştan kötü niyetli bakışlara sahip, suratsız" biri olduğu söyleniyordu. 

Bahse konu arkadaş Hare'ydi. William Burke ve William Hare, 19. yüzyılın başında Britanya toplumunu dehşete düşüren bir dizi korkunç ceset hırsızlığıyla birlikte anılır oldu. 

O dönemde sık rastlanan ceset hırsızları, ölüleri mezarlarından çıkaran ve kadavra 


Ölümü temsil eden bir figürün yardımıyla kadınları sarhoş eden katillerin resmedildiği bir karikatür 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üzerinde incelemeler yapmak isteyen hevesli tıp öğrencilerine satan, perişan ve sefil haldeki kişilerdi. Burke ve Hare ise farklı bir yol izledi ve ölüleri mezardan çıkarmak yerine, para kazanmak için kurbanlarını katletmeyi seçtiler. 
Gerçi Blackwood dergisi Hare hakkında, “katile pek benzemeyen bir ölü hırsızı; yaşayan birini boğarak öldürmektense, mezarlardan cesetleri çıkarıp satan bir caniye benziyor" diye yazmıştı ama durum hiç de böyle değildi. 

Adamların ikisi de sıradan, orta sınıf ailelerden geliyordu. 1792 yılında Tyrone Kontluğu'na bağlı Urney kasabasında doğan Burke, İrlandalı işçi bir ailenin oğluydu. 

Hayatta başarılı olamamıştı ve geçim sıkıntısı çekmekteydi. Çeşitli işlerde çalışarak, karısı 

ve iki çocuğunu zorlukla geçindiriyordu. 

Farklı zamanlarda uşak, fırıncı, dokumacı ve ayakkabıcı çırağı olarak çalıştı. Yaklaşık altı 

yıl orduda görev yaptıktan sonra 1818 yılında ailesini arkasında bırakarak İskoçya'nın yolunu tuttu. Giderken, ailesini yoksulluktan kurtarmak için onlara para göndereceğine dair söz vermişti. 

Fakat bunun yerine, kendine Helen McDougal adında bir metres buldu ve Edinburgh çevresinde inşa edilmekte olan taşımacılık kanalı Union Canal'da işçi olarak çalışmaya başladı. Çok geçmeden İrlanda'daki karısını ve çocuklarını tamamen unuttu. Yine burada, İrlanda'nın Armagh kasabasından gelmiş bir diğer İrlandalı kanal işçisi William Hare ile tanıştı. Çok aksi bir insan olmasıyla tanınan Hare, eski bir tarım işçisi ve uşaktı. Hare ve 


furs 
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Burke & Hare: G ü Mezar hırsızlığı 
J neden popüler oldu? 


Burke ve Hare, İskoçya'daki pek çok ceset 
| hirsizindan yalnizca ikisiydi. Pratik yapmak 
м için cesetler üzerinde çalışmaya oldukça ү istekli tip öğrencilerinin hatta doktorların i karıştığı ve tarihi 17. yüzyıla uzanan çok sayıda \. olay kayıtlara geçmiş durumda. İskoçya'nın 

ў çeşitli bölgelerinde yaşanan bu olayların bir kısmı mahkemelere taşındı, bazılarıysa yerel toplulukların içerisindeki kurumlar tarafından ele alındı. Ceset hırsızlığı vakaları, Tanrı korkusunu yüreğinde taşıyan bu toplumun geniş kesimlerinde büyük bir tepkiye ve infiale yol açmıştı. Bu tepki, sınırın güneyinde, benzer suçlara tanık olunan Londra ve сімаг'паа da yankı buluyordu. 

Ceset hırsızlarının amacı, pratik yapmak için kadavralar üzerinde çalışmak isteyen öğrencilerin ve doktorların yer aldığı ancak yeterli sayıda kadavranın bulunmadığı tıp fakültelerine, çaldıkları cesetleri satmaktı. Bu kadavra kıtlığının sebebi, 1832 yılından önce yürütülen anatomik araştırmalarda, sadece mahkeme tarafından ölüme ve sonrasında kadavra olmaya mahküm edilmiş suçluların cesetlerinin kullanılabiliyor olmasıydı. Bunlar en ağır suçları işlemiş kişilerdi ve sayıları pek fazla olmadığından, doğal olarak kadavra sayısı da yetersiz kalıyordu. 

Bunun yanı sıra, 19. yüzyılda bir önceki yüzyıla nazaran daha az insan ölüme mahküm edilmişti ve bir yandan Birleşik Krallık'taki tıp fakültelerinin sayısı her geçen gün artıyordu (özel okulların ameliyat için lisansa ihtiyaç duymamasının bunda payı büyüktü). Bu durum öğrenciler ve öğretmenler üzerinde, 

\ yeterli sayıda kadavra bulma konusunda baskı yaratmaktaydı. Öte yandan, ceset hırsızlığı ağır suçlar arasında yer almıyordu, hatta suçtan ziyade neredeyse bir kabahat olarak görülüyordu. Hal böyle olunca, bu kazançlı suçu işlemek almaya değer bir riskti, zira ceset hırsızlığından yakalanan biri 

\ asılmak şöyle dursun, en fazla birkaç ayını hapishanede geçiriyordu. 

Fakat halkın ceset hırsızlığına yönelik devam eden sert tepkisi, 1832 yılında Anatomi Yasası'nın çıkarılmasına yol açtı. 
Yasa, doktorlara ve bilim insanlarına anatomi alanında uygulamalar yapabilmeleri için lisans sağlıyordu. Aynı zamanda, ölen kişinin akrabalarının bir itirazı olmaması durumunda, bir cesedin yasal sahibine, cesedin kadavra olarak kullanılmasına izin verme hakkı tanıyordu. 


Karikatürist Thomas 
Rowlandson'ın bu çizimi, ceset hırsızlarını şeytani birer varlık olarak tasvir ediyor 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karısı Margaret, Edinburgh'ta bir pansiyon işletiyorlardı; Burke ve McDougal'ın ise kalacak ucuz bir yere ihtiyacı vardı. İki çift çok geçmeden aynı yerde yaşamaya başlarken, iki adam kısa sürede kaynaştı ve hem işte hem de evde iyi anlaşan yakın arkadaşlar oldular. 

Hare çiftinin pansiyonunda kalanlar yalnızca Burke ve McDougal değildi; Donald Bark adındaki eski bir asker de burada kalıyordu. 
Bark, 1827 yılının Aralık ayının bir gecesi doğal sebeplerden hayatını kaybedince, ödemesi gereken birikmiş kira borcu da uçup gitmiş oldu. Bu paraya çok ihtiyacı olan Hare'nin, bir taraftan da kimsenin sahiplenmediği bu cesetten kurtulması gerekiyordu. 
Kısa süre öncesinde, Edinburgh'taki doktorların ve tıp öğrencilerinin kesip incelemek üzere her zaman kadavralara ihtiyaç duyduğunu işitmişti. Çok geçmeden ikilinin aklına bir fikir geldi. 

Hare ve Burke, Bark'ın cesedini bir çuvala koyarak Surgeon's Sguare'deki anatomist Dr. Robert Knox'a götürdüler. 
Knox'un asistanlarından biri kadavra için 7 pound 10 şilini büyük bir memnuniyetle ödedi. İki adam parayı aralarında bölüştüler. Hare 4 pound 
5 şilin alırken, Burke bir pound eksik 
aldı. Bark'ın kira borcunun yalnızca 4 
pound olduğu düşünüldüğünde, bu alışveriş epey kârlı olmuştu. Acaba bu işi düzenli hale getirebilirler miydi? 

Sorunun yanıtı çok geçmeden karşılarına çıktı. Abigail Simpson, Edinburgh'un hemen dışındaki bir köyde yaşayan yoksul bir kadındı. Aralık ayında bir gün, 1 şilin 6 peni meblağındaki haftalık emekli maaşını almak üzere şehre geldi. Her zamanki gibi paranın bir kısmını içkiye harcayan Simpson, zilzurna sarhoş bir halde Hare'ye rastlama talihsizliğine düştü. Yaşlı, zayıf ve yalnız olan kadın, “Dost canlısı” Hare ile muhabbet etme şansını memnuniyetle karşıladı. 


İkilinin işlediği tüm cinayetler 
Burke'nin 

üzerine yıkıldı 


Hare, suçu 
Burke'ye atarak adaletten kaçmayı başardı 


Hare, Simpson'ı evine gelip bir kadeh viski içmeye ikna etti. Kadehlerin sayısı arttıkça viski şişede durduğu gibi durmadı tabii ki... Abigail eski şarkıları mırıldanmaya başladı. O kadar sarhoştu ki geceyi orada geçirmek zorunda kaldı. Ertesi sabah, içkiden ötürü rahatsızlanıp kusmaya başlayınca Burke ve Hare harekete geçmeye karar verdi. Burke, kadının hareket etmesini engellemek için üzerine çıktı. Bu sırada Hare elleriyle Abigail'in ağzını ve burnunu kapattı. Çok geçmeden yaşlı kadın boğularak öldü. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra kadının bedenini bir kutuya koydular ve hemen götürüp Dr. 
Knox'a sattılar. 

Daha önce yalnızca bir ceset satmış olan Burke ve Hare, artık satmadan önce kurbanlarını öldüren usta birer katildi ve bundan çok hoşlanmışlardı. 
Bir diğer talihsiz kiracı, Joseph adıyla bilinen yaşlı bir adamdı. 

Joseph hastalanmıştı fakat bir türlü ölmüyordu. Bu durum Burke ve Hare'nin canını fazlasıyla sıkıyordu. 
İki kafadar duruma el koymaya karar verdi ve yaşlı adamı yastıkla boğarak öldürdüler. Sadece birkaç belli belirsiz darp izi bırakan yastıkla boğma, anatomistlerin kadavraların doğal yollarla öldüğüne inanmasını à sağladığından bu yöntemi tercih ediyorlardı. 

Çok geçmeden bir kurban daha buldular. Bu seferki, Cheshire bölgesinden 40 yaşında bir kibritçiydi. 
Abigail Simpson öldürüldüğü sırada Hare'nin pansiyonunda kalmakta olan adamcağız, ağır sarılıktan mustaripti. 
Kısa bir süre sonra ölü bedeni Dr. Knox'a 10 
pounda satıldı. Bildiklerimizin çoğu Burke'nin itiraflarına dayandığından, aslında bu talihsiz insanların hangi sırayla öldürüldüğü konusunda bazı belirsizlikler var. Gelgelelim, Burke'nin cinayetlerin tarihleriyle ilgili yaşadığı kafa karışıklığına bakarsak, toplamda o kadar çok kurban vardı ki Burke, kaç kişiyi öldürdüklerini 


Burke son kurbanları Margaret Docherty'yi öldürürken Hare onu izliyor 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getirdiği cesetlerin alıcısı 
Dr. Knox 


Burke ve Hare'nin ölüm listesinde sen de olur muydun? \ 


Hare'nin Edinburgh'taki Bu demek oluyor ki verdiğin pan siy onunda kalan bir kin у tepkiler yavaşlayacak ve onlar seni | 


> boğmaya çalışırken daha az direnç misis. göstereceksin. | а e riskin çok yüksek, Hayır: Sarhoş olmasan da seni “tetikte ol! 


boğmaya çalışacaklar. Aynen 
Kaçık Jamie ve Mary Docherty'ye yaptıkları gibi. 


Hayır: Yalnızca pansiyonu ziyaret eden biri bile olsan risk altındasın. 


Taşlı, yoksul veya kimsesiz, Bir sağlık. sorunun veya 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{ Sisin? Arayan Soran kimsöy fiziksel bir engelin var m? 
3 Jok mu? Evet: Burke ve 
Evet: Cesedini kimsenin hedeflerinden biri olacaksın, zira sana 


sahiplenmeyeceğini düşündüklerinden, saldırdıklarında karşı koyamayacak, | Burke: ve Hare'nin hedefi olacaksın. zayıf bir kurbansın. Adamlardan biri & 


Hayır: Burke ve Hare için oldukça göğsünün üstüne oturacak, diğeriyse risklisin, ancak yine de fazla rahat elleriyle ağzını ve burnunu kapatarak | - olma. seni boğacak. | 
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Evet: Hem Hare'ye borçlu hem de 


hasta ve güçsüzsen, ölüm kapını Puanın kaç? 
e Аа sandığından daha erken çalabilir... 
ve bu cinayetleri ne zaman işlediklerini dahi net Hayır: Burke ve Hare cinayet j ЕУЕТ- 20 puan HAYIR= 10 puan 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Burke ve Hare'nin bu cesetlere nasıl ulaştığını soküp öldürmek için bir bahane Bu defa paçayı kurtarmayı başardın merak etmeye başladı. Fakat yine de ödeme 4 olabilir. fakat her zaman bu kadar şanslı yapmayı kabul etti. Şüpheli bakışlardan En Hayır: Pansiyona girmen için başka olmayabilirsin. Belki de şehirden olan Burke, Mary'nin cesedini kadının А m bahaneler bulabilirler. Unutma, kimse ЩИ zamanı gelmiştir, 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Burke & Hare: Ceset Hırsızları 


müşteriler için kullanılmak üzere bir kuaföre satıldığı söyleniyor. 

Bir diğer kurban, 40 yaşlarında, kısa boylu, sarışın bir kadın olan Ostler'dı. Çamaşırcı olarak çalışan Ostler, iş için Burke'nin kuzeni John Broggan'ın evine gitmişti. Üç adam, kadını kör kütük sarhoş edip öldürdükten sonra, John'un karısının çıkıp satın aldığı büyük bir sandığın içerisine yerleştirdi. İkili, kadını sandıkla Surgeon's Sguare'e götürüp, karşılığında yine nakit parayla geri döndü. 

Sistem saat gibi işlemekteydi. 
Burke ve Hare genellikle akşamüstü veya daha geç saatlerde Dr. Knox'un laboratuvarına telefon ediyor ve asistanlarından birine, “ellerinde doktor için bir kadavra olduğunu" söylüyordu. Bundan bir ila bir buçuk saat sonra Dr. Knox, asistanı Bay Paterson'ı arayıp, “gelenleri bekletmemek için anahtarlarla yola çıkması" talimatını veriyordu. 

Burke ve Hare'nin kurbanları genellikle, yokluklarını hissedecek aileleri ve arkadaşları olmayan, yalnız ve yoksul kadınlar ve erkeklerdi. Aynı zamanda, bu iki adam ve işbirlikçileriyle Tanner's Close'daki pansiyonda içki içme fırsatını memnuniyetle karşılayan kimselerdi. 

Lakin, bol para kazanan ve halinden oldukça memnun olan iki kafadar, son erkek kurbanlarında ölümcül bir hata yaptılar. 
Kimsenin arayıp sormayacağını düşündükleri birini hedef olarak seçmişlerdi. Kurbanları, bölgede yaşayan ve hem fiziksel hem de zihinsel engelli, evsiz bir adamdı. Fakat ikili adına talihsiz bir durum söz konusuydu. 
Vücudundaki engeller ve kara bahtı nedeniyle sokaklarda dilenmek zorunda kalan bu adam, Edinburgh'taki yerel halkın yakından tanıdığı biriydi. 

James Wilson henüz 18 yaşındaydı ve şehrin sakinleri arasında “Kaçık Jamie” olarak tanınıyordu. Burke ve Hare hem adamın fiziksel gücünü hafife almışlardı hem de yokluğunun ne kadar dikkat çekeceğini hesap edememişlerdi. Rutin olarak uyguladıkları yöntem, kurbanı sarhoş ettikten sonra boğarak öldürmekti. Fakat Kaçık Jamie çok fazla içmeyi reddetmişti. Ardından, iki adam onu öldürmeye kalktığında, canını kurtarmak için cesurca mücadele etmiş, bu da Burke ve Hare'nin adamı zapt ederken epey zorlanmasına yol açmıştı. 

Nihayetinde Jamie'yi öldürmeyi başardılar ve her zamanki gibi büyük bir sandık içerisinde Dr. Knox'un ekibine götürerek paralarını aldılar. 
Fakat ceset ertesi sabah Knox'un asistanları tarafından tekrar incelendiğinde, aralarından biri cesedin Kaçık Jamie'ye çok benzediğini 


Margaret Docherty 


söyledi. Diğerleri de onunla hemfikirdi. Bunun üzerine, cesedin nasıl ele geçirildiğini merak etmeye başladılar. Acaba Jamie'nin arkadaşları cesedi Burke ve Hare'ye mi satmıştı? 

Lakin çok geçmeden Jamie'nin kayıp olduğu bilgisi Surgeon's Sguare'e ulaştı. Hal böyle olunca ceset planlandığı gibi kesilerek incelendi. 
Fakat soru işaretleri kaybolmadı. 
Sağlığı yerinde olan bu genç adam neden böyle birdenbire ölmüştü? 
Dahası, nasıl olmuştu da onu hiç tanımayan iki kişi tarafından kadavra olarak satılmıştı? Bir şekilde konu kapanmış olsa da bu olay, sonun başlangıcıydı. 

Burke ve Hare'nin anatomistlere sattığı ilk ceset Hare'nin kiracılarından birine aitti. İkilinin bu korkunç kariyerine son noktayı koyan da yine Hare'nin iki kiracısı olacaktı. 16. ve son kurbanları olan Margaret Docherty'yi (Mary Mitchell veya Margery Campbell olarak da biliniyor) yine kendi mekânlarında boğmaya kalkıştılar. Orta yaşlı bir kadın olmasına rağmen Margaret bu iki güçlü adamın saldırısına öylesine direndi ki boğuşma sesleri James ve Ann Grey adındaki iki kiracı tarafından duyuldu. 

Hatta Ann, bir kadının “Katil!” diye bağırdığını duyduğunu iddia etti. Ne var ki Hare'nin pansiyonunda kavgalara, bağırış çağırış ve gürültüye alışık olduğundan, neler olup bittiğini anlamaya çalışmak yerine, rahat bir uyku çekebilmek amacıyla kocasıyla birlikte o gece için başka bir yere gitmişti. 

Ertesi sabah geri döndüklerinde Hare'nin karısının tuhaf davrandığını fark ettiler. Kadın ısrarla odalardan birindeki yatağın yanına yaklaşmamalarını söylemişti. Hare'nin karısı pansiyondan dışarı çıkınca, meraklanan Grey çifti odaya bakmaya gitti ve Docherty'nin cansız bedenini buldular. Dehşete kapılan karı koca hemen polise haber verdi. Bu arada bir şekilde ortadan kaybolan cesedi, polis sonradan Dr. 
Knox'un laboratuvarında buldu. 

Tuhaf bir şekilde, Dr. Knox hiçbir zaman mahkemede tanıklık etmek üzere çağrılmadı ve hakkında hiçbir soruşturma açılmadı. Katillerle 


Burke'nin in Edinburgh’ taki Lawnmarket Caddesi'nde gerçekleşen infazı binlerce kişi tarafından izlendi 


aa 


ilişkisi olduğuna dair yeterli kanıt olmadığı düşünülüyordu. Yine de böylesine seçkin bir tıp uzmanının, sonu gelmeyen bu taze cesetlerin kaynağı hakkında hiçbir şüphe duymaması 

pek çok kişinin zihninde soru işaretleri uyandırmıştı. 

Adaletin yerini bulmaması Edinburgh halkında büyük bir öfke yarattı ve kızgın bir kalabalık Knox'un evine saldırıp sokaklarda onun temsili kuklalarını yaktı. Knox, herhangi bir adli kovuşturmayla karşı karşıya kalmamış olsa da İskoç bilim camiasından dışlandı ve nihayetinde itibarı yerle bir olmuş halde Londra'ya taşındı. 


Burke'nin cesedi incelenirken alınan notlar ve alçı dökülerek yapılmış maske sayesinde canlandırılan yüzü 


Cinayetlerde parmağı olduğu su götürmez bir gerçek olmasına rağmen, Hare de hiçbir zaman adaletle yüzleşmedi. Bunun yerine, suçunu kabul ederek ortağının aleyhinde tanıklık etmesine ve Burke'nin cinayetlerdeki rolünü açıkça ortaya koymasına müsaade edildi. Bu sayede Hare paçayı kurtardı. Buna karşılık karısı, cinayetlerden haberdar olmak ve suça iştirak etmekle yargılandı. Fakat kocasının aksi mizacı nedeniyle baskı altında hareket ettiğine kanaat getirildi. Hare'yle ve diğer suç ortaklarıyla birlikte işledikleri cinayetlerin tek günah keçisi Burke ilan edilmişti. 1828 Noel'inde yargılanarak cinayetten suçlu bulundu ve ölüme mahküm edildi. İleri bir tarihte asılarak idam edilmesine ve ardından vücudunun kadavra olarak kullanılmasına karar verildi. 

Burke, 1829 yılının Ocak ayı başlarında hapishanede idam gününü beklemekteyken polise bazı itiraflarda bulundu. Fakat kısa bir süre sonra, bu itirafları kendi suçunu kabul etmekten ziyade, Hare'nin tüm suçlarla m olduğunu göstermek için yaptığını söyledi. Buna rağmen, hapishanede bir “tövbekâr" ve kader 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kurbanı olarak görülmeye başlandı. Hapishane yetkilileri ona o kadar tolerans gösterdi ki aldığı cezanın bir parçası olan ekmek ve su diyeti bile gevşetilerek, mahkümiyet günlerini rahat bir şekilde geçirmesine göz yumuldu. 

Bazı ziyaretçiler, Burke'nin kendisine atfedilen o korkunç suçları işlemiş olduğuna inanmakta zorlanıyordu. Kötü namıyla tezat oluşturacak şekilde, “muhlis bir yüzü ve çoğu zaman cana yakın bir ifadesi” olduğunu söylüyorlardı. Fakat hakkında ne denirse densin, Burke 28 Ocak 
1829 günü darağacını boyladı ve cansız bedeni 
Edinburgh Üniversitesi'ne gönderildi. Onca insana uyguladığı vahşetin bir karşılığı olarak Burke'nin cesedinin kesilip incelenmesi, halkın bilet alarak izlediği nahoş bir gösteriye dönüştü. 

Burke artık ölmüştü. Hare ise kendisinden nefret edenlerden saklanarak yaşamaya çalışan bir ölü gibiydi. Fakat ikisi de isimleriyle hafızalarda yer etmeye devam etti. Sonraki yıllarda farklı duruşmalara katılanlar, sanıklar için “Burke him! Hare him!” (Onu boğun! Onu 


Burke'nin beyninden küçük bir parça cam bir numune kabında 


Hare'ye ait olan ve cinayetlerin çoğunun gerçekleştiği pansiyonun planı 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haklayın!) diye haykırmaya başlamıştı. 1831'de 
son bulan 12 yılı aşkın “kariyeri” boyunca 500 
ila 1000 cesedi ele geçirip sattığı iddia edilen John Bishop'un da aralarında bulunduğu diğer ceset hırsızları, Burke'nin ismine atıfla “London Burkers” (Londra Katilleri) olarak tanındı. 

Çocuklukları bu korkunç olayların yaşandığı döneme denk gelenler, yaşlandıklarında torunlarına o zamanlar oyun oynarken söyledikleri şu tekerlemeyi öğretti: 

“Avlunun yukarısı, merdivenlerin aşağısı; 

Burke ve Hare'nin eviydi burası. 

Burke kasap, Hare hırsızdı, 

Knox'tu eti satın alanın adı.” 

Burke'nin cesedinin yüzüne alçı dökülerek elde edilmiş bir maske ve asılarak idam edildikten sonra soyulan derisinden yapıldığı söylenen bir kitap günümüzde Edinburgh şehrindeki William Burke Müzesi'nde sergileniyor. Böyle bir son, insanların ölü bedenlerinden geçinen biri için oldukça uygun değil mi sizcede? O 


Hablot Knight Browne'un 1887 
tarihli bu çizimi, satacak bir ceset 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son erkek 
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Ceset hırsızlığı 


furyası 


Ceset hırsızlığı yapanlar yalnızca Burke ve Hare değildi. 18001егіп başında İskoçya'da bu vakalar 

oldukça yaygınlaşmıştı 


1808 

Yaşlı bir kadın olan Janet Spark'ın cesedi, Aberdeenshire'daki bir kilise mezarlığından çalındı. İki 

ay sonra kumluk bir alana tekrar gömülmüş halde bulundu. 


Aralık 1813 

Janet McAllaster'ın cesedi Glasgow'daki bir kilise mezarlığından çalındı. Failler Robert Monro, John McLean ve 
Andrew Russel sonradan suçsuz bulundu. 


1817 

Aberdeen'de yaşayan üç stajyer hekim James Taylor, 
John Gordon ve George Pirie, ölen John Bremner'ın cesedini çalmaktan suçlu bulundu ve adamın yakınlarına tazminat ödedi. 


1817 civarı 

Robert Liston, Fife şehrinde aralarında bir denizci ve bir kadının da bulunduğu cesetleri çalması için bir ceset hırsızıyla işbirliği yaptı. Liston, sonradan tanınmış bir cerrah oldu. 


1820 

Dr. Lowry, Berwickshire'da 

kır saçlı bir kadının cesedini çalmaktan suçlu bulundu ve altı ay hapse mahküm edildi. 


1821 

Thomas Hodge ve Andrew 
Miller, Lanark kilisesinin mezarlığındaki iki cesedi çalmaktan suçlu bulundu ve altışar ay hapse mahküm edildi. 


1823 _ 

Thomas Hodge, İskoçya'nın Stirlingshire bölgesindeki Larbert kilisesinin mezarlığından cesetler çaldığı için yargılandı ve suçlu bulunarak yedi yıllığına sürgüne gönderildi. 


1827 

Newcastle'da bir sandıktan gelen kokudan şüphelenilmesi üzerine, içinde 19 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. 


Şubat 1828 

Glasgow'da, yoksul bir kadın 

ve Robina McNeill adında bir çocuğun cesetleriye birlikte bulunan Henry Gillis, yakalanarak tutuklandı. 


Eylül 1829 

İki adet ceset bulunması üzerine Bell adındaki bir adam gözaltına alındı. Cesetler, Glasgow'da nehir kenarındaki Gorbals mezarlığından çalınmıştı. 
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HOROLO GICAL 
INSTRUMENT 
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Бе ЕН 
SERGİ 


Dünya genelindeki yeni ürünleri ve teknolojik gelişmeleri sergilemeyi amaçlayan Büyük Sergi, daha önce eşine rastlanmamış bir etkinlik oldu 


1 Fizikçi Frederick Bakewell, Büyük Sergi'de 

y bir tür “görüntülü telgraf” olan faks makinesinin prototipini görücüye çıkardı. 
Modern faks makinelerinin atası olan bu cihazda, öncelikle görüntü ya da metin ince bir alüminyum levha üzerine yalıtkan mürekkeple çiziliyor veya yazılıyordu. 
Ardından bu levha, dönen bir silindirin çevresine sarılıyordu. Daha sonra, sarkaç yardımıyla hareket eden bir iletici uç, söz konusu görüntünün üzerinden geçerek, paralel şeritler halinde tarama yapıyordu. 
Alıcı tarafta ise telgraf hattına bağlı ve iletici uçla senkronize biçimde çalışan bir kayıt ucu vardı. Bu uç, bir taraftan alıcı silindir dönerken, elektrik akımı kullanarak görüntüyü, kimyasal işlem görmüş ve 


Sergi, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın eşi Prens Albert ve mucit Henry Cole'un parlak fikirleri sonucu ortaya çıkan bir ticaret fuarıydı. Kültürel ve endüstriyel alanlardaki en önemli yeniliklerin 

ve ürünlerin ziyaretçilerle buluştuğu etkinlik, aynı zamanda, bir süper güç olan İngiltere'nin üstünlüğünü tüm 


Yazan: Jessica Leggett 


bir koleksiyonla, ülke 


Faks MAKINESI 
Victoria Dönemi Faks Makinesi 
Mucit: Frederick Bakewell Tarih: 1848 


akım verildiğinde rengi değişen bir kâğıda kopyalıyordu. 
Bakewell'in prototipi, İskoç mucit ve saat ustası Alexander Bain'in yaptığı faks makinesinin gelişmiş bir versiyonuydu. 
Bain, saatler hakkındaki bilgisinden istifade ederek 1843 yılında kendi deneysel faks makinesini geliştirmişti. Bain'in faks makinesi, sarkaca bağlı bir kayıt ucu kullanılarak, iki boyutlu bir yüzeyi tarayacak şekilde tasarlanmıştı. Fakat Bain cihazını hiçbir zaman görücüye çıkarmadı ve yedi yıl sonra patent başvurusu yaptığında, Bakewell patenti çoktan almıştı. 
Dolayısıyla, Bakewell cihazını Büyük Sergi'de insanlarla buluşturduğunda, faks iletim teknolojisini sergileyen ilk kişi oldu. 


zenginlikler ve kültürel öğeler içeren 


verimliliğini tüm dünyaya göstermeyi 


yorumlara karşın, yaklaşık altı milyon ziyaretçi özellikle son teknolojik 


önemin tüm uluslarının hem de doğudan pek çok ülke yer olduğundan, toplumsal sınıflar özellikle endüstri aldı. Bu ülkeler arasında Osmanlı arasındaki bariyerleri de bir anlamda alanındaki çalışmalarını İmparatorluğu da vardı ve daha yıkmıştı. Mayıs ayının sonunda, kişi bir araya getiren Büyük ziyade geleneksel ürünler, doğal başına sadece bir şilin ödeyerek giriş 


bileti satın alınabiliyordu. Aralarında ünlü yazarlar Charlotte Brontë, George Eliot, Charles Dickens ve Lewis 


topraklarının 


amaçlamıştı. Carroll'ın da bulunduğu, Victoria Serginin fiyaskoyla Dönemi'nin önemli isimleri de sergiyi sonuçlanabileceğine dair yapılan ziyaret etti. Ayrıca, bilim insanları 


Charles Darwin ve Michael Faraday ile birlikte, Karl Marx da serginin 


dünyaya göstermesi için de bir fırsattı. harikaları bizzat görmek üzere ziyaretçileri arasındaydı. Etkinlikten 

Bu etkinlik için özel olarak inşa Londra'ya akın etti. Odönemde 186.000 sterlin (günümüzde yaklaşık edilmiş Kristal Saray'da, 1851 yılının Londra nüfusunun takriben 2,5 28 Milyon sterlin) tutarında muazzam Mayıs ve Ekim ayları arasında tüm milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, bir kâr elde edildi ve bu sayede, dünyadan 14.000 üretici toplamda elde edilen başarının büyüklüğü günümüze değin sürecek şekilde yaklaşık 100.000 obje sergiledi. anlaşılıyor. Sergi, toplumun tüm çeşitli bilimsel araştırmaların finanse Etkinlikte, hem batı dünyasından kesimlerinden ziyaretçilere açık edilmesi sağlandı. 
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Gerçi iki mucidin cihazında da sorunlar vardı. Ticari bir ürün olarak sorunsuz şekilde görüntüleri iletebilen ilk faks makinesiyse, Fizikçi Giovanni Caselli'nin 
1863 yılında Fransa'da, “Pantelegraph” adını 
verdiği cihazını tanıtmasıyla kullanıma girdi. 


Büyük Serginin harikaları | 


© © © 
ÖNEMLİ 
KİSİLER 
Victoria Dönemi'nin en ikonik etkinliklerinden birinin arkasındaki dört isimle tanışın 


FIRTINA HABERCİSİ 


Sülüklerin hava durumunu öngörebileceği kimin aklına gelirdi? 
Mucit: Dr George Merryweather Tarih: 1850 
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PRENS ALBERT 

Birleşik Krallık Prensi Albert; sanat, 

bilim, ticaret ve teknoloji alanlarındaki yenilikleri hayranlıkla takip ediyordu. 

Sergi için kurulan Kraliyet Komisyonu'nun başkanı olan Prens, sergiden elde edilen kârın “endüstriyel eğitim imkânlarının arttırılması, bilim ve sanatın üretken endüstri üzerindeki etkisinin genişletilmesi" amacıyla kullanılmasını sağladı. Bu çabaları sayesinde, Victoria & Albert Müzesi ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda müze kuruldu. 


HENRY CoLE 


Daha önce Paris'te gördüğü ulusal sergilerden 


ilham alan İngiliz mucit Henry Cole 1849 
yılında, Paris'tekine benzer ancak uluslararası ölçekte bir serginin Londra'da düzenlenmesi önerisinde bulundu. Serginin, toplumu bilgilendirmekle kalmayıp, Britanya'da hızla gelişen imalat endüstrisine de esin kaynağı olacağına inanıyordu. Cole'un fikri Prens Albert tarafından desteklendi ve Kraliyet Sanat Topluluğu'nun diğer üyeleriyle birlikte etkinliği organize ettiler. 


JosEPH PAXTON 

Joseph Paxton, Kristal Saray'ı tasarlayan mimardı. Bina için 200'den fazla tasarım sunulmuş ve hepsi reddedilmişti. Ardından Paxton, dökme demir ve sağlam cam levhalar kullanma fikriyle çıkageldi. Bu sayede, hem düşük maliyetli hem de inşası ve daha sonra parçalarına ayrılarak sökülmesi kolay bir tasarım ortaya çıktı. 
Kristal Saray, 2.000 kişilik bir iş gücüyle sekiz ayda inşa edildi. Sergi bittikten sonra tüm yapı, Londra'nın güneydoğusundaki Sydenham Hill'e taşınarak yeniden kuruldu. 
Ancak 1936 yılında meydana gelen bir yangın sonucunda yok oldu. 


\ 
THOMAS Соок 
İş insanı Thomas Cook, Büyük Sergi'nin başarısında önemli rol oynayan bir isimdi. 
Thomas Cook & Son adlı seyahat şirketinin kurucusu olan Cook, serginin Londra'daki Hyde Park'ta açık olduğu altı ay boyunca, Yorkshire ve Midlands bölgelerinden 150.000 kişinin sergiyi ziyaret etmesine 


olanak sağlayan turlar organize etti. Cook'un 


organizasyonları sayesinde Leicester, Derby ve Nottingham şehirlerinden gelen 3.000 
çocuk da sergiyi görme şansı elde etti. 


Dr. George Merryweather'ın “Fırtına Habercisi” cihazı muhtemelen 
Büyük Sergi'de yer alan en tuhaf icatlardan biriydi. Tıpta kullanılan sülüklerin atmosfer basıncına duyarlı olduğunu bilen Merryweather, sülüklerin yaklaşan bir fırtınayı öngörmek üzere kullanılabileceğini düşünüyordu ve bu teorisini kanıtlamak üzere bir cihaz tasarlamaya karar verdi. 

Orijinal adıyla, “Hayvan İçgüdüsüyle Çalışan Atmosferik Elektromanyetik Telgraf” için farklı bütçelere uygun altı ayrı tasarım oluşturdu. Cihaz, içlerinde bir miktar su ve sülükler bulunan, daire oluşturacak şekilde yerleştirilmiş 
12 cam şişeden oluşuyordu. Bu 
şişe çemberinin tepesine, 12 
minik tokmakla çevrili büyük bir zil yerleştirilmişti. Şişelerin ağız kısmında, her biri ince bir zincirle tokmaklardan birine bağlı olan 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balina kemikleri bulunuyordu. 
Cihazın çalışma prensibi şu şekildeydi: Bir fırtına yaklaştığında, sülükler şişede yukarı doğru tırmanarak tokmaklara bağlı balina kemiklerini hareket ettirecek ve böylece zil çalacaktı. Eğer çok sayıda zil sesi duyulursa, gerçekten bir fırtına yaklaşıyor demekti. 

İngiliz mucit, sergiden önce bir yıldan uzun bir süre cihazını test etmişti. Fırtınaya az bir süre kala gerçekten de sülükler şişenin tepesine tırmanıyor, hava normale döndüğündeyse sakinleşip, alttaki suyun içine giriyorlardı. Merryweather, icadının dünya genelinde ve özellikle de kıyı kesimlerde yaygın şekilde kullanılmasını umuyordu. Ne var ki Fırtına Habercisi pek ilgi görmedi ve tek bir cihaz dahi satmayı başaramadı. Fakat bu tuhaf icadı hiçbir zaman hafızalardan silinmedi. 
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TARA BRoşu Е Е İm 
Göz Alıcı Kelt İşçiliği — o — ПП 


Sergileyen: G&S Waterhouse Tarih: 650 - 750 civarı 


Büyük Sergi'de görücüye çıkan en nefes kesici objelerden 

biri, 1850 yılında İrlanda'nın Bettystown bölgesinde köylü bir kadın tarafından keşfedilen Tara Broşu'ydu. Bronz, altın ve gümüşten yapılan broş, hayvan figürleri ve soyut motiflerin yer aldığı altın telkâri tekniğiyle süslenmiş. Ayrıca üzerinde inciler, ametistler, cam, mine ve amber taşı bulunuyor. 

Dublinli kuyumcu George 
Waterhouse tarafından satın alınan broş, 1855 yılında 
Paris'te düzenlenen Exposition Universelle de dâhil olmak üzere pek çok uluslararası fuarda sergilendi. Waterhouse, eserin değerini yükseltmek ve cazibesini arttırmak için, 


Uyanışı olarak adlandırılan ve sanat, edebiyat ve diğer pek 

çok alanda Kelt kültürüne š “УУ olan ilginin arttığı bir dönem г: ——— ass 


yaşandı. Kelt Uyanışı'nın etkileri PRENS e İN TOPLU 


Konur MopELi 


tasarımlarda geleneksel Kelt Britanya'nın Yoksullukla Mücadelesi 


motifleri sıkça görülmeye başlanmıştı. Bu mücevherlere 

Mucit: Henry Roberts Tarih: 1850 - 1851 
İngiltere'de faal olan, İşçi 


olan talebin 1840'lardan itibaren artmasında Tara Broşu'nun büyük payı olduğuna inanılıyor. 
Broş, 1872 yılında İrlanda Kraliyet Akademisi tarafından satın Sınıflarının Yaşam Koşullarını İyileştirme Derneği, yoksullar için daha iyi yaşam koşulları sunan, farklı modellerde bir dizi konut tasarladı. Prens Albert'in 


alındı ve sonrasında, günümüzde 

halen sergilendiği İrlanda Ulusal girişimleri sayesinde dernek, sergi alanının yakınında, Hyde 


yalıtımlı, yangına karşı dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü binalar olmasını sağlıyordu. Söz konusu dönemde tuvaletlerin genellikle evin dışında bulunmasına karşın, Roberts'ın tasarımında tuvaletler de konutun içinde yer alıyordu. 
Aralarında Kraliçe'nin de 


Müzesi'ne teslim edildi. 


Kutsal İrlanda Kralları'nın tahtının bulunduğu yer olan 
Tara Tepesi'ne atfen ona Tara 
Broşu ismini verdi. Nitekim eser ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Hatta, Kelt broşlarını beğendiği bilinen Kraliçe 
Victoria, Büyük Sergi'de Tara Broşu'nun bir kopyasını satın aldı. 19. ve 20. yüzyıllarda, Kelt 


Park'ın güney köşesine model konutlar inşa etti. Derneğin kurucu üyesi ve mimar Henry Roberts tarafından tasarlanan konutlar, delikli tuğla ve dövme demir çubuklar kullanılarak yapılmıştı. 
Bu malzemeler hem uygun maliyetliydi hem de inşa edilen evlerin nem sorunu yaşamayan, 


bulunduğu 250.000 kişinin 

Ziyaret etmesinden, model evlerin epey rağbet gördüğü anlaşılıyor. 
Konutlara yönelik tepkiler o 

kadar olumluydu ki yoksullar için yapılacak diğer konutların planları değiştirilerek, onların da Roberts'ın tasarımıyla inşa edilmesine karar verildi. 


Кон-і NUR ELMASI 
Coşku Uyandıran Bir Teşhir 


Sergileyen: Kraliçe Victoria Elde Edilme Tarihi: 1849 


Büyük Sergi'de yer alan Kuh-i Nur (Işık Dağı) elması hiç şüphesiz müthiş bir heyecan yarattı. İngilizlerin 1849 yılında Hindistan'ın Pencap bölgesini ele geçirmesinin ardından, o tarihte henüz 10 yaşında bir çocuk olan Mihrace Duleep Singh, son Lahor Anlaşması kapsamında elması Kraliçe Victoria'ya teslim etmek zorunda kalmıştı. Elmas günümüzde hâlâ İngiliz Kraliyet Mücevherleri arasında yer alıyor. 

Kraliçe Victoria, Kuh-i Nur'un Büyük Sergi'de teşhir edilmesini kabul etmişti. 
Güvenlik sebebiyle elmas, altın varaklı bir kuş kafesinin içerisindeki kırmızı bir yastığın üzerinde, camdan bir kasada sergilendi. Kuh-i Nur'un boyutuna dair abartılı söylentiler basın mensuplarının ve halkın onu görmek 


için sergiye akın etmesine yol açmıştı, 

fakat gayet sıradan ve donuk görünümü ziyaretçileri hayal kırıklığına uğrattı. Olumsuz tepkiler üzerine elmasın yeri değiştirildi ve daha fazla ışıldamasını sağlamak amacıyla, çevresinde gaz lambalarının ve küçük aynaların yer aldığı başka bir 

kasaya yerleştirildi. Ne varki - = bu da Kuh-i Nur hakkinda yapılan olumsuz yorumların önüne geçemedi. Sergi son bulur bulmaz, Prens 
Albert'in isteğiyle elmas kesilip, parlatıldı. Bu işlem 8.000 sterline mâl olmuştu. Elmasın boyutu önemli ölçüde küçülse de 


başarıyla yapılan kesim sayesinde ışığı daha iyi yansıtması sağlanmış, böylece Kuh-i Nur çok daha göz alıcı bir görünüm kazanmıştı. 


KATLANABİLİR 


FORTE Piyano 
Müzik Zamanı 


Mucit: William Jenkins 
Tarih: 1800'1егіп ortası 


Büyük Sergi'de çok sayıda müzik enstrümanı sergilenmişti. Bunlar arasında, duvar piyanoları, çift klavyeli piyanolar ve diğer farklı tipte piyanolar da vardı. Fakat bunlardan hiçbiri katlanabilir piyano kadar tuhaf ve şaşırtıcı değildi. İngiliz mucit ve fabrikatör J William Jenkins'in icadı olan piyano, ceviz ağacından 
4 üretilmişti ve Elizabeth dönemi stilinde oyularak 
süslemeleri yapılmıştı. Katlandığında ön ve arka kısmı arasındaki uzunluğu yalnızca 34 cm olduğundan, taşıma ve hareket kolaylığı sağlıyordu. 
Jenkins piyanoyu sergiye kaydettirirken dikkat çekici bir başlık kullanmıştı: “Beyefendilerin yatları, buharlı gemilerin salonları ve hanımefendilerin kamaraları için Açılır Kapanır Forte Piyano." Belli ki Jenkins, piyanosunun yolculuklarda kullanılmak üzere satın alınacağını düşünmüştü. Lakin elimizde icadının başarılı olduğunu gösteren bir bilgi yok. 
© Öte yandan, Jenkins'in icadı yeni bir akıma ilham f kaynağı olmuş olabilir, zira aynı dönemde, aralarında önemli üreticilerin de bulunduğu pek çok şirket, katlanma özelliği olan piyanolardan çok sayıda üretmeye başladı. Bu katlanabilir piyanolar yaygın şekilde “yat piyanosu” olarak anılır hale geldiyse de bunların yatlardan ziyade küçük odalarda kullanılmış olduğu düşünülüyor. 
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AYICI KiLiT 


1851deki Büyük Kilit Kapışması 


Mucit: Jeremiah Chubb Tarih: 1818 


Hırdavatçı ve çilingir Jeremiah Chubb tarafından geliştirilen “Algılayıcı” kilit, otuz yılı aşkın bir süre boyunca en marifetli hırsızların bile açamadığı, dünyanın en sağlam kilidi unvanını korumuştu. Altı pimli kilit sistemi yanlış bir anahtarla açılmaya çalışıldığında sistem otomatik olarak sıkışıyor ve artık doğru anahtarla bile açılmıyordu. Kilidi normal haline getirmenin tek yolu, “sıfırlama” anahtarını kullanmak ya da doğru anahtarı ters yönde çevirmekti. 
Böylece sistem sıfırlanıyor ve tekrar doğru anahtarla açılabiliyordu. Sıkışan sistem, kilidin kurcalanmış olduğunu da sahibine bildirmiş oluyordu. 

Ünlü "Algılayıcı" kilit, Büyük Sergi'de ziyaretçilere gösterildiği sırada zaten İngiltere genelinde yaygın şekilde kullanılmaktaydı. 
Aslına bakılırsa o kadar büyük bir 


üne sahipti ki Chubb'dan, Kuh-i 
Nur elmasının sergileneceği kasayı yapması istenmişti. Ne var ki kendi tasarladığı kilidini sergilemek üzere etkinliğe katılan Amerikalı çilingir Alfred C. Hobbs, ünlü “Algılayıcı” kilidi açan ilk kişi olacağını iddia ediyordu. 

Beklendiği üzere, Hobbs'un vaadi ilgiyle karşılandı ve seyirciler bu gösteriye tanıklık etmek üzere toplandılar. Chubb da Hobbs'un girişimini izlemesi için birini gönderdi. Hobbs yalnızca birkaç basit alet kullanarak 25 dakika içerisinde kilidi açmayı başardı. Hobbs'un kilidi ikinci kez açması, bunun rastlantı olmadığını kanıtlıyordu. İzleyicileri hayretler içerisinde bırakan Hobbs, kazandığı şöhret sonrasında İngiltere'de bir kilit açma turnesine çıktı. 


Cbubb'un Kilidi ` 


UMUMİ TUVALETLER 


İLK SİFONLU UMUMİ TUVALETLER 


George Jennings adındaki bir tesisatçı, Kristal Saray'ın tuvaletler bölümüne "Monkey Closet" adındaki kendi umumi tuvaletlerini kurdu. Yalnızca bir peni karşılığında temiz bir oturak, havlu, tarak ve lostra hizmeti alınabiliyordu. 
Bu icadı, İngilizcede tuvalet ihtiyacını gidermek anlamına gelen, “to spend 

a penny” ifadesinin ortaya çıkmasına yol açtı. Ziyaretçiler sifonlu umumi 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tuvaletten o kadar etkilenmisti ki serginin açık olduğu altı ay boyunca toplam 675.000 peni harcandı. 
Sergi sona erdiğinde Kristal 
Saray sökülüp Sydenham Hill'e taşınacağından, doğal olarak Jennings'in umumi tuvaletleri de kaldırılacaktı. Fakat Jennings, tuvaletleri muhafaza etmeleri konusunda organizatörleri ikna 


bulundu. 
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etmeyi başardı ve bu sayede bir yılda 1.000 sterlin tutarında ek gelir elde edildi. Jennings'in icadının elde ettiği başarının ardından, umumi tuvaletler Londra genelinde yaygınlaşmaya başladı. Victoria Dönemi'nin umumi tuvaletleri günümüze ulaşamasa da 2016'da Hyde Park'ta Jennings'in umumi tuvaletlerinden birinin izleri 


45 GAY 
сїт Saas] 


COLT 1651 


Navy REVOLVERİ 


Tartışmalı Bir Teşhir © Mucit: Samuel Colt Tarih: 1847 - 1850 civarı 


Amerikalı silah üreticisi Samuel piyasasındaki ömrü uzun olmadı. dünya barışına katkı sağlamak Colt, kurma horozlu, 36 kalibrelik Kırım Savaşı'nın son bulmasıyla, olan bir etkinlikte silahların yeni Colt 1851 Navy Revolver isimli fabrika 1856 yılında kapandı. Buna (o sergilenmesine izin verilmesi silahının prototipini görücüye karşın, Colt'un revolveri Victoria hararetli tartışmalara yol açtı. 
çıkarmak için Büyük Sergi'ye Dönemi'nde yaşamış olanlara Büyük bir hayal kırıklığına katıldı. Oldukça ilgi gören silah, Vahşi Batı'yı anımsatan bir silah uğrayan savaş karşıtları, sergide sönük kalan Amerikan olarak hafızalarda yer etti. Colt, sergi öncesinde bu kararın reyonunu kurtarmakla kalmadı, Navy Revolver'ın yanı sıra, o güne değiştirilmesi için itirazlarda Colt'u Londra'da bir fabrika açması dek üretilmiş en güçlü tabanca bulundu. Fakat tüm bu itirazlar için de cesaretlendirdi. olan Colt Walker'ı ve ABD ordusu görmezden gelindi ve aralarında Colt'un iyimserliğine rağmen, için tasarladığı Colt Dragoon'u da Fransa ve Hindistan'ın da fabrikada toplamda 42.000 adet sergide görücüye çıkarmıştı. bulunduğu çok sayıda ülke üretilen Navy Revolver'ın İngiliz Öte yandan, amaçlarından biri stantlarında silahlara yer verdi. 


BUHARLI İLOKOMOTİFLER 
Demir yolunun Gücü VICTORIA [ARZI 


Üretici: Thomas Crampton and Robert Stephenson M AJOLİK A and Company Tarih: 1851 . o 
| Fransız Zarafetinin Yansıması Í 
Büyük Sergi, İngiltere'nin endüstriyel büyük tahrik tekeri mevcuttu, fakat 


gücünü gözler önüne sermeyi destek tekerleri yoktu. Crampton'ın Sergileyen: Minton & Co Tarih: 1849 
amaçlıyordu. Hal böyle olunca, o bir diğer lokomotifi Liverpool, sergide | 

dönemde İngiltere'nin çok başarılı altın madalyayı kazanmış olsa da İngiliz seramik imalatçısı Minton & Co, yeni bir çömlek olduğu bir alan olan buharlı bu lokomotiflerin hiçbiri İngiltere'de sanatı tarzı olan majolikayı ilk kez Büyük Sergi'de görücüye lokomotiflere ait çok sayıda örneğin kullanılmıyordu. Çünkü bunlar, daha çıkardı. Fransız seramik sanatçısı L&on Arnoux, Minton sergide yer alması şaşırtıcı olmasa ziyade düz bir hat şeklinde ilerleyen için iki farklı tarzda majolika yapmıştı. İlki, az pişirilmiş ve gerek. Bunlar arasında dikkat çeken demir yolları için tasarlanmıştı. kalayla sırlanmış bir majolikaydı. İkincisiyse, esasen Palissy No 136 Folkstone, İngiliz mühendis Dolayısıyla, Kıta Avrupası'nda iyi iş porseleni olarak bilinen, canlı renklere sahip, dayanıklı, Thomas Crampton tarafından görseler de İngiltere'nin kavisli ve kurşunla sırlanmış seramikti. 

tasarlanmış ve Robert Stephenson eğimli demir yollarında kullanıma Arnoux, majolikaları ilk kez 1849 yılında üretmişti. Kısa and Company adlı şirket tarafından uygun değillerdi. süre sonra çok sayıda taklidinin ortaya çıkması, yaptığı 

1851 yılında üretilmişti. Ziyaretçilerin Stephenson sergide lokomotiflerin majolikaların epey ilgi gördüğünü kanıtlıyor. Tasarımlarının 
çoğu sergiye demir yolunu kullanarak уат sıra bir “hidrolik pres” yani su çoğunda, Fransız üretici Sövres'in porselenlerindeki geldiğinden, bu farklı lokomotif epey cenderesini de görücüye çıkarmıştı. figürleri taklit etmişti ve bu stil ilgilerini çekmişti. 1144 ton ağırlığındaki cendere 1870'lerde Britanya'da oldukça 

Folkstone da dâhil olmak üzere, sergideki en büyük objeydi. Çalıştırmak d popüler hale geldi. Ilginçtir ki Crampton'ın lokomotiflerinin kendine için sadece bir kişiye ihtiyaç duyulan Minton, sergi jürisi tarafından has bir görünümü vardı. Genellikle cendere, yine Stephenson tarafından verilen en büyük ödül olan 4-2-0 şeklinde bir tekerlek düzenine tüp şeklinde tasarlanmış ünlü Britanya | Konsey Madalyası'nı kazanan sahip oluyorlardı. Yani, dört adet Кбргйїзй'пйп insasi sirasinda аё metal tek İngiliz seramik üreticisi taşıyıcı ön tekerle birlikte iki adet de tüplerin kaldırılması için kullanılmıştı. oldu. 

Minton, yine sergide görücüye çıkardığı, bisküvi porselen olarak da bilinen, sırlanmamış, sert, beyaz porselenleriyle de ünlüydü. 
Hatta, Kraliçe Victoria 
Minton'ın bu porselenlerini o kadar beğeniyordu ki sergiden önceki gün firmanın standında bir tatlı tabağı takımı sipariş etmişti. 


© Alamy, Badobadop, Hmaag, Johnbod 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Alternatif Tarih 
Amerika'yıilk önce Çinliler keşfetseydi ne değişirdi? 


15. yüzyılda yaşamış Çinli kâşif Zheng He, uzak diyarlara yaptığı seyahatlerle tanınıyor. Peki, Amerika'ya ilk önce Zheng He ayak bassaydı ne olurdu? Yeni Dünya'yı yine de Avrupalılar mı sömürgeleştirirdi? 


Yazan: Jonathan O'Callaghan 


1371 yılında doğan Zheng He, Ming Hanedanı döneminde 
uzak diyarlara yedi kez yelken açmış büyük bir kâşif olarak tanınıyor. Gerçekte kim olduğuna dair neler biliyoruz? 
Ming Hanedanı'nın üçüncü imparatorunun 

yakın çevresinde yer edinmiş ve aynı zamanda danışmanlığına kadar yükselmeyi başarmış biriydi. 
Oldukça mütevazı, Müslüman bir Hui ailesinin oğlu olan Zheng He, çocuk yaşta tutsak alınıp, resmi olarak hadım edilmiş olduğundan, aslında meşru bir devlet görevlisi veya subay olması mümkün değildi. 
Ne var ki saraya hizmetli olarak girdikten sonra, Ming hanedanlığı kurucusu Zhu Yuanzhang'ın oğlu Prens Zhu Di'ye danışmanlık yapmaya başlamıştı. 
1402'de Yongle ismiyle tahta geçecek olan Zhu Di ile hayatı boyunca sürecek samimi bir ilişkisi olacaktı. 
Zheng He, hem Moğollara karşı verilen savaşlarda hem de Zhu Di'nin, iktidarı ele geçirmiş olan yeğeni Jianwen'e karşı başlattığı ayaklanmada prensin yanında yer aldı ve bu sayede 20'li yaşlarının sonunda Çin İmparatorluk Donanması'na amiral olarak atandı. Çeşitli olaylarla, komplolarla ve entrikalarla dolu bir hayat yaşadı. 


Zheng He amirallik makamına nasıl yükseldi ve bu sırada Çin'de durum nasıldı? 

Ming Hanedanı'nın ilk imparatoru Zhu Yuanzhang (1328-1398), oldukça yetenekli ve hırslı biriydi. Moğollara karşı savaşan orduların liderliğinden imparatorluğa kadar yükselmişti. Nihayetinde Moğolları mağlup etmekle kalmadı, aynı zamanda Çin'i tek bir bayrak altında birleştirdi. 

İmparator olduğunda, oğulları arasından kendine bir vâris seçmek zorundaydı ama hiçbirinden memnun değildi. Bu yüzden, bir nesil atlayarak torununu vâris olarak seçti. Fakat 1402 yılında, dördüncü oğlu Zhu Di, seçilen vârise karşı ayaklandı. Zheng He, prensin bu ayaklanmada kilit rol oynayan danışmanlarından biriydi. Bu da bize onun hakkında çok şey anlatıyor. 


Zheng He'nin uzak diyarlara yelken açtığı biliniyor. Bu seyahatlerin amacı neydi? 

Bu, oldukça tartışmalı bir mesele... Resmi açıklamaya göre seyahatlerin amacı, Çin'in hem yumuşak hem de sert gücünü göstermekti. Seyahatler sırasında sergilenen diplomasi ve gelenekler yumuşak gücü temsil ediyordu. Güçlü ve gösterişli bir filoyla 

rekor mesafelere yelken açıp, çok sayıda yabancı ülkenin ziyaret 


DR. KENT DENG 
Ї RÖPORTAJ 


Deng, Londra 
Ekonomi 
Akademisi'nde 0 کد‎ 
(LSE) hayatının geri kalanını denizlerde geçirdi ve ekonomi tarihi profesörü. Çin deniz tarihinde uzmanlaşan Deng'in, Zheng 
He'nin deniz seyahatlerine ve seferlerine dair çok sayıda yayını bulunuyor. Bu yayınlarda Zheng He'nin Çin tarihine etkisini ve seyahatlerinin niteliklerini de ele alıyor. 


edilmesiyse, ülkenin sert gücünü gözler önüne seriyordu. Fakat dediğim gibi, bu sadece iktidardakilerin söylemiydi. 
Araştırmalarım neticesinde benim vardığım gayriresmi sonuçsa bundan epey farklı. Bir imparator neden en önemli danışmanını denizaşırı ülkelere göndersin ki? 
Bence bunun nedeni, Zheng He'nin, önceki Ming imparatoruna karşı gerçekleştirilmiş ayaklanma hakkında çok fazla şey bilmesiydi. Bu yüzden İmparator tarafından, itibarına leke sürmeyecek bir tür sürgüne gönderilmişti. Çin Hazine Filosu ile birbiri ardına yedi yolculuk yapan Zheng He, 


son yolculuğu sırasında yine denizlerde öldü. 
Malezya'daki Malakka şehrine doğru yol alırken hayatını kaybettiği düşünülüyor. 


Zheng He'nin maceraları hakkında elimizde 

çok az kayıt var. Günümüze ulaşmış bu 

sınırlı bilgilerden seyahatlerine dair neler öğreniyoruz? 

Temelde, Hint Okyanusu'nda bilinen ve ulaşılması mümkün olan tüm önemli limanlara gittiğini anlıyoruz. Elimizde olan tek tarihi kayıt bu... Zheng He'nin seyir defterleri Ming saltanatı tarafından sistematik şekilde imha edilmiş. 
Fakat bildiğimiz kadarıyla Hindistan, Basra Körfezi ve Doğu Afrika'da çok sayıda limanı ziyaret etti. Emrinde, asıl kuvvetlerine ek olarak iki müfreze birliği vardı. Bu birlikleri, yeni limanlar keşfetmeleri için ana filosundan uzağa gönderiyordu. Dolayısıyla, adamları aynı anda üç güzergâhta yolculuk ediyordu. 

Filosundaki toplam gemi sayısı 200 civarındaydı. Bu gemilerin tümü tek bir limana demirleseydi, hepsine yetecek yiyecek ve içme suyu gibi ihtiyaçları temin etmek çok güç olurdu. Bu nedenle, filoyu bölerek mütfrezeler oluşturmak akla daha yatkındı. Ekseriyetle Zheng He bir düzine kadar büyük gemiden oluşan kendi mini filosuna komuta ederken, gemilerinin geri kalanıysa Asya genelinde farklı güzergâhlara yelken açıyordu. 


Yolculukları sırasında bilinçli veya bilinçsiz olarak Amerika'ya gitmiş olmaları mümkün mü? 

Evet, teknik olarak mümkün. Rotadan saparak kaybolmuş ve Amerika'ya ayak basmış olabilirler. Tabii bunun için uzun süre yolculuk etmiş, fırtına veya akıntılar yüzünden sürüklenmiş olmaları gerekiyordu. Bu beklenmedik yolculuk için yeterli erzakları vardı. Ayrıca, Kaliforniya'da veya benzeri bir yerde sorunsuzca kıyıya 


va і І 
Zheng He, İtalyan kâşif Kristof | | \ | Kolomb doğmadan 35 yıl önce onun \ | 

yerini almış olabilirdi | x J 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Alternatif Tarih | 
AMERİKA'YI ILK ONCE ÇİNLİLER KEŞFETSEYDİ... 


çıkabilir ve hayatta kalabilirlerdi. 


Zheng He Amerika'yı keşfetmiş olsaydı Çin'deki toplumsal statüsü değişir miydi? 

Muhtemelen değişmezdi... Zheng He meşru ve resmi bir devlet yetkilisi değildi. Daha ziyade, Ming imparatorunun yakın çevresinde görevli bir hizmetliydi. Ayrıca etnik köken olarak Çinli değildi. Bir Müslümandı ve toplumun seçkin sınıfında yer almıyordu. İnsanlar onun sözünü dinlemezdi. 


Zheng He bir şekilde Amerika'ya ulaşmışsa, bu nasıl mümkün olmuştur sizce? 

Bilinçli bir şekilde olacağını zannetmiyorum, fakat tesadüfler her şeye kadirdir. Çok uzun mesafeler katettikleri yolculuklardan birinde kazara Amerika'ya varmış olabilirler. Yıllar süren yolculukları sırasında tek seferde durmadan gittikleri en 

uzun mesafe 4.000 ila 5.000 kilometre kadardı. Bu mesafe kapasitesi, Pasifik Okyanusu'nu düz bir hatta geçmeleri için yeterliydi. Fakat bu durumda Pasifik'teki okyanus akıntılarının yönü muhtemelen onlar için büyük bir sorun olurdu. Akıntılar, Çin'den Japon denizlerine, ardından Japonya'dan Alaska'ya, buradan Seattle'a ve Seattle'dan da Meksika yönüne doğru ilerliyor. Yani, Meksika'dan Çin'e gitmek isterseniz bu kolay, fakat aksi yönde ilerleyerek, Çin'den doğruca Amerika ve Meksika'ya doğru gitmek istediğinizde, okyanus akıntılarına karşı yelken açmak altından kalkması Zor bir iş olur. Eğer bunu deneselerdi, tahmin ediyorum ki gemileri Japonya veya Alaska kıyılarında birer enkaz haline gelirdi. 


Zheng He Amerika'nın batı kıyılarına gitmediyse, kıtaya ulaşabileceği başka bir rota var mıydı? 

İspanyolların Filipinler'den Meksika'ya dönmeyi öğrenmeleri 60 
yıllarını aldı. Malakka Boğazı'nı geçip Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nu dolaştıktan sonra Atlas Okyanusu'nu baştan başa geçmeleri gerekiyordu. Yani Meksika'ya dönmek için neredeyse bir dünya turu yapmak zorundalardı. Zheng He ve adamlarının bunu bilip bilmediklerinden emin değilim. 

Ümit Burnu'nu geçtikten sonra yollarını tamamen kaybetmeleri ve Atlas Okyanusu'na girmeleri ihtimal dâhilinde. Böyle bir durumda, okyanus akıntıları onları doğruca Orta Amerika'ya götürürdü. Ardından diğer tarafa geçip, Pasifik Okyanusu'nun akıntılarından istifade ederek yüksek ihtimalle Çin'e dönebilirlerdi. 


Tarihte ne değişirdi? 


© Denizlerde sürgün hayatı 


Zheng He muhtemelen kurulan komplo ve ayaklanma hakkında çok fazla şey bildiğinden, amiral olarak atanır ve büyük bir filoyla Çin'den çok 
uzaklara, uzun bir deniz yolculuğuna gönderilir. 1405 


Gerçek zaman tüneli 


@ İmparatorun © Hindistan'a 


devrilişi varış 

Prens Zhu Di, Zheng He, 

yeğenine karşı bir 200 gemi 

ayaklanma başlatır ve yaklaşık 

ve Zheng He'nin 27.000 

de yardımıyla, denizciyle 

İmparator Yongle Hindistan'ın 

olarak tahta oturur. Kozhikode 

1402 şehrine varır. 
1406 
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Zheng Не'пїп 1405-1433 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam yedi yolculukta izlediği rotalar onu Hindistan ve Afrika'ya kadar götürdü. 
Burada, bilinen Arap ticaret yollarını kullandı. 


Surabaya 


Zheng He Amerika'ya ayak bassaydı neler olurdu? 

Çinli denizciler yurtlarına dönmek için ellerinden geleni yapardı. Çin, yurttaşlarına bireysel olarak özel mülk sahipliği hakla tanıyordu. Yani, paranız varsa toprak satın alıp, mülk 


“Çinli 


sahibi olabiliyor ve oldukça konforlu bir yaşam sürebiliyordunuz. denizciler Ayrıca denizcilerin geride bıraktıkları aileleri de vardı. Bu 

yüzden, imparatorluktan uzakta bir sömürge kurma veya yeni yurtlarına 

bir Çin yaratma konusunda muhtemelen isteksiz olurlardı. > Кар Filodaki Çinlilerin büyük çoğunluğu, hatta belki de yüzde dönmek için 99'u, ait oldukları yere dönerdi. Dönmeyecek olanlar sadece 

suçlular olurdu. Çinlilerin, Avrupalıların yaptığı gibi Amerika'ya ellerinden 


ayak basar basmaz yeni bir krallık kurmaya kalkışacaklarını zannetmiyorum. Zheng He'nin yaşadığı dönemde Çin'de, 1.000 
yıldan uzun bir geçmişi olan aile temelli özel mülk sahipliği hakkı vardı. Bu yüzden insanlar ne olursa olsun yurtlarına dönerdi, zira kaybedecek çok şeyleri vardı. 


geleni yapardı" 


Çin'in seçkin sınıfı Amerika'nın 

keşfedilmesini nasıl karşılardı? 

Yeni Dünya'ya dair haberlerin Çin'de nasıl karşılanacağını ancak tahmin edebiliriz... Seyahatlerinden birinde Zheng He'nin filosu Doğu Afrika'ya gitmiş ve imparatorluk sarayına 


а засо Еа, zi @ Son yolculuk bir zürafa getirmişti. Çin'de yaşayanlar açısından bakıldığında 


Yedinci ve son yolculuğunda 
Arabistan ve Doğu 
Afrika'ya yelken açan Zheng He hastalanarak ölür. 
Bedeni, denizcilik adetlerine uygun olarak denize 
bırakılır. 1433 


ө Daha fazla keşif 
Zheng He yurda döner ancak art arda Hindistan, 
Arap Yarımadası ve Doğu 
Afrika'yı kapsayan yeni yolculuklara gönderilir. 
1407 


Gerçek zaman tüneli 


Alternatif zaman tüneli 


© Denizde © Keşifler çağı kayboluş Zheng He ve 
Şiddetli bir fırtına mürettebatı Zheng He ve tüm Orta Amerika'ya filosunun rotadan ulaşır ve 


sapmasına yol açar ve bunun sonucunda kendilerini Atlas 
Okyanusu'nu geçerken bulurlar. 
1407 


Avrupalılardan çok daha önce 
Amerika'ya ayak 
basar. 1408 


bu, Zheng He'nin yeni bir dünyayı keşfetmesine az çok benzer bir durumdu, fakat sıradan halk onun maceralarını pek de umursamamıştı. Öte yandan, Amerika'da bir sömürge kurmakla ilgilenmeseler bile, muhtemelen Amerikan yerlileriyle temas kurmaya ve ticaret yapmaya sıcak bakarlardı. 


Amerika'yı bir Çinlinin keşfetmesi kıtanın tarihini değiştirir miydi? 

Hayır, değiştirmezdi çünkü Çinliler Amerika'ya yerleşmezdi. 
Biraz tatlı patates ve acı biber alıp Çin'e geri döner ve bunları yetiştirip sattıkları yeni bir iş kurarlardı. Fakat büyük bir imparatorluk kurmak gibi bir hevesleri olmazdı. 


Çin, bu seferde yapılan keşfe dair haberleri dünyanın geri kalanıyla paylaşır mıydı? 

Buna cevap vermek zor... Zheng He, yaşadığı dönemde pek 

de popüler ve sevilen bir isim değildi. Çin hazinesinden epey para harcadı ve bunun karşılığında imparatorluğa hiçbir şey getirmedi. Ayrıca, güçlü kişilerden oluşan muhafazakâr bir grup ona karşıydı. Öyle ki Zheng He'nin son seyahatindeki ölüm haberi Pekin'de (Beijing) duyulur duyulmaz, seferlerin derhal son bulması gerektiğine karar verildi. Zheng He'nin tüm seyir defterleri ve tuttuğu kayıtlar yakıldı. Hatta gemilerini yok edip, tersaneleri dahi kapattılar. 

Zheng He'nin uzun süren yolculukları Çin'de, ekonomik açıdan hiçbir mantığı olmayan, gereksiz bir israf olarak görülüyordu. 
Bu yüzden yolculuklara dair hiçbir resmi kayıt bulunmuyor. 
Filoda görevli iki yüzbaşı yolculukları ayrı ayrı kaleme almış ve birer hikâye yayımlamıştı. Oldukça garip olaylarla dolu bu hikâyeler Çinli seçkinler tarafından okundu. Örneğin, gittikleri bir adada yalnızca tek gözlü insanların yaşadığını ve bu gözün alınlarında yer aldığını yazmışlardı. Zannediyorum subaylar kendilerine iyi bir kazanç kapısı açmak amacıyla seferleri çekici kılmaya çalışıyorlardı, fakat Çinlilerin yola çıkıp kendilerine yeni topraklar bulmaya ne hevesi ne de isteği vardı. Bu konuda ihtiraslı değillerdi. 


Amerika'nın keşfedildiği haberi paylaşılsaydı, Avrupalılar oraya daha erken gider miydi? 

Evet, muhtemelen öyle olurdu... Günümüze ulaşan bazı kayıtlardan, Zheng He'nin kendi haritalarının bir kısmını Araplara verdiğini, onların da Avrupalılarla paylaştığını anlıyoruz. Söz konusu haritalara muazzam paralar ödenmişti 


Alternatif Tarih 
AMERİKA'YI İLK ÖNCE ÇİNLİLER KEŞFETSEYDİ... 


çünkü bunlar çok ama çok kıymetli bilgilerdi. 


Amerika, Kolomb'un ilk yolculuğuna çıktığı yıl olan 1492'den önce sömürgeleştirilir miydi sizce? 

Tarihin de bizlere gösterdiği üzere, Avrupalılar ellerine bir 

fırsat geçtiği anda Amerika'yı fethetmek için harekete geçerdi. 
Hatta İspanyollar bu iş için Kolomb'un yerine Zheng He'yi görevlendirebilirdi. Bu noktada, Zheng He'nin bir çeşit paralı asker olduğunu belirtmekte fayda var. Yani, parası ödendiği müddetçe verilen her işi yapardı. Nerede iyi bir kazanç elde edecekse oraya gitmeye istekli olurdu. 

Bildiğimiz kadarıyla Zheng He, sarayda hizmetli olabilmek için hadım edilmeye kendisi karar vermişti. Bu oldukça alışılmadık bir durum. Bir aile kurmak artık mümkün olmayacağından Çinlilerin çoğu bunu yapmak istemezdi. Fakat Çinli olmayan bir yabancı için bu, ödenmesi gereken bedellerden biri olabiliyordu. 
Dolayısıyla, hedeflerine ulaşmak için her şeyi göze alabilen Zheng He'nin Portekiz, İspanya veya İngiltere için çalışması 

da mümkün görünüyor. Çin'den çok uzaklardaki Amerika'da bir sömürge kurulmasına öncülük ederek, Kolomb gibi bir vali veya benzer görevde biri olabilirdi. Zheng He, oldukça açık fikirli ve koşullara hızla uyum sağlayan bir adamdı. Bu niteliklerini takdir etmekle birlikte, Çinlilerin onun peşinden gideceğini zannetmiyorum. 
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Zheng He'nin komutasındaki Çin 
Hazine Filosu'nun 17. 
yüzyılın başlarında yapılmış bir gravürü 


Amerika'yı Zheng He keşfetmiş olsaydı, günümüzde Kolomb kadar ünlü biri olur muydu? 

Çin penceresinden bakıldığında öyle olacağını söylemek zor... 
Zheng He ve adamları, güney ve güneydoğu Asya'da pek çok yerde yazılı tabletler ve heykeller bıraktılar, ancak çok az Çinli bunlardan haberdardı. Yaptıkları neredeyse unutturulmaya çalışıldı ve hakettiği takdiri çok uzun yıllar boyunca görmedi. 
Çin milliyetçiliğinin yükselmesine katkı sağlaması için çok geç bir tarihte, 1949 yılından sonra ün kazanmaya başladı. Ne var ki kendisi ne Çinli, ne Konfüçyüsçü, ne de Budist'ti. 

Zheng He, sıra dışı ve alışılmadık türden, ilginç bir adamdı. 
İmparatorluğun uzak köşesindeki bir eyalette dünyaya gelmiş olmasına rağmen, oldukça akılcı hareket ederek ülkenin yönetim merkezine girmeyi, bir komplo ve ayaklanmada yer aldıktan sonra imparatorun hizmetlisi olmayı başarmıştı. 
Ardından başı biraz belaya girdi ve ömrünün geri kalanını denizlerde bir çeşit sürgünde geçirdi. Bu gerçekten olağanüstü bir hayat hikâyesi. O 
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Yeni Dünya'yı keşfeden faaliyetleri ° Avrupalılar, Amerika kıtasını 


Zheng He kahraman olarak karşılanır. Fakat Çin, Amerika'yı sömürgeleştirmekle ilgilenmez. 


İngiltere, Fransa ve Portekiz, Amerika kıtasında kendilerine uygun gördükleri topraklarda 


Devletleri, Avrupa'dan bağımsızlığını ilan eden ilk ulus olur ve Büyük 
Britanya'dan ayrılır. 1776 


sömürgeleştirir ancak yeni uluslar nihayetinde kurucu ülkelerden bağımsızlıklarını 


1410 hak iddia ederek sömürgecilik ilan eder. 15. yüzyıl 
yarışına katılır. 1420 

© Yurda dönüş © Zheng Не © Kristof da © Çin kayıtsız е Zheng He Günü Í š yolculušu İspanyollar için kimmiş? alır Zheng He'nin | Zheng He ve çalışır Zheng He, Çin, Avrupalıların Amerika'yı filosu, yerlilerle Zheng He'nin Kolomb'un vahşi “keşfetmesinin" ticaret yapıp, yolculuklarını haber O doğumundan 35 yıl sömürgecilik 300. 
karşılıklı bilgiler alan İspanyollar, önce, Amerika'da paylaştıktan bir İspanyol sömürgeler sonra Çin'e filosunun başına kurmak üzere dönmek üzere geçip Amerika'ya çıkılan başarılı bir yelken açar. dönmesi için ona sefere liderlik eder, 
1409 yüksek bir meblağ 1416 


öder. 1412 


yarışına kayıtsız kalır ve Amerika 


yıldönümünde, 
ABD hükümeti 12 


kıtasında Ekim'i Zheng He herhangi Günü ilan eder. 
bir faaliyete 1716 85 


girişmez. 1450 


Yapılış amacı hakkında dini tören alanından güneş takvimine kadar pek çok fikir 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dü | tonehenge, günümüzde 
©, İngiltere'nin Salisbury 

З {ы şehrinin kuzeyindeki kireçli 
! Í ] bir ovaya kurulmuş muazzam e bir taş anıt. Araştırmalar, anıtın yer aldığı bölgenin yaklaşık 10.000 yıl boyunca kesintisiz bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor ve yapılan her yeni keşif, bilim insanlarının çözmekte güçlük çektiği yeni gizemleri de beraberinde getiriyor. 

Dünyanın dört bir yanında, eski çağlardan günümüze ulaşmış pek çok megalitik yapı keşfedildi. Bunların pek çoğunun Stonehenge'ten daha eski olduğu düşünülüyor, bazılarıysa ondan daha büyük ve muhtemelen birkaçı tarihi açıdan daha fazla öneme sahip. 
Ne var ki hiçbiri Stonehenge kadar ünlü değil. Dünyanın her yerinden meraklı ziyaretçileri cezbeden Stonehenge'in şöhreti söz konusu diğer megalitik yapıların katbekat üstünde. 

Yeraltı radarı (GPR) ve elektromanyetik indüksiyon ölçümleri gibi teknolojiler sayesinde yapının yerin altında bulunan 


kalıntıları gözler önüne serildi ve böylece Stonehenge'in bulunduğu alan hakkında daha fazla keşif yapmak mümkün oldu. Ayrıca bitki, hayvan ve insan kalıntılarının analiz süreçlerindeki yenilikler, bilim insanlarının Stonehenge'i inşa eden ve kullanan kişiler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasına imkân veriyor. Fakat tüm bu gelişmelere rağmen, Stonehenge'in ne amaçla kullanıldığını hâlâ kesin olarak bilmiyoruz. 


STONEHENGE'İN YAPIMI 
Günümüzde Stonehenge adını verdiğimiz yapı, yaklaşık 4.000 ila 5.000 yıl önce, Britanya Adaları'nda yazının henüz kullanılmadığı bir tarihte inşa edildi. Dolayısıyla, modem bilim insanlarının anıtın ve bölgenin sırlarını çözmek için başvurabileceği tek kaynak arkeolojik kalıntılar. 

Elde edilen bulgulara göre, MÖ 3500 
civarında, gelecekte Stonehenge'in yükseleceği yerin kuzeyine dikdörtgen şeklinde, etrafı yaklaşık 3 km 


ALT 
Stonehenge'in inşa yöntemlerine dair pek çok ayrıntıyı tahmin edebiliyoruz 
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Sionehenge'in Sırları 


Yapımından kısa bir süre sonra 
Stonehenge'in 

nasıl görünüyor olabileceğini tasvir eden etkileyici bir 


11. 
О 


uzunluğunda duvarlarla çevrili bir alan inşa edildi. 18. yüzyılda burayı keşfeden William Stukeley yapının Romalılara 

ait bir at arabası yarış pisti olduğunu düşündüğünden, buraya Roma'da 

pist (circus) anlamına gelen “cursus” adını verdi. Günümüzde bunun doğru olmadığını biliyoruz. Curcus'un ne amaçla kullanıldığını kesin olarak tespit edememiş olsak da yapı Romalıların Britanya'ya gelmesinden yaklaşık 1.000 
yıl önce inşa edilmiş. 

MÖ 3000 civarına gelindiğinde Stonehenge'i oluşturacak yapının etrafına daire şeklinde bir hendek ve beraberinde 56 adet çukur kazıldı. Söz konusu çukurlar 18. yüzyılda John Aubrey tarafından keşfedildiğinden, zaman zaman “Aubrey çukurları” olarak da anılıyor. Aubrey çukurlarına ahşap sütunlar veya mavi taş (bluestone) denen kayalar yerleştirilmiş olabilir, fakat elimizde bu konuda kesin bir bilgi yok. Stonehenge'i çevreleyen hendeğin dışında yer alan ve “eğik taş (Heel Stone)" olarak bilinen sarsen taşının da bu tarihlerde yerleştirilmiş olması mümkün, Ancak bu bilgi de henüz kanıtlanmış değil. 

MÖ 2500 civarında, Stonehenge bazı değişimler geçirdi. Alana, at nalı şeklinde dizilen ve sarsen taşı olarak adlandırılan bir dizi silisli kumtaşı bloğu dikildi. 

Her bir taş çifti, üzerlerindeki yatay taşlarla (lento) birbirine bağlanıyordu. Bu devasa taşlar, yine aynı şekilde üstteki lentolarla birbirine bağlanan bir dizi sarsenle tamamen çevrelendiğinde ise at nalını içine alan dev bir taş çemberi p 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görüntüsü ortaya çıktı. At nalı şeklindeki taşların ortasına günümüzde “sunak taşı" dediğimiz bir taş daha yerleştirildi. 
Yeşile çalan kızıl kumtaşından bir levha olan bu taş Galler'den getirilmişti. Sunak taşının kullanım amacı da Stonehenge'e dair gizemlerden bir diğeri. 

Alana dikilmiş sarsenlerin yüksekliği dokuz metreyi buluyor, ağırlıkları 
ise ortalama 22,6 ton. Bu taşların, 32 
kilometre kuzeydeki Marlborough Downs bölgesinden getirildiği düşünülüyor. Bringhton Üniversitesi'nde fiziki coğrafya profesörü olan ve sarsen taşları üzerine kapsamlı araştırmalar yapan David Nash'e göre, yapıyı inşa edenler bu tip taşları kolaylıkla bulabilmişti. Nash, Marlborough Downs'ta bugün bile muazzam miktarda taş bulunduğunu ifade ediyor. Yapının inşa sürecinde, at nalı şeklindeki sarsenlerle, dışta bulunan sarsen çemberi arasına, mavi taşların oluşturduğu, biri büyük diğeri küçük iki çember daha yerleştirildi. Ayrıca Stonehenge'in dışına, günümüzde “istasyon taşları" adı verilen dört taş dikildi. 

MÖ 2300 civarında Stonehenge'te ikinci bir değişim dalgası yaşandı ve mavi taşlar yeniden düzenlendi. Dış sarsen çemberiyle at nalı şeklindeki sarsenlerin arasına bu defa tek bir mavi taş çemberi yerleştirildi. At nalının iç kısmınaysa yine bir dizi mavi taş dikildi. 
Bu dönemde, Stonehenge'i Avon Nehri'ne bağlayan bir yol da yapıldı. Galler Ulusal Müzesi'nden jeolog Richard Bevins'a göre, ağırlığı 3,6 tonu bulan mavi taşlar (bu isimle anılmasının sebebi, taşlar ıslandığında veya parçalarına yeni ayrılmış haldeyken mavimsi bir renk alması) batı Galler'de yer alan ve uzaklıkları 225 kilometreye ulaşan farklı bölgelerden taşınarak getirilmişti. Bu değişim, Stonehenge'te gerçekleşen son büyük inşa safhasıydı. Yıllar geçtikçe anıt bakımsız halde kaldı ve kullanılmayan, terk edilmiş bir yere dönüştü. Taşlarının bir kısmı devrildi, bazılarıysa çalındı. 

Yakınlardaki Cursus anıtıyla Stonehenge arasında ilginç bir bağlantı bulunuyor. Arkeologlar, 3 km uzunluğundaki büyük Cursus anıtında, biri doğu ucunda diğeriyse batı ucunda olmak üzere iki yapay çukur keşfetti. 
Doğudaki çukur Stonehenge'teki eğik taşla, batıdakiyse Avon Nehri'ne uzanan antik yolla aynı hizada bulunuyor. Stonehenge ve çevresinin haritalandırılması için yürütülen projeye liderlik eden, Bradford Üniversitesi'nden arkeolog Vincent Gaffney'in aktardığına göre, “konumları yaz gün dönümünde güneşin doğuşuna ve batışına göre 


ayarlandığı anlaşılan iki büyük çukur sayesinde, Cursus anıtı ve Stonehenge arasında bir ilişki olduğu açıkça görülüyor." 

Stonehenge, gün dönümüyle uyumlu başka özelliklere de sahip. Örneğin, yaz gün dönümünde güneş eğik taşın arkasından doğuyor ve ilk ışınları Stonehenge'in tam ortasında parıldıyor. 
İki dikey taş üzerine yatay bir taş bloğun koyulmasıyla oluşmuş Trilithonların (üç taşlı anıt) en büyüğünün ayakta olduğu dönemdeyse (günümüzde çökmüş durumda), güneş kış gün dönümünde onun sarsen taşları arasındaki dar boşluktan batıyordu. 


Tüm taşları yerinde olsaydı Stonehenge'in nasıl görüneceğini tasvir eden bir çizim 


STONEHENGEİ | 

KIMLER INŞA ETTI? 

Stonehenge'i inşa eden işçilerden bazıları, anıtın yakınlarındaki Durrington Walls bölgesinde gün yüzüne çıkarılmış bir yerleşim yerinde yaşamış olabilir. 
Kısa bir süre önce, bu bölgede geçmişte ahşap direklerden oluşan bir çember olduğu keşfedildi. Ayrıca, Cardiff Üniversitesi arkeometri bölümünde kıdemli öğretim görevlisi olan Richard Madgwick'e göre, Durrington Walls'da ziyafet ve şölenler düzenlendiğine dair kanıtlar bulunuyor. Fakat Stonehenge'te bu tip faaliyetleri işaret eden herhangi bir 


ÜST 

Druidler yüzyıllardır 
Stonehenge'le ilişkilendirilse de yapının inşasında bir rol oynadıkları düşünülmüyor 


“ŞAYET BURASI SİZİN DİNİNİZİN RUHANİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLSAYDI, BURAYA GÖMÜLMEK İSTEMEZ MİYDİNİZ?” 


kanıta rastlanmadı. 

Madgwick'in Durrington Walls'da bulunan domuz kemikleri üzerinde yaptığı incelemeler, insanların ziyafetler için Britanya'nın dört bir yanından domuzlar getirdiğini ortaya koyuyor. 
Stonehenge'te çok az sayıda hayvan kemiği bulunması ise insanların buradan farklı bir yerde ziyafet düzenlemeyi tercih ettiği izlenimini uyandırıyor. 

Madgwick'in aktardığına göre, “ziyafetler ve şölenler Stonehenge'in yer aldığı bölgede gerçekleşen faaliyetlerin önemli bir parçasıydı ve muhtemelen insanları Stonehenge'in inşası için 


harekete geçirmekte ciddi bir rol oynadı." 
İşçilerin mavi taşları batı Galler'den bu bölgeye nasıl getirdiği bilinmiyor. 2016'da Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) yapılan bir deney, bir düzine insanın bir ton ağırlığındaki bir taşı, tahtaların tren raylarına benzer şekilde yan yana konulmasıyla yapılmış bir platform üzerinde hareket ettirmesinin mümkün olduğunu ortaya koydu. Fakat gerçekte bu yöntemin kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. 2019'da Antiguity adlı arkeoloji dergisinde yayımlanan bir çalışma, taşların daha kolay hareket ettirilebilmesi için platformda domuz 


Sarsen 


yağının kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Öte yandan, hava koşulları da işçilerin taşları taşımasını kolaylaştırmış olabilir. Stonehenge'i inşa etmek için gereken işgücü hakkında bir doktora tezi yazan Barney Harris, “yağışlı kış mevsiminin taşların daha kaygan hale gelmesine yardımcı olmuş olabileceğini” aktarıyor. 

Bir diğer olasılık da son buzul çağı sırasında, hareket halindeki buzulların mavi taşlardan bazılarını Stonehenge'in yakınına taşımış olması. 
Bu sayede işçiler, taşları Galler'in uzak bölgelerinden getirmek zorunda > 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taşlarının 


çıkıntılarıyla üstteki lentoların delikleri birbirine geçiyor ve çember şeklindeki yapı bu sayede bir arada tutuluyordu 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kalmamış olabilir. Ne var ki bu fikir arkeologlar arasında yeterince destek bulamadı. 

Taşların, sallar kullanılarak su yoluyla taşınmış olması ihtimali de öne sürülen fikirler arasında. Fakat bu yöntemin uygulanabilir olup olmadığı konusunda araştırmacıların kafasında soru işaretleri var. Jeolog Richard Bevins'in ekibi mavi taşların yüzde 55'inin batı Galler'deki Carn Goedog adlı bir bölgeden geldiğini saptadı. Burası su yollarından epey uzakta olduğundan, taşların sallarla taşındığını düşünmek pek akla yatkın değil. 

Barney Harris'in tezinde kaleme aldığı tahminlere göre, mavi taşları batı Galler'den bölgeye getirmek 810.000 
saatlik bir mesai gerektiriyordu. Ayrıca, sarsen taşlarını Marlborough Downs'tan getirip Stonehenge'e dikmek de 5,3 milyon saatlik bir çalışma demekti. 

Harris'in aktardığına göre, “işçiler muhtemelen aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu karışık bir ekipti. Stonehenge'in yapımı sırasında yüksek ihtimalle dönemsel bir çalışma düzeni vardı ve bu işçiler birlikte yaşadılar, çalıştılar, eğlenip şölenler ve ziyafetler düzenlediler.” Harris, daha küçük bir grubunsa Stonehenge'in tasarım aşamasında görev aldığını ve sonrasında inşaat sürecini yönettiğini düşünüyor. 

Stonehenge Riverside Project adlı çalışmanın üyelerinin yürüttüğü bir araştırma, anıtı inşa eden işçilerin, bu ağır işin altından kalkacak güçte olmalarını sağlamak için sığır eti, domuz eti, kuruyemiş, meyve ve süt ürünleriyle beslendiğini ortaya koydu. Ayrıca, English Heritage adlı kurumda tarihi yapılar üzerine çalışan kıdemli tarihçi ve arkeolog Susan Greaney, “yüksek kalorili ve enerji veren barlar" elde edebilmek amacıyla kuruyemiş ve meyvelerin, etlerden elde edilen yağlarla pişirilmiş olabileceğini öne sürüyor. 


Bilim insanlarının araştırmalarından, 

Salisbury Ovası'nın, Stonehenge inşa edilmeden çok daha önceleri kutsal bir ББ) bölge olarak kabul edildiğini anlıyoruz. 

Yaklaşık 10.500 yıl önce bölgeye totem 

direkleri olduğu anlaşılan üç büyük çam 


“HERKESİN KELİMENİN TAM ANLAMIYLA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI GEREKTİREN İNŞAAT SÜRECİNİN KENDİSİ DE ASLINDA İNSANLARI BİRLEŞTİREN BİR FAALİYETTİ” 
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kazığı dikilmiş. 

Stonehenge yakınlarındaki ünlü Woodhenge bölgesi de muhtemelen geçmişteki kutsal yerlerden biri. 

Bir zamanlar burada, bir hendek ve toprak yığınıyla çevrili olan ve ahşap direklerden oluşan altı adet çember bulunuyordu. MÖ 2500 yılında dikilmiş direkler çoktan çürüyüp gitmiş. 
Günümüzde ise alana yerleştirilmiş olan beton bloklar bir zamanlar direklerin ayakta durduğu noktaları gösteriyor. 
Bölge, havadan çekilmiş fotoğraflarda bir buğday tarlasındaki koyu renkli çember 
izlerinin saptanması üzerine 1925 
yılında keşfedildi. Woodhenge'te yapılan kazılarda çömlek kalıntıları, taş gereçler, insan ve hayvan kemiklerinin yanı sıra, en az iki mezarlık gün yüzüne çıkarıldı. 
Tıpkı Stonehenge gibi, Woodhenge'in de inşa edilme amacı gizemini koruyor. 


Neyse ki araştırmacılar bir yandan yeni 


keşifler yapmaya devam ediyor. Örneğin 2014'te, yeraltı radarı kullanılarak Stonehenge yakınlarında 17 mabet tespit edildi. 2022 başlarında ise bilim insanları 
bölgede, çapı 2,4 metreden büyük 415 
adet ve çapı 2,4 metreden küçük 3.000 
adet potansiyel çukur kalıntısı saptadı. 
Bu çukurlardan bazılarının avlanmak amacıyla kullanıldığı, bazılarınınsa dini törenler açısından bir öneme sahip olabileceği düşünülüyor. Söz konusu potansiyel çukurlar, arkeolojik kalıntıları bulmak için toprağın elektriksel iletkenliğini analiz eden elektromanyetik indüksiyon ölçümleri kullanılarak tespit edildi. Bunlardan kaç tanesinin gerçekten kazılmış çukurlar olduğunun anlaşılması için daha fazla saha çalışması yapılması gerekiyor. 

Stonehenge'in yakınlarında onlarca mezar höyüğü de keşfedildi. Bu mezarlar, yüzlerce hatta belki de binlerce insanın P 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antik dönemlerde buraya gömüldüğünü gösteriyor. Arkeoloji ve tarihsel miras alanlarında faaliyet yürüten Wessex Archaeology adlı kurumdan arkeolog Matt Leivers'ın aktardığına göre, Stonehenge'te yakılmış insan kalıntıları da bulundu. İnsanların anıt bölgesine Veya çevresine gömülmüş olması, Stonehenge'in taşıdığı büyük önemin somut bir göstergesi. 

Bazı cesetler, Stonehenge'in yakınına gömülmek için çok uzaklardan getirilmiş olabilir. Leivers'ın aktardığına göre, “izotop bulgularından elde ettiğimiz kanıtlara dayanarak, Stonehenge'e gömülmüş bazı insanların, hayatlarının bir kısmını Avrupa anakarasında geçirmiş olduğunu biliyoruz." 

Stonehenge yakınlarındaki bazı mezarları gün yüzüne çıkaran Leivers şunları da ekliyor. “Güneşin doğuşunu ve batışını selamlayan, insanların birliğini ve uyumunu yansıtan, hem yaşam döngüsünü hem de dünyayı döndüren bir çarkı simgeleyen Stonehenge, şöhreti İngiltere'nin sınırlarının çok daha ötesine uzanan olağanüstü bir tapınak şüphesiz. 
Şayet burası sizin dininizin ruhani merkezlerinden biri olsaydı, buraya 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gömülmek istemez miydiniz?” 


AVCILIK 

Arkeologlar, tarih öncesi toplulukların Stonehenge bölgesinin yakınlarında yaygın şekilde avcılık yaptığına dair kanıtlar keşfettiler. Örneğin, kısa 

bir süre önce 10.000 yıllık bir av çukuru bulundu. Belçika'daki Ghent Üniversitesi'nin Çevre bölümünden doçent Philippe De Smedt'e göre bu çukur, “muhtemelen yaban öküzü (günümüzde soyu tükenmiş bir hayvan), kızıl geyik ve yaban domuzu gibi büyük av hayvanları için tuzak olarak kazılmıştı.” 

Bulgulara bakılırsa bölge hiç şüphesiz mükemmel bir avlanma alanıydı. 
Southampton Üniversitesi, Coğrafya ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nde araştırmalar yapan post doktora öğrencisi Sam Hudson, bölgedeki avcıların bilhassa yaban öküzü avladıklarında hemfikir. 
Bununla birlikte, kızıl geyik, Kanada 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geyiği, yaban domuzu ve balık gibi başka türlerin de tüketildiğini ifade ediyor. 
Stonehenge'in inşa edildiği dönemdeyse bölgedeki insanlar muhtemelen evcilleştirilmiş çiftlik hayvanlarını tüketmekteydi. 

Hudson bu konuda şöyle diyor: “Stonehenge'in inşa edilmiş olduğu zamanlarda, bölgedeki nüfusun evcilleştirilmiş domuz ve sığırın yanı sıra, az miktarda tahıl ürünü ve muhtemelen yabani otlar tükettiğini düşünüyorum.” 


STONEHENGE NEDEN 

INŞA EDİLDİ? 

Stonehenge'in hangi amaçla inşa edildiğine dair çok sayıda teori öne sürüldü. Arkeolog Matt Leivers'a göre, “Stonehenge'in inşa ve kullanım sürecinin bin yıldan uzun bir dönemi 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kapsadığını unutmamak gerekiyor. Bu süre zarfında, yapının anlamı, kullanım amacı ve doğal olarak insanların yapıya önem atfetme nedenleri pek çok kez 


değişikliğe uğramış olmalı.” Öte yandan, 


yapı yaz gün dönümünde doğan güneşi karşılıyor ve bunun mutlaka bir önemi 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olduğunu söyleyebiliriz. 

İhtimallerden biri, Stonehenge'in bir güneş takvimi olarak kullanılmış olması. 2022'de Antiguity adlı dergide yayımlanmış bir makalede, Bournemouth Üniversitesi'nden Profesör Timothy Рагу, numeroloji (sayıların anlamını irdeleyen alan) yöntemlerini kullanarak bu durumu açıklamaya çalıştı. Stonehenge'te 30 büyük sarsen taşı bulunuyordu. Bunlar, üzerlerindeki 
30 lentoyla birbirine bağlanarak bir 
çember oluşturulmuştu. Darvill, 30 
sayısının bir ayın günlerini temsil ettiğini ve 30'u 12'yle çarptığımızda, yaklaşık bir yılı ifade eden 360 güne ulaştığımızı belirtiyor. 

Büyük sarsen çemberinin içerisindeyse at nalı şeklini oluşturan 10 adet taş bulunuyordu. Bu taşlar, çiftler halinde ve çiftlerin aralarında boşluklar olacak 
şekilde yerleştirilmişti. Bu beş çift, 5 
günü temsil ediyor olabilir. Darwill, bu 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hesapla 365 güne ulaşıyor. Son olarak, 


sarsen çemberinin dışında, arkeologların 


verdiği isimle dört “istasyon taşı" bulunuyor. Bu dört taş, dört yılda bir gelen artık yılı simgeliyor olabilir. Bu şekilde, 365 gün 6 saatlik bir güneş yılı elde ediliyor. 

Stonehenge'in yapılış amacına ilişkin teorilerden bir diğeriyse akustikle ilgili. Bu yapı sayesinde, ses yüksekliğini arttıran bir alan yaratılmak istenmiş olabilir. 2020'de, Journal of Archaeological Science adlı dergide yayımlanan bir çalışmaya göre, Stonehenge'in dış çemberinin içerisindeki sesler, halka şeklinde dizilmiş sarsen taşları sayesinde, açık 
alana kıyasla yüzde 10 ila yüzde 20 
daha güçlü şekilde duyulabiliyor. Ayrıca araştırma, Stonehenge içerisindeki herhangi bir konuşma ya da müziğin, sarsen çemberinin dışındaki biri tarafından güçlükle duyulabildiğini de ortaya koyuyor. 

2012 yılında Stonehenge Riverside 
Project üyeleri tarafından yayımlanan bir diğer teoriyse, Stonehenge'in “Britanya'nın birleşmesini” temsil ettiğini öne sürüyor. Yani, ada genelindeki insanların birlikte çalıştığı, 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benzer tarzda evlerde yaşayıp, benzer çömlekleri ve eşyaları kullandığı uyum dönemi Stonehenge'de vücut buldu ve bu anıtla ifade edildi. Aslına bakılırsa bu teori, mavi taşların batı Galler gibi uzak bir mesafeden nasıl olup da getirildiğini ve inşaat için gereken muazzam işgücü ve kaynakların nasıl temin edildiğini de açıklığa kavuşturuyor. 

Sheffield Üniversitesi'nden Profesör Mike Parker Pearson'a göre, “Şüphesiz Stonehenge başlı başına çok büyük bir projeydi. Uzaklardaki batı Galler'den taşların getirilmesi, şekillendirilmesi ve dikilmesi için binlerce kişilik işgücüne ve iş birliği içerisinde çalışma bilincine ihtiyaç vardı. Herkesin kelimenin tam anlamıyla elini taşın altına koymasını gerektiren inşaat sürecinin kendisi de aslında insanları birleştiren bir faaliyetti.” 
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Stonehenge haklanda kafalara takilan sorulardan biri, Britanya Adaları'nda var olduğunu bildiğimiz antik Kelt topluluklarının rahip sınıfı olan druidlerin bu anıtın inşasında görev alıp almadığı veya burada gerçekleşen faaliyetlerde herhangi bir rollerinin 

olup olmadığı. Antik kayıtlar, druidlerin Britanya ve Galya'da (günümüz Fransa'sı) faal olduğunu ortaya koymakta. Avrupa arkeolojisi fahri profesörü Barry Cunliffe, Druids: A Very Short Introduction adlı kitabında, druidlerden bahseden en 

eski tarihi kaynağın günümüzden 

2.400 yıl öncesine uzandığını belirtiyor. 
Stonehenge'in yaklaşık 4.000 ila 5.000 
yıl önce yapıldığı göz önüne alındığında, druidlere dair en erken tarihli yazılı kaynaklarla bile arasında ciddi bir zaman farkı olduğunu görüyoruz. Cunliffe söz konusu kitabında, druidliğin tarihinin 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“BÖLGEYE YAPILACAK 3,2 KM UZUNLUĞUNDAKİ TÜNELE KARŞI YASAL BİR SAVAŞ VERİLİYOR” 


hiç şüphesiz 2.400 yıldan daha öncesine uzandığını, fakat ne kadar geçmişe gittiğinin bilinmediğini yazıyor. 
Bununla birlikte, bilim insanları Stonehenge ile druidler arasında kurulacak bir bağlantıya kuşkuyla yaklaşıyor. 2013 yılında Archaeology International adlı dergide yayımlanan bir makalede Profesör Pearson şöyle yazmıştı: “Klasik yazarlar, antik druidlerin yalnızca ağaçlık alanlarda ibadet ettiklerini anlatıyor. Druidler ile Stonehenge gibi taş anıtlar arasındaki herhangi bir ilişkiden hiç bahsedilmiyor.” 


GÜNÜMÜZDE STONEHEN 
Stonehenge, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiş durumda. 
Ziyaretçilerin bölgeye yaklaşmasına 

izin verilse de taşlara dokunmaları 

veya çemberin iç kısmına girmeleri yasak. Ziyaretçi Merkezi, Stonehenge zamanından kalma objelere ve bölgenin tarihini ayrıntılı şekilde anlatan çok sayıda görsele ev sahipliği yapıyor. 
Ziyaretçi sayısı değişiklik gösterse de 

her yıl en az bir milyon kişi anıtı ziyaret ediyor. 

Günümüzde, semavi dinleri reddederek antik druidliğin geleneklerini benimseyen “neo-pagan" gruplar Stonehenge'i dini bakımdan önemli bir anıt olarak görüyor ve gün dönümü tarihlerinde bu doğa olayını kutlamak için bölgeyi sıklıkla ziyaret ediyor. 


Yetkililer sadece bu tarihlerde söz konusu grupların ve gün dönümünü izlemek isteyen diğer ziyaretçilerin çemberin içerisine girmesine izin veriyor. Stonehenge'in korunması 

çok uzun yıllardır gündemde olan önemli bir mesele. 1960'larda, anıtı korumakla görevli yetkililer, taşlardaki çatlakları doldurmak için çimento 

harcı kullandılar. Fakat çimento, taşların içerisinde nem oluşmasına neden olabileceğinden, taşların zarar görmesi ihtimali ortaya çıktı. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 2021'de çimento harcı temizlendi ve onun yerine, nem tutmayan kireç harcı kullanıldı. 

Günümüzde taşlar büyük oranda yosunlarla kaplanmış olsa da yetkililer bu yosunları temizlemek yerine olduğu gibi bırakmaktan yana. English Heritage adlı kurumun 2021'de yaptığı bir açıklamaya göre, “yosunlar ekosistemin önemli bir parçası ve aynı zamanda taşların kendine has karakterinin can alıcı bir özelliği.” 

Bölgenin yakınındaki otoyolların genişlemesi de Stonehenge'in korunmasına dair kaygıları arttırıyor. 
Şu sıralarda, otoyolun genişletilmesi projesi kapsamında bölgeye yapılacak 3,2 km uzunluğundaki tünele karşı yasal bir savaş veriliyor. Arkeologlar ve çevreciler tünelin Stonehenge'i olumsuz etkileyebileceğini öne sürüyor ve konu şu anda yargı aşamasında. О 


— 
=== 


А 


ÜST Bakım çalışmalarının ardından bölge tekrar ziyarete açılınca, eğlence düşkünleri 

kış gün dönümü için 
Aralık 2021'de 
Stonehenge'e akın etti 


SAĞ-ÜST 
Günümüzde çok sayıda grup 
Stonehenge'e dini önem atfediyor 
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BURKE & НАВЕ 


Yönetmen: John Landis Başroldekiler: Simon Pegg, Andy Serkis, Isla Fisher, Tom Wilkinson, 


Tim Curry Ülke: İngiltere Yıl: 2010 
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TARİ 


edeki kurgular 


Ceset hırsızlığını konu alan komedi filmi Burke & Hare, tarihsel gerçeklik söz konusu olduğunda korkunç bir filme dönüşüyor 


O Önemli bir ayrıntı olan aksanı unutan veya görmezden gelen diğer uyarlamaların aksine bu film, 

Burke ve Hare'nin Kuzey 
İrlanda aksanını başarılı 

bir şekilde yansıtıyor. İki adam da İskoçya'ya taşınmış İrlandalı göçmenlerdi. 
Dolayısıyla, Ulster lehçesiyle konuşuyorlardı. 


Ol Victoria Dönemi 
Edinburgh'unu başarılı bir şekilde canlandıran film aslında iyi bir başlangıç yapıyor. Caddelerde ve laboratuvarda geçen gösterişli sahneler o kadar ayrıntılı ki deyim yerindeyse, buram buram formaldehit kokuyor. 
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03 Filmin kötü adamı 
Danny McTavish tamamen kurgusal bir karakter. Gerçekte, Dr. Кпоха ceset satma planı bizzat Burke ve Hare'nin başının altından çıkmıştı. İkiliyi kötü anlamda etkileyen ve bunu yapmaları için yönlendiren bir suç dehası yoktu. 


O 4 Burke ve Hare, ceset hırsızlığı kariyerlerinden haberdar olan bir şantajcının istediği parayı ödemek için katile dönüşmedi. Ayrıca Burke, kurgusal McTavish karakteri tarafından da kaçırılmadı. 
İkili, filmde yansıtıldığı gibi sempatik birer serseri olmaktan uzaktı. Umutsuzluktan ziyade, açgözlülük nedeniyle cinayet 


işleyen katillerdi. 
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KARAR: İsabetli aksanlar, hayal ürünü olmaya fazlasıyla yaklaşan bu hikâyenin tarihi gerçekleri ıskalamasına engel olamıyor. 
(Puanı: 10 üzerinden 4) 


О 5 Burke'nin, Hare'nin hayatını kurtaran itirafı tamamen kurgusal. 
Gerçekte, Hare mahkemede 
Burke aleyhine tanıklık etti ve onu darağacına gönderdi. 
Daha sonra Hare'nin kraliyet bünyesinde bir cenaze müdürü olması da büsbütün gerçek dışı tabii ki. Onun sonu, tamamen unutulmak oldu. 
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